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NIEUWSBRIEF Pasen 2023 

 
De Goede Week begint op Palmzondag en loopt uit op het driedaagse Paastriduüm. Dat 
begint op Witte Donderdag, wordt voortgezet op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. 
Hoogtepunt is de Paaswake op zaterdagavond en de Paasviering op Paaszondag. 
 
Palm- en Passiezondag 
 
Op de zondag vóór Pasen worden in de viering palmtakken 
gezegend. Dat herinnert aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Op deze zondag wordt een eerste keer het hele passieverhaal 
gelezen. De tweede keer zal op Goede Vrijdag zijn. 
 
Witte Donderdag 
 
Het paastriduüm begint met de avondviering op Witte Donderdag. Dan gedenken we het 
Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen. Hij geeft hen de opdracht om dit altijd te 
blijven doen om Hem te gedenken. Op Witte Donderdag vieren we de instelling van de 
eucharistie en van het priesterschap. De viering is vermengd met droefheid. Het is de 
avond waarop Jezus door Judas verraden wordt in de Hof van Getsemane en gevangen 
genomen wordt. 
Om te beklemtonen dat Witte Donderdag en Goede Vrijdag een eenheid vormen, wordt 
de eucharistieviering niet afgesloten met de wegzending en de zegen. In plaats daarvan is 

er een wake bij het Heilig 
sacrament dat naar een rustaltaar 
wordt gebracht. Het altaar wordt 
volledig leeggemaakt. Op deze avond 
waken we bij onze Heer. Zoals Hij eens 
aan zijn leerlingen vroeg om bij Hem te 
waken. 

DE DAGEN VAN DE GOEDE WEEK 
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Goede Vrijdag 
 
Op Goede Vrijdag gedenkt de Kerk het lijden en de kruisdood 
van Jezus. We bidden de kruisweg. In de namiddag of ’s 
avonds is er een bijzondere liturgie met de voorlezing van het 
passieverhaal volgens Johannes, de plechtige voorbede en de 
kruisverering.  
 
Stille Zaterdag 
 

Op deze zaterdag wordt herdacht dat het lichaam 
van Jezus rust in het graf en ziet de Kerk uit naar de 
verrijzenis van haar Heer. Er wordt geen liturgie 
gevierd. Wanneer de duisternis gevallen is, begint de 
Paaswake. De elementen van de Paaswake zijn: 
ontsteken van het vuur, waaraan de nieuwe 
Paaskaars wordt ontstoken, lezingen uit het Oude 
Testament, waaronder het scheppingsverhaal en de 
uittocht uit Egypte, hernieuwing van de 

doopbeloften en eventueel de doop van dopelingen, viering van de verrijzenis in de 
proclamatie van het evangelie en de eucharistie. 
 
 
Pasen 
Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen wordt de 
opstanding van Jezus Christus uit de dood gevierd. Zo maakte Jezus 
zijn belofte waar, dat Hij altijd bij ons zal blijven. De dood heeft nooit 
het laatste woord; het is een doorgang naar nieuw en eeuwig leven. 
Niet voor niets valt dit mooie feest in de lente, ontluiken van nieuw 
leven in de natuur. 
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In deze tijd van Palmzondag naar Pasen willen wij u natuurlijk graag ontvangen in onze 

kerken. Hieronder vindt u een overzicht. 

 

Palmzondag, zondag 2 april 

Berlicum/Middelrode, 09.30 uur: Gezinsviering Palmzondag. 
Woord-Communieviering. Voorgangers: pastor Isabel van Baal, pastor Guido Dieteren. 
Palmpasenstokken en zegening palmtakjes. 
 
Loosbroek, 09.30 uur: Palmzondagviering. 
Woord-Communieviering. Voorganger: parochiële voorganger. Zegening Palmtakjes. 
 
Heeswijk-Dinther, 10.45 uur: Palmzondagviering. 
Eucharistieviering. Voorganger: pastor Joost Jansen. Zegening Palmtakjes. 

 
Boeteviering, dinsdag 4 april 

Kerk Dinther, 19.00 uur: Boeteviering. 
Voorganger: pastoor Joost Jansen. 

 
Witte Donderdag, donderdag 6 april 

Kerk Dinther, 18.30 uur: Eucharistieviering.  
Na afloop uitstelling Allerheiligste. Voorgangers: pastoresteam. 

 
Goede Vrijdag, vrijdag 7 april 
 

Berlicum/Middelrode, 15.00 uur: Kruisweg Gezinsviering. 

Voorgangers: pastor Isabel van Baal en pastor Guido Dieteren. 
 

Heeswijk-Dinther, 18.30 uur: Passieviering. 

Voorganger: pastor Frank van Roermund. 

DE GOEDE WEEK IN DE AUGUSTINUSPAROCHIE 
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Paaszaterdag, zaterdag 8 april 

Kerk Dinther, 20.30 uur: Paaswake. 
Eucharistieviering met wijding Paaskaars en wijding doopwater. 
Voorgangers: pastoresteam. 

 
 Eerste Paasdag, zondag 9 april 

Berlicum/Middelrode, 09.30 uur: Paasviering. 
Woord-Communieviering. 
Voorgangers: pastor Isabel van Baal en pastor Guido Dieteren. 
 
Loosbroek, 09.30 uur: Paasviering. 
Eucharistieviering. Voorganger: pastor Frank van Roermund. 

Heeswijk-Dinther, 10.45 uur: Paasviering. 
Woord-Communieviering. Voorganger: parochiële voorganger. 

 
Tweede Paasdag, maandag 10 april 

Kerk Middelrode, 09.30 uur: Eucharistieviering. 
Voorganger: pastor Frank van Roermund. 
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De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van harte uit om dit jaar in onze kerken mee 

Pasen te vieren. Want Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van 

Pasen. En dat willen we vieren! 

U vindt op de website www.viernu.nl handige links en downloads die allemaal 

inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. 

Zo is er voor kinderen een mooi Paas-doeboekje om te downloaden, is er een link naar 

het Paasevangelie, een filmpje van paus Franciscus en nog veel meer. 

Doe mee, Vier Pasen!  

 

 

 

 

VIER PASEN 

PASEN EN DE GOEDE WEEK UITGELEGD MET LEGO 
 

Een grappig filmpje met een heel beeldende uitleg van het Paasverhaal vind je op: 

www.youtube.com/watch?v=gQ6BWkRMdaM 



 
 

Pagina 6 van 9 
  

Pasen 2023 

NIEUWSBRIEF 

  

UITVOERING ‘VRIENTEN-MIS’ IN KERK LOOSBROEK 
 

Op zondag 2 april, Palmzondag, wordt in de Loosbroekse kerk om 13.00 uur door een groot 

en klein koor, begeleid door een ensemble, een concert verzorgd met de titel ‘Ruimte waar 

het licht kan komen’. De muziek hiervan werd gecomponeerd door Henny Vrienten, bekend 

als componist van film- en popmuziek en leadzanger en bassist van de popgroep Doe Maar. 

Minder bekend van hem is dat hij ook liturgische muziek schreef. En zo schreef hij op 

verzoek van de oecumenische studentengemeente in Utrecht de zgn. ‘Vrienten-mis’. Henny 

overleed - te jong - in april 2022.  

Dit werk wordt in Loosbroek uitgevoerd door de koren Crescendo uit Den Dungen, de 

Cantorij van de Samen Op Weg-kerk, Berlicum-Rosmalen en gastzangers uit de omgeving, 

waarvan twee leden van de koren Servanto en Simul Canto uit Loosbroek. Alles staat o.l.v. 

dirigent Greet Strijker-van den Berg. 

Het concert duurt ca. 75 minuten en na afloop is er koffie en thee. De toegang is gratis, maar 

een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld om tegemoet te komen aan de 

flinke onkosten, die de voorbereiding en uitvoering met zich meebrengen. 

Bent u op zondagmiddag 2 april verhinderd, dan kunt u ook komen luisteren in de kerk van 

Den Dungen op zaterdagavond 1 april om 20.30 uur. En er is een uitvoering tijdens de 

paasdienst in de protestantse kerk van Berlicum op zondag 9 april om 10.00 uur. 

BIJBELCURSUS 
De komende weken zal pastor Guido Dieteren een vervolg op zijn Bijbelcursus presenteren. 

Deze Bijbelcursus is bedoeld voor iedereen die méér wil weten over dit bijzondere boek. Het 

maakt daarbij niet uit of u al eerder een Bijbelcursus heeft gevolgd of dat dit helemaal nieuw 

voor u is. 

De Bijbelcursus voor beginners en gevorderden wordt gehouden op de 
 

dinsdagochtenden 4, 11 en 18 april van 10.00 uur tot 12.00 uur 
 

in cultureel centrum Servaes in Heeswijk-Dinther (Raadhuisplein 24). 

Deelname is gratis. U bent van harte welkom, ook als u niet alle data kunt. 
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NIEUWSBRIEF 

Deze Nieuwsbrief wordt verzonden naar iedere parochiaan, waarvan het emailadres bekend is.  
Mocht u de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of kent u juist iemand die de Nieuwsbrief ook zou willen 
ontvangen? Dan kunt u een email sturen naar: secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl. 
Heeft u een tekst voor de Nieuwsbrief? Die kunt u mailen naar: pastorguido@parochieheiligeaugustinus.nl. 
 
 

ACTIVITEITEN ABDIJ VAN BERNE 



G E Z I N S V I E R I N G E N  2 0 2 3    

 

G E Z I N S V I E R I N G E N  

2 0 2 3  

 
Zondag 2 april 2023 

Palmpasen 

9.30 uur in de kerk van Middelrode 
Voorgangers: pastor Isabel en  

Pastor Guido 
 

Zondag 14 mei 2023 

Eerste Heilige Communieviering 

10.45 uur in de kerk van Dinther 
met familiekoor om 10.15 uur 
Voorgangers: pastor Frank en 

      pastor Isabel 
 

Zaterdag 3 juni 2023 

Communie dankviering 

19.00 uur in de kerk van Middelrode 
met familiekoor om 18.00 uur 

Voorganger: pastor Isabel 
 

Contact: 

chantalvanlith@outlook.com 

 

 

U I T N O D I G I N G  

 

Beste kinderen en ouders/verzorgers, 
 
Hierbij nodigen we jullie graag uit voor de 
gezinsvieringen in onze parochie Heilige 
Augustinus op zondag 2 april, om 9.30 uur, in 
de kerk van Middelrode.  
Het is dan Palmpasen, we denken dan 
terug aan hoe Jezus in Jeruzalem kwam en 
vrolijk werd binnengehaald.    
 
PALMPASENSTOK 

Iedereen mag thuis een Palmpasenstok 
maken en deze meenemen naar de viering.  
 
LEZEN 

Vind je het leuk om tijdens de viering iets 
voor te lezen? Laat dit dan weten aan 
Chantal. Haar e-mailadres staat hiernaast. 
We mailen je tijdig de tekst, zodat je kunt 
oefenen. 
 
KOOR 

Tijdens deze viering zingt het Petruskoor. 
 
We zien jullie graag met het hele gezin bij 
de viering. 
 
Met vriendelijke groet,  
Werkgroep gezinsvieringen 

 

ADRESSEN VAN DE KERKEN 
Kerk van Berlicum/Middelrode Driezeeg 38, 5258 LE Middelrode 
Kerk van Loosbroek  Dorpsstraat 49, 5472 PJ Loosbroek 
Kerk van Heeswijk-Dinther Sint Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther 

 

FAMILIEKOOR 

Het familiekoor wordt begeleid 
door Diederik Elings. Iedereen, jong 
en oud, is welkom om één keer of 
vaker mee te zingen. We repeteren 
voor de viering. Zing jij de volgende 
keer ook mee? 



Sinds anderhalf jaar zingt het familiekoor
tijdens de gezinsvieringen. 

Iedereen, jong en oud, is welkom om 
één keer of vaker mee te zingen. 

Het familiekoor wordt begeleid door 
Diederik Elings. 






Van harte hopen we dat zowel
kinderen als volwassenen mee gaan

zingen. Om een idee te krijgen 
hoeveel mensen er meezingen is het

fijn als je je voor 3 mei opgeeft 
bij pastor Isabel:

 pastorisabel@parochieheiligeaugustinus.nl



mocht je dit zijn vergeten ben je nog
steeds van harte welkom. 




Normaal repeteert het familiekoor één uur voor de viering. Maar omdat het een
bijzondere viering is repeteren we op woensdag 10 mei van 18.45-20.30 uur. 



Van 18.45-19.30 uur repeteren we met de communicanten en alle andere
kinderen. Om 19.30 uur kunnen de kinderen naar huis (ze mogen langer

blijven) en dan repeteren de volwassenen en oudere kinderen door 
tot 20.30 uur in de kerk van Dinther (St. Servatiusstraat 1). 




FAMIL IE

K O O R
Tijdens de Eerste Communieviering 

zal het familiekoor ook zingen 
met hopelijk veel zangers. 

Daarom nodigen we iedereen die het
leuk vindt om te zingen (je hoeft

geen zangervaring te hebben) uit om
mee te zingen tijdens de

communieviering, om er zo een groot
feest van te 

maken voor de communicanten. 



Op zondag 14 mei begint om
10.45 uur de Eerste Heilige

Communieviering. We
verwachten de koorleden om

10.15 uur in de kerk. 
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