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Afscheid Ria van Hemmen
van de pastoraatsgroep

Op de laatstgehouden
vergadering van de
pastoraatsgroep heeft
Ria van Hemmen
afscheid genomen van
dit orgaan. Haar 75ste
verjaardag en de lange
staat van dienst in dit
belangrijke orgaan van
#¥ de parochie, hebben Ria

. doen besluiten om een
= Stapjeterugte doen. Dat
betekent overigens niet dat zij alle werkzaamheden voor
de parochie neerlegt. Ria kan en wil nog genoeg vooruit!
Vanaf de oprichting in 2007 is Ria onafgebroken lid
geweest van de pastoraatsgroep, waarvan tot enkele
jaren terug als notulist, eigenlijk de hele periode dat
pastoor Jansen en ook later toen Jeannette Dekker de
vergaderingen leidden. Genoemde taak heeft zij altijd
zeer consciéntieus uitgevoerd, d.w.z. doelmatig, ordelijk
en correct. De Nederlandse taal beheerst Ria uitstekend
en er waren dan ook maar weinig op- of aanmerkingen
op de notulen in de volgende vergadering.

In de beginjaren omvatte de pastoraatsgroep de zelf-
standige parochies Dinther, Heeswijk en Loosbroek en
later is daar Berlicum/Middelrode bijgekomen.
Eigenlijk was de pastoraatsgroep het orgaan dat al over
de grenzen van de toen nog zelfstandige vier parochies
heen keek. Vanuit elke parochie hadden twee personen
zitting in de pastoraatsgroep, naast het pastoresteam.
Ria behartigde, behalve de gezamenlijke belangen,
vooral de belangen van Dinther waar zij door haar vele
andere werk gepokt en gemazeld was en is.

De aandachtsgebieden van Ria waren vooral gemeen-
schapsopbouw, communicatie, de website en MOV
(Missie Ontwikkelingen Vrede). Ria had velelijntjes lopen
en wist op veel vragen een antwoord. Ook zat Ria in de
pastorale stuurgroep op weg naar de fusie tot parochie
heilige Augustinus in 2017. Ria stak nooit haar mening
onder stoelen of banken, was kritisch op agendapunten
en bereidde vergaderingen goed voor om beslagen ten
ijs te komen. Ook las zij veel over de onderwerpen die
besproken werden. We zullen haar deskundigheid dan
ook erg gaan missen, maar respecteren haar besluitom
te stoppen.

Bij de uitgave van deze editie van het parochieblad is er
nog geen opvolger voor haar gevonden. Ria bedankt en
het ga je goed. We zullen elkaar zeker nog tegenkomen
in de parochie.

De pastoraatsgroep

Uitreiking Augustinusornament

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van geloofsgemeenschap
Heeswijk-Dinther in cc Servaes op 1 januari kreeg Maria
van Schijndel als eerste parochiaan van de parochie H.
Augustinus het door Lion Langenhuizen-Mulders nieuw
ontworpen Augustinusornament met een oorkonde
uitgereikt.

Maria ontving dit ornament voor haar vrijwilligerswerk
gedurende vele jaren in de voormalige H.Willibrordus-
parochie van Heeswijk uit handen van pastor-admini-
strator Joost Jansen.

Maria was hier vele jaren lid van de Eerste Communie
Werkgroep, lector in vele vieringen, contactpersoon van
de poetsgroep en zij poetste zelf ook mee. Zij zat weke-
lijks op het parochiebureau waar de parochianen inten-
ties konden opgeven of dopen afspreken. Daarnaast is
zij ook jarenlang lid geweest van de locatieraad van de
voormalige parochie Heeswijk.

Zij was altijd bereid om te helpen bij diverse hand- en
spandiensten. Als er hulp nodig was stond Maria altijd
op het lijstje van de mensen die kwamen helpen.
Kortom, Maria verdiende het om eens om goed in het
zonnetje gezet te worden, hoewel ze dat toch liever van
anderen ziet.

Ze bedankte de pastor voor dit mooi gebaar en zal het
ornament thuis een mooi plaatsje geven.

Voorkant: Kruiswegstatie in Middelrode
gemaakt door Jo vd Akker-Wijgergangs




Parochie Heilige
Augustinus

Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is een periode van bezinning, van inkeer,
van voorbereiding op het naderende Paasfeest. Want veertig

Raar eigenlijk, datvijf euro zoveel lijkt als je naar de kerk gaat;
maar zo weinig als je gaat winkelen.

: t : s 2 Persoonlijk nieuws
dagen lang willen wij ons bgzmnen opjgzus' Iever?,'zun lijden 3 Voorwoord-Inhoudsopgave-Colofon
en sterven, maar ook ons eigen leven willen we kritisch _ _
bekijken. Hoe vul ik mijn dagelijks leven in? Hoe ga ik om met 4 Actie Kerkbalans-Nieuws
de mensen om mij heen? Bekommer ik mij om mijn naaste? 5 Nieuws
En vooral ook, wat betekent voor mij die heel bijzondere 6 Onder de Toren
persoon:Jezus van Nazareth? Laat ik mij voldoende inspireren 7 Puzzel-Nieuws
door zijn woorden, zijn leven, zijn daden? 8 Overzicht vieringen v/a 3 februari
Het zijn geen gemakkelijke vragen. Maar dat hoeft ook niet. 9 Overzicht vieringen t/m 28 april
Want we hebben de komende periode ruimschoots de tijd om
daarover nate denken. Tenminste, wanneer we onszelf die tijd 10 Carnaval-Samen op Weg
geven. Want dat is ook Veertigdagentijd: jezelf de tijd gunnen 11 Berlicum/Middelrode
om over deze vragen na te denken, je leven te overdenken en 12 Heeswijk-Dinther
je zo voor te bereiden op dat grootse gebeuren: de verrijzenis 13 Loosbroek
van Jezus. 14 Diaconie

15

Communie-Vormsel

Raar eigenlijk, dat we stilvallen als we gevraagd worden om

te bidden; maar we nooit problemen hebben, COLOFON

om iets te zeggen tegen een vriend of vriendin.

Raar eigenlijk, dat hetvaak zoveel moeite kost om een hoofd-
stuk uit de Bijbel te lezen; terwijl we een ander
boek zo uit hebben.

Redactie:
Marion van den Boom Jozien Klerks

Raar eigenlijk, dat mensen een sprintje trekken om tijdens Toos van Boxmeer Jolanda van Schijndel

een voorstelling op de eerste rij te zitten; maar Ria van Hemmen Els van Sleuwen
dat in de kerk de achterste bank de meest ge-
liefde plek is. Fotografie:

Raar eigenlijk, datonze agenda vol zit als er door de parochie ) vd Bosch 1, George Blanken, privébezit,
iets wordt georganiseerd; terwijl we voor Kerkfotografie
andere onverwachte gebeurtenissen diezelfde
agenda zonder enige moeite aanpassen. Website:

Raar eigenlijk, dat we geloven wat op internet of in de krant www.parochieheiligeaugustinus.nl
lezen; terwijl we ons nogal eens afvragen of het Redactieadres:
wel waar is wat er in de Bijbel staat. kopij@parochieheiligeaugustinus.nl

Raar eigenlijk, dat de tijd zo langzaam kan gaan als je in kerk Inleverdatum kopij: vér 29 maart 2024
zit; maar dat een film voorbij is voordat je het Volgende editie: vanaf 26 april 2024

in de gaten hebt.
Drukker:

Editoo B.V. te Veenendaal

Aan de inhoud wordt de grootst mogelijke
zorg besteed, maar de ervaring leert dat
pastor Guido Dieteren fouten nooit helemaal zijn te voorkomen.

Raar eigenlijk, dat we zo vaak zeggen dat God heel belangrijk
is; maar dat we, als het erop aankomt, naar iets
heel anders streven.



Bedevaart naar Beauraing, Belgié
25 t/m 28 mei 2024

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een GEEf Vandaag

meerdaagse bedevaart naar het Belgische bedevaart-

plaatsje Beauraing met begeleiding van een priester en voor de kerk
een zorgteam. Opstapplaatsen zijn Mill, Helmond, en van morgen

Eersel.
Programma: ;
dagelijks H. Mis, rozenhoedje, DVD over Beauraing, lof Actie

ende persoonlijke zegen met het H. Sacrament, vespers, Kerkbalans
gezellige ontspanningsavonden en Mariawake met
handoplegging. Ook kunt u op eigen gelegenheid het
heiligdom verkennen, het Mariaal museum bezoeken en
de graven van de zieners bezoeken. Stille aanbidding is Actie Kerkbalans
dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. Reissom
meerdaagse bedevaart: v.a. € 340,-. Ook dit jaar vragen we weer aandacht voor de Actie
Kerkbalans.

Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de | Wij willen u graag vragen onze parochie ook dit jaar
Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen | weer te steunen met uw bijdrage. Pastorale zorg,
Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. | vieringen, diaconie, vorming, catechese voor jong en
Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroegomgebed | oud, onderhoud van het kerkgebouw, verwarming en
en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. | verlichting, etc.: kerk-zijn kost geld. Niet eenmalig,
Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. “Dat men | maar doorlopend. U kunt het vergelijken met een

hier op bedevaart kome.” Het is een uitdrukkelijke wens | lidmaatschap van een vereniging. De kerk vraagt u
van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet | geen contributie, wel een vrijwillige bijdrage naar
op de wens van Maria in te gaan! Tot in Beauraing? draagkracht. Wij denken aan een bedrag van € 2,- per

huishouden per week.

Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: dhr H. Kuijs, | Zo kan onze geloofsgemeenschap haar plek blijven
Secretariaatvan de pelgrims: Westerveldlaan 6,5345EM | innemen in Berlicum/Middelrode, Heeswijk-Dinther
Oss, 06-83255111, nbcpromariapelgrims@gmail.com, en Loosbroek. Op onze website, in het parochieblad
website http://nbcpromaria.weebly.com en in de periodieke Nieuwsbrief leest u hoe wij dat
doen en over de mensen die daarbij betrokken zijn.
Wij hopen weer van harte dat u onze parochie steunt
met een kerkbijdrage die bij u past. We zijn blij met
iedere bijdrage. Uw steun komtvolledigten goede aan
onze lokale parochie Heilige Augustinus.

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook
voor de generaties die komen, wil de kerk graag
inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn.

De banknummers staan per geloofsgemeenschap op
pagina 10, 11 of 12.

In 2024 kunnen wij er dan zijn voor iedereen die de
Nieuwsbrief van het Bisdom kerk nodig heeft, in goede en kwade dagen, bij ziekte
en gezondheid.

Mensen die graag de nieuwsbrief van het Bisdom willen | Alleen samen kunnen we dat waarmaken.
ontvangen kunnen zich abonneren door een mail te | Helpt u mee?

sturen naar: info@bisdomdenbosch.nl

Met de tekst: “lk ontvang graag de nieuwsbrief van
Bisdom Den Bosch”. Vermeld daar ook uw naam/adres/
woonplaats en emailgegevens bij, zodat men weet waar
de nieuwsbrief naar toe moet.

Aan het abonnement zijn geen kosten verbonden.




Grootste Museum van Nederland

U kent vast het Museum Catharijneconvent, gevestigd
in een sfeervol middeleeuws klooster in hartje Utrecht.
Haar collectie vertelt het kunst- en cultuurhistorische
verhaal van het christendom in Nederland.

Maar weet u ook dat Museum Catharijneconventin 2017
de initiatiefnemer was van het Grootste Museum van
Nederland. Het kwam samen met andere partners van
religieus erfgoed van Nederland tot stand.

In de kerken, synagogen, tempels en moskeeén van het
Grootste Museum van Nederland kunnen we nader
kennismaken met de meerstemmige verhalen over de
geschiedenis, architectuur en kunstvoorwerpen die er
in ons land te zien zijn. Van de kleine dorpskerken in
Groningen tot een Turkse moskee met een betoverend
interieur, een Grieks-orthodoxe kerk die van onder tot
boven beschilderd is en een Portugese synagoge.
Ontdek de verborgen schatten; het aantal bijzondere
gebedshuizen in Nederland is veel groter dan we
denken en er worden er steeds meer aan toegevoegd.
Zie website https://www.grootstemuseum.nl

Almelo: Yunus Emre Moskee

Amsterdam: Basiliek van de heilige Nicolaas
(foto boven)

Amsterdam: Portugese Synagoge

Breda: Grote Kerk

Enschede: Synagaoge

Gouda: Sint-Jan

Haarlem: KoepelKathedraal

Heilig Landstichting: Cenakelkerk (foto onder)

Katwijk aan Zee: Soefi Tempel Universel

Krewerd: Mariakerk

Maastricht: Basiliek Onze Lieve -
Vrouwe Sterre der Zee

Midwolde: Adelskerk

Middelstum: Sint-Hippolytuskerk

Oudenbosch: Basiliek van de Heiligen Agatha
en Barbara

Pieterburen: Petruskerk

Roermond: Munsterkerk

Rotterdam: Kathedraal van de Heilige
Nikolaas

Utrecht: Domkerk

Utrecht: Ulu Moskee

Waalwijk: Sint Jan de Doper

Zutphen: Walburgiskerk

Zwolle: Academiehuis Grote Kerk

Uitvoering project Huub Oosterhuis
op drie locaties en door drie koren

Drie koren uit de regio gaan meedoen aan de uitvoering
van het project Oosterhuis, een eerbetoon aan de vorig
jaar met Pasen overleden tekstschrijver, dichter en
componist Huub Oosterhuis.

De uitvoeringen vinden plaats op de zaterdagen 6, 13 en
20 april. Een basiskoor doet iedere keer mee; de ene
keer aangevuld met zangers van koor Simul Canto uit
Loosbroek, de andere keer met gastzangers rondom
Berlicum/Rosmalen en de cantorij van de Samen Op
Weg-kerk en weer een andere keer aangevuld met de
cantorij van de Lambertus in Vught.

De uitvoeringen zijn steeds om 17.00 uur. Op 6 april in
de kerk van Middelrode (door de kermis in dat weekend
kan de uitvoering geen doorgang vinden in Loosbroek).
Op 13 april is de uitvoering in de protestantse kerk van
Berlicum/Rosmalen, de Samen Op Weg-kerk in Berlicum
en op 20 april in de Lambertuskerk in Vught. Groot en
klein koor worden muzikaal begeleid door fluit, hobo,
pianoenorgel. Dealgeheleleidingisinhandenvan Greet
Strijker-van den Berg.

U wordt van harte uitgenodigd om een of meerdere van
deze uitvoeringen bij te wonen.

Meer informatie komt t.z.t. in de weekbladen en op de
website van de parochie.




Onder de Toren
In gesprek met Riet van der Pol

Het is een regenachtige dag als ik bij de familie van der Pol aankom. Riet is al druk in de weer met koffie en
koekjes. Eenmaal plaatsgenomen steekt Riet enthousiast van wal.

Riet (77), geboren in Heesch, woont sinds haar trouwen met Jan in Heeswijk. Ze zijn de trotse ouders van 2 zonen
en 1 dochter, hebben 10 kleinkinderen, 1 achterkleinkind en het tweede is op komst.

Riet is, sinds de sluiting van de kerk in Heeswijk, koster in Loosbroek. Daarvoor was ze al heel lang koster in
Heeswijk. “Hoe lang dat weet ik zo niet meer”, zegt Riet. “Ik weet wél nog dat ik op tweede Kerstdag gevraagd werd
door Jo van der Cammen. Hij zei: “Riet, ik heb eigenlijk een vraag aan jou". Ik zei: “en dat is?" Hij: “Zou jij in Heeswijk
koster willen worden? Als jij dat nou wordt dan hebben we in Heeswijk 66k een vrouw als koster, want Dinther
heeft al lang een vrouwelijke koster en Heeswijk heeft dat nog nooit gehad"”. Riet: “Ik heb dat thuis overlegd; Jan
vond dat ik het zelf moest weten. Ik was al actief voor de kerk, dus toen ben ik dat er bij gaan doen”. Jo overleed
helaas kort daarna, maar samen met Nico van de Ven, Rien Scheffers en Henk Loeffen is ze koster geweest, tot de
sluiting van de kerk.

Toen ze in Heeswijk nog een afsluitende avond hadden
met elkaar werd er gevraagd wie misschien interesse
had om in een andere parochie iets te doen. “Nou”, zei
ik, “als ik ergens actief zou willen zijn dan zal het Loos-
broek zijn, want ik woon korter bij Loosbroek dan bij
Heeswijk en ik ken daar al veel mensen”, aldus Riet. Het
duurde niet heel erg lang of er kwam een telefoontje
vanuit Loosbroek met de vraag of ze misschien koster
wilde worden. Eén van hun toenmalige kosters viel uit
en alleen Harrie Langens bleef over. “En ja, dat wilde ik
wel doen”, zegt Riet.

Maar ja, als je dan toch al vaker in Loosbroek bent, dan
blijft het niet alleen bij koster zijn. Inmiddels is ze ook
lector, gaat ze woord- en communievieringen voor, en
sinds kort neemt ze ook de kerkwas op zich. Zo langzaam
aan komt er steeds wat bij.

Hetis wel wennen geweest, wantin Loosbroek werkt het
toch nétweer andersdaninHeeswijk. Maar ondertussen
gaat het haar steeds beter af en de samenwerking met
Harrie gaat ook prima. “We kunnen ook altijd op elkaar
terugvallen als de één bijvoorbeeld niet kan”, zegt Riet.

“En bij een uitvaart kom ik sowieso altijd naar de kerk,
ook als Harrie koster is. Dan kan ik altijd nog bijspringen
met bijvoorbeeld de wierrookkooltjes aanmaken of het
luiden van de klok. Dan kijk ik altijd wanneer Harrie kan
stoppen. Want je kunt vanuit het portaaltje niet zien hoe
ver de stoet is”.

Riet: “ik heb mijn hele leven al vrijwilligerswerk gedaan.
Bij de scouting in Heesch, de EHBO in Vinkel, de KVO en
bij de museumboerderij”. Daarnaast verricht Riet ook
veel mantelzorg voor haar familie. Ze heeft altijd voor
haar moeder gezorgd. Nu helpt ze bij haar oudste zus.
ledereen kan een beroep op haar doen. “En zolang ik het
kan, blijf ik dat doen”, aldus Riet. Wekelijks een potje
kaarten metvriendinnen doet ze ook graag, al schiet dat
er soms bij in door alle bezigheden.

leder jaar gaat ze samen met Jan naar hun zoon, die met
zijn gezin in Paraguay woont. “Dat heb ik vanaf het begin
dat hij daar woonde gedaan, en zal ik blijven doen tot ik
het niet meer kan. Dat is ook wat ik in Loosbroek heb
gezegd toen ik daar begon. Want dan ben ik er een poos
niet”.

Riet is eigenlijk altijd bezig. Ze zit nooit voor de televisie.
“Dat is mijn hobby niet”. “lk ben heel blij dat ik het alle-
maal nog kan en dat het verstand nog goed is”. Nou Riet,
vooralsnog zit het daar wel goed meel!

Marion van den Boom



Even puzzelen

Sommige personen en plaatsen hebben in het geloof
een belangrijke rol gespeeld en daardoor komen zij in
spreekwoorden en gezegdes voor. In onderstaande
uitdrukkingen staat steeds één foutief woord. Probeer
uit de gegeven antwoorden telkens het juiste woord te
vinden. Weet je ook wat de betekenis van deze uitdruk-
kingen is?

Kan er uit Nijmegen iets goeds komen?

Zijis in de stal geboren.

Wie zonder zonde is, werpe de eerste teerling.
Het gezicht is de spiegel van de zee.

Hij kijkt als Jonas in de duikboot.

lemand de Kapelberg opleiden.

Dat is een nagel aan zijn pink.

Zijn woord is wet.

Hij arbeidt in de wijngaard van de koning.

S VW NOoOUAWN

Die man is voor haar de ware held.

Keuze uit onderstaande antwoorden:
kerk
ziel

A walvis F
B  evangelie G
C Nazareth H des Heren
D doodskist
E

steen

Calvarieberg |
Jacob J

De antwoorden kunt u vinden op pagina 15.

Bieb aan huis
Berlicum/Middelrode

Lezen is een ontspannende activiteit en een fijne tijds-
besteding. Leest u graag maar lukt het u niet meer
zelfstandig naar de bibliotheek komen, dan kunt u
gebruik maken van Bieb aan huis. Een vaste vrijwilliger
van de bibliotheek haalt voor u de boeken en deze
worden bij u thuis gebracht.

U geeft zelf aan wat u wilt lezen. De keus is groot: u kunt
literaire romans, familieromans, detectives & thrillers
lenen, veelal ook in grote druk of als gesproken boek.
Om gebruik te kunnen maken van Bieb aan huis bent u
of wordt u lid van de bibliotheek en betaalt u het tarief
van een BELEEF abonnement. U mag de boeken dan
langer houden. U betaalt ook geenvervolgleengeld.Voor
de thuisservice betaalt u geen extra kosten.

Wiltu meer weten, aanmelden, of een folder ontvangen?
Laat het ons dan weten en we gaan het voor u regelen.
Neem dan contact op met: Eva-Maria de Hoog, tel. (073)
680 29 00 of stuur een e-mail naar info@huis73.nl

We helpen u graag!

Wie dan wel?

Als wij niet meer geloven dat het kan

Wie dan wel?

Als wij niet meer vertrouwen op houden van

Wie dan wel?

Als wij niet meer proberen om van fouten wat te leren
Als wij 't getij niet keren

Wie dan wel?

Als wij niet meer weten hoe het moet
Wie dan wel?

Als wij niet zeggen wat ertoe doet
Wie dan wel?

Als wij er niet in slagen

De ideeén aan te dragen

Voor een kans op betere dagen

Wie dan wel?

Als wij niet meer geloven dat het kan
Wie dan wel?

Als wij er niet mee komen, met een plan
Wie dan wel?

Als wij er niet voor zorgen

Dat de toekomst is geborgen

Voor de kinderen van morgen

Wie dan wel?

Als wij onszelf niet dwingen
Een gat in de lucht te zingen
Waar zij in kunnen springen
Wie dan wel?

Paul van Vliet

Boekentip

In de afgelopen jaren heeft de auteur
gewandeld metmensen die geraakt zijn
door het fenomeen pelgrimage.

Dicht bij huis, soms in een rechte lijn,
maar ook vaak zijpaden bewandelend,
onderzocht hij de drijfveren en de rijke
ervaringen van pelgrims.

De persoonlijke verhalen die hij optekende, wisselde hij
af met praktische tips voor veel mooie wandelingen in
Nederland en de mogelijkheden om zelf een pelgrimage
te starten. En die kan gewoon bij de voordeur beginnen,
zo eenvoudig is het!

Het is een interessant boek voor mensen, die graag
wandelen of gewandeld hebben. Je doet nieuwe ideeén
op of haalt herinneringen op aan plaatsen of streken
waar je al geweest bent.




Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus

Het is raadzaam om voor de actuele stand van zaken voor alle vieringen de website, de digitale nieuwsbrief, MijnRKK-app,
Facebook en/of de kerkberichten in weekblad De Brug in de gaten te houden.

datum locatie tijd soort viering voorganger

za 03 febr Berlicum/Middelrode [19.00 uur |Gezinsviering en broodbakken Isabel van Baal

zo 04 febr Berlicum/Middelrode [09.30 uur [Woord- en Communieviering Parochiéle voorganger
Loosbroek 09.30 uur |Woord- en Communieviering Parochiéle voorganger
Heeswijk-Dinther 10.45 uur [Woord- en Communieviering Parochiéle voorganger

za 10 febr Heeswijk-Dinther 09.11 uur |Eucharistieviering / Carnaval Joost Jansen

zo 11 febr Berlicum/Middelrode | 10.00 uur |Woord- en Communieviering / Carnaval Isabel van Baal / Guido Dieteren
Loosbroek 09.30 uur |Eucharistieviering Frank van Roermund
Heeswijk-Dinther 10.45 uur |Eucharistieviering Frank van Roermund

wo 14 februari Heeswijk-Dinther 19.00 uur |Eucharistieviering / Aswoensdag Frank van Roermund

z0 18 febr Berlicum/Middelrode |09.30 uur |Eucharistieviering Frank van Roermund

Eerste zondag Loosbroek 09.30 uur |Woord- en Communieviering Parochiéle voorganger

40-dagentijd Heeswijk-Dinther 10.45 uur [Woord- en Communieviering Parochiéle voorganger

zo 25 febr Berlicum/Middelrode [09.30 uur [Woord- en Communieviering Guido Dieteren

Tweede zondag |Loosbroek 09.30 uur |Eucharistieviering Frank van Roermund

40-dagentijd Heeswijk-Dinther 10.45 uur |Eucharistieviering Frank van Roermund

z0 03 mrt Berlicum/Middelrode [09.30 uur [Woord- en Communieviering Parochiéle voorganger

Derde zondag Protestantse Kerk 10.00 uur |Oecumenische viering Henco de Bruijn/Isabel van Baal

40-dagentijd in Dinther Guido Dieteren

z0 10 mrt Berlicum/Middelrode |09.30 uur |Eucharistieviering Frank van Roermund

Vierde zondag Loosbroek 09.30 uur |Woord- en Communieviering Parochiéle voorganger

40-dagentijd Heeswijk-Dinther 10.45 uur |Eucharistieviering Frank van Roermund

zo 17 mrt Berlicum/Middelrode |09.30 uur |Eucharistieviering Frank van Roermund

Vijfde zondag Loosbroek 09.30 uur |Woord- en Communieviering / presentatie|lsabel van Baal / Guido Dieteren

vormelingen

40-dagentijd Heeswijk-Dinther 10.45 uur [Woord- en Communieviering Parochiéle voorganger

20 24 mrt Berlicum/Middelrode |09.30 uur |Eucharistieviering Frank van Roermund

Palmzondag Loosbroek 09.30 uur | Gezinsviering Isabel van Baal / Guido Dieteren
Heeswijk-Dinther 10.45 uur |Eucharistieviering Frank van Roermund

di 26 mrt Heeswijk-Dinther 19.00 uur |Boeteviering Joost Jansen

do 28 mrt Loosbroek 18.30 uur |Eucharistieviering Pastoresteam

Witte Donderdag

vrij 29 mrt Loosbroek 18.30 uur |[Plechtige Viering Frank van Roermund

Goede Vrijdag Heeswijk-Dinther 15.00 uur |Kruisweg Isabel van Baal / Guido Dieteren

za 30 mrt Loosbroek 20.00 uur_|Paaswake Pastoresteam

Paaszaterdag

z0 31 mrt Berlicum/Middelrode |09.30 uur |Eucharistieviering Frank van Roermund

Pasen Loosbroek 09.30 uur |Gezinsviering Isabel van Baal / Guido Dieteren
Heeswijk-Dinther 10.45 uur |Eucharistieviering Frank van Roermund

ma 01 apr Heeswijk-Dinther 10.45 uur |Eucharistieviering Frank van Roermund

Tweede Paasdag




zo 07 apr Berlicum/Middelrode [09.30 uur [Woord- en Communieviering Parochiéle voorganger

Beloken Pasen Loosbroek 09.30 uur |Woord- en Communieviering Parochiéle voorganger
Heeswijk-Dinther 10.45 uur |Woord- en Communieviering Parochiéle voorganger

z0 14 apr Berlicum/Middelrode [09.30 uur [Woord- en Communieviering Guido Dieteren
Loosbroek 09.30 uur |Eucharistieviering Frank van Roermund
Heeswijk-Dinther 10.45 uur _|Eucharistieviering Frank van Roermund

za 20 apr Loosbroek 19.00 uur |Gezinsviering Isabel van Baal

z0 21 apr Berlicum/Middelrode |09.30 uur |Eucharistieviering / Gildemis Frank van Roermund

Roepingenzondag Loosbroek 09.30 uur |Woord- en Communieviering Isabel van Baal
Heeswijk-Dinther 10.45 uur |Woord- en Communieviering Isabel van Baal

z0 28 apr Berlicum/Middelrode [09.30 uur [Woord- en Communieviering Guido Dieteren
Loosbroek 09.30 uur |Eucharistieviering Frank van Roermund
Heeswijk-Dinther 10.45 uur _|Eucharistieviering Frank van Roermund

Gebedstijden in de Abdij

Metten en lauden zondag 08.00 uur
Metten en lauden weekdagen 07.00 uur
Eucharistieviering zondag 10.30 uur
Eucharistieviering weekdagen 12.15 uur
Vespers elke dag 18.00 uur

Bezoek vanuit de parochie
Berlicum/Middelrode

Stelt u bezoek op prijs vanuit de parochie of kent u

misschien iemand in uw omgeving die bezoek op prijs

zou stellen, bel dan met het parochiesecretariaat,

Doopvoorbereiding

073-503 1215 of stuur een mail naar
berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl.

U wordt dan in contact gebracht met de bezoekgroep

van de geloofsgemeenschap Berlicum-Middelrode.

Verrijzenis - Kerk Denekamp

Wilt u uw kind laten dopen?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het
secretariaat van een van de locaties of bij het
centrale parochiesecretariaat.

Vervoer voor kerkbezoek in Middelrode

Graag attenderen we Berlicumse parochianen erop
dat, als zij in Middelrode een viering willen bijwonen
maar met vervoersproblemen zitten, er een beroep
kan worden gedaan op autovervoer door mede-
parochianen. Schroom niet u te melden als u wilt dat
wij voor u vervoer regelen. Dit vervoer wordt u gratis
aangeboden.

Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat 073-5031215
of per e-mail
berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl




Samen op weg...

Wereldwijd is er veel gaande in de Rooms-Katholieke
kerk. Vrouwen in verantwoordelijke posities, zegening
voor homostellen en andere relatievormen... Gaat het
roer om? Zo heftig is het ook weer niet, maar er gebeurt
wel wat.

Enkele jaren geleden heeft paus Franciscus de aftrap
gegeven voor - wat hij noemt - een Synodaal proces.
‘Synodaal’ betekent: samen op weg.

Het is allemaal begonnen met een rondvraag in de hele
kerk, wereldwijd, van alle gelovigen. Sommige parochies
zijn ervol in gegaan, anderen wat minder. Resultaat: van
de 154 kerkprovincies hebben er 152 een dik rapport
met hun resultaten ingeleverd. Daarna zijn er nogin alle
werelddelen regionale bijeenkomsten geweest en in
oktober 2023 een eerste algemene vergadering in Rome
met ongeveer 550 deelnemers. Niet alleen bisschoppen
maar ook veel vrouwen (!) en jongeren, dit op voet van
gelijkheid. Begrijpelijk dat het iets heel nieuws was.
Wanneer zo'n divers gezelschap vier weken bij elkaar zit
in groepen van tien deelnemers aan ronde tafels, dan
gebeurt er wat in de geesten en harten van ieder.

Maar het Synodaal proces is nog niet klaar!

In oktober dit jaar is er een tweede vergadering in Rome.
Intussen gaat het procesin de afzonderlijke landen door,
ook in Nederland. Voor de initiatieven kijk op:
www.luisterendopweg.nl.

In ons land zijn er nogal eens geluiden die de kerk maar
een stoffig instituut vinden, een overblijfsel uit een
vroegere tijd, uit een ver verleden. Het spijt me, dat is
‘fake’. Zo iets wordt ook gezegd van de padvinderij, of
andere organisaties die oude papieren hebben. Als je je
verdiept in hoe deze bewegingen zich nu presenteren
en wat ze allemaal onder mensen teweegbrengen, dan
zul je verbaasd staan. Een levend organisme verjongt
zich constantandersis het ten dode opgeschreven. Voor
onze kerk, onze parochie, vraagt dit de inzet van ieder
lid, van iedere gedoopte. Als Jezus heeft laten zien dat
ieder sterven ook weer levenvoortbrengt, dan wordtons
echt een Blijde Boodschap toevertrouwd. Dit vraagt een
eigentijds ‘jasje’.

We worden daarom allemaal uitgenodigd om met onze
suggesties, ideeén, voorstellen, te komen. We zijn
namelijk samen op weg. Wat leeft er aan verlangens?
Zeg het maar, of schrijf:
info@parochieheiligeaugustinus.nl!

Joost Jansen o.praem.

Carnavalsmis en Aswoensdag
Heeswijk-Dinther en Loosbroek

Carnaval HDL start ook dit jaar alle carnavalsgedruis
traditiegetrouw met een eucharistieviering.

Op zaterdagochtend 10 februari om 9.11 uur is het
even tijd voor bezinning tijdens de carnavalsmis. Kom
VOOr een mooie start van carnaval 2024 naar de kerk.
Prins Mike d'n Urste met zijn adjudant Rick én jeugdprins
Pieter en jeugdprinses Emma met hun adjudanten Janus
en Fenne zullen er ook zijn.

Op woensdag 14 februari is er voor iedereen om 19.00
uur gelegenheid voor het ‘halen van een askruisje'.

Carnavalsviering Berlicum/Middelrode
Opbrengst collecte voor het Amalia Kinderfonds

Tijdens de carnavalsviering, zal de opbrengst van de
collecte bestemd zijn voor het Amalia Kinderfonds te
Nijmegen.

Hoogheid Prins Rob dun Urste en zijn vrouw, hebben
afgelopen najaar van dichtbij meegemaakt wat het
Kinderfonds doet voor kinderen en ouders als een kind
voor langere tijd wordt opgenomen. Het Amalia Kinder-
fonds bekostigt hiermee diverse projecten binnen het
ziekenhuis zoals een fijnere verblijffsomgeving, spel- en
knutselmaterialen, diverse activiteiten en zorg. Dankzij
de goede zorg, willen zij voor andere ouders en kinderen
graag een bijdrage leveren aan het Amalia Kinderfonds.



Voor wie de klokken luidden
Overledenen

25 sep 23 A.M. van Schijndel 86 jaar
24 okt 23 Nel vd Heijden-van Casteren 89 jaar
31 okt 23 Anneke vd Besselaar - van Gaal 90 jaar
02 nov 23 Hans Kruijtzer 79 jaar
19 nov 23 Eline Kempkes-Burke 101 jaar

26 nov 23 Joke Steenbergen-Timmermans 86 jaar
08 dec 23 Annelies Merkelbach-van Leest 84 jaar

Jubilaris bij Gemengd Koor

En ook dit jaar had het koor weer een jubilaris:
Marie-Anne Schram was 25 jaar lid.

25jaar geleden benaderde Marie-Anne het koor met het
verzoek om de huwelijksmis van haar dochter muzikaal
te ondersteunen. Het koor heeft aan dat verzoek
voldaan en dat was schijnbaar goed ontvangen:

zij vond dat het koor mooi zong en heeft zich kort
daarop aangemeld als lid. Al die jaren heeft het koor aan
haar een trouwe sopraan gehad met een mooie stem.
Tijdens de Cecilia-viering op zondag 26 november is zij
gehuldigd en heeft de voorzitter haar met een mooie
speech bedankt. Tevens heeft zij daarbij de oorkonde
aangeboden gekregen en zijn haar de bijbehorende
versierselen opgespeld. Het koor is haar grote dank
verschuldigd voor 25 jaar van inzet, maar zeker ook de
manier van inzet. Het koor hoopt (en gaat er ook van uit)
dat er nog velej Jaren zullen volgen.

Berlicum / Middelrode

Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE Middelrode

Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44, 5258 KC, Berlicum

Secretariaat bereikbaar maandag en donderdag van 09.30 tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. (24 uur per dag bereikbaar)
Banknummer: NL37 RABO 0106 9057 08

Reactie op Allerzielen 2023

In 2023 hebben wij voor de Allerzielenviering in
Berlicum/Middelrode niet alleen de familie uitgenodigd
waarvan hun dierbaren een uitvaartdienst in de kerk
hebben gehad. We hebben er voor gekozen ook familie
uit te nodigen die alleen hun dierbare hebben begraven
op het kerkhof van Berlicum of Middelrode en geen
kerkelijke uitvaart hebben gehad. De adressen van de
contactpersonen zijn dan bij ons bekend.

Er zijn dus geen adressen van nabestaanden bekend,
waarvan hun dierbare is gecremeerd.

Mocht u er toch prijs op stellen dat uw overleden
dierbare familielid herdacht wordt in de Allerzielen-
viering op 2 november 2024 dan verzoeken wij u ons dit
te laten weten door middel van een rouwkaart, mail of
een telefoontje naar het secretariaat.

Oproep van de bloemschikgroep
nieuwe vrijwilligers gezocht

Beste parochianen,

Wij zijn een bloemschikgroep die ervoor zorgt dat de
kerk in Middelrode wekelijks voorzien is van bloemen.
Ook zorgen wij voor de versiering bij bruiloften,
uitvaarten en bijzondere diensten zoals 0.a. Kerstmis en
Pasen.

Op dit moment zijn wij op zoek naar 2 of 3 nieuwe
kandidaten die ons team zouden willen komen
versterken. Reden: er zijn twee leden die na jarenlange
trouwe dienst per | januari 2024 gestopt zijn omdat het
om private redenen niet langer kon.

Wij werken volgens een rooster waardoor je als groep
1 x per 4 weken, 2 weken aan de beurt bent. Soms wordt
er een extra beroep op je gedaan b.v. bij ziekte, tijdens
de vakantieperiodes of bij speciale diensten.

Is je interesse gewekt en zou je graag mee willen doen,
neem dan contact op met Ineke Jagers cooérdinator
bloemschikgroep. Zij is mobiel te bereiken op nummer
06-15243812 of per e-mail cgmjagers@home.nl

Enige ervaring is fijn maar geen vereiste!

Ik hoop snel van u te horen!




Wij namen afscheid van

11 okt An van Beekveld-van den Bosch 97 jaar
14 okt Tiny Oldenbesten-Verkuijlen 89 jaar
16 okt Annie van Zutphen-Sigmans 88 jaar
02 nov Toon van Grinsven 79 jaar
03 nov Mien Verkuijlen-Verkuijlen 90 jaar
06 nov André Langenhuijsen 70 jaar
06 dec Jan Schuurmans 83 jaar
14 dec Hans Heesakkers 74 jaar
07 jan Janvan Oss 82 jaar

Mogen zij voortleven in vrede en geluk bij God.

Palmtakjes voor Palmzondag

Indeviering op Palmzondagworden‘palmtakjes’ (in feite
buxustakjes) gezegend. De gewijde takjes worden na de
viering door de parochianen mee naar huis genomen.
Het is steeds moeilijker buxustakjes bijeen te brengen
om te gebruiken. Kunt u ons helpen? Neem dan a.u.b.
contact op met Ria van Hemmen 06-44706771.

Dankjewel

Leden van de gildes Sint Barbara en Sint-Willebrordus
waren in de middaguren op eerste en tweede kerstdag
als kerststalwachters in touw in de de St.Servatiuskerk.
Mede dankzij hun inzet hebben in twee dagen tijd 365
personen een bezoek gebrachtaan de kerststal (in 2022
waren dat er 225). Heel hartelijk dank.

Dat alles kon alleen maar omdat de kerststalgroep weer
allesinhetwerk had gesteld omweer een fraaie kerststal
te plaatsen met beelden die vakkundig gekleed werden
door Christa Bok. Dank, dank, dank.

Heeswijk - Dinther

Sint Servatiuskerk, Sint Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiespreekuur in cc Servaes, Raadhuisplein 24

elke dinsdag 19.00 uur tot 20.00 uur

Mailadres: heeswijkdinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. (24 uur per dag bereikbaar)
Banknummer Heeswijk: NL42 RABO 0333 6049 97

Banknummer Dinther:

NL57 RABO 0111 6011 18

Nieuwjaarsreceptie 2024

Net als in voorgaande jaren startten we de eerste dag
van het nieuwe jaar met een viering in de kerk. Meteen
daarna was het tijd voor de traditionele gezamenlijke
nieuwjaarsreceptie van geloofsgemeenschap Heeswijk-
Dinther en cc Servaes in het cultureel centrum. Velen
namen de gelegenheid te baat elkaar een gelukkig
nieuwjaar te wensen onder het genot van een kopje
koffie en een drankje.

Jasper Leerssen, de coérdinator van de locatieraad
Heeswijk-Dinther, sprak de aanwezigen toe. Hij blikte
terug op het voorgaande jaar door o.a. de parochiedag,
de openluchtvieringen bij het H.Hartbeeld en bij de
Kilsdonkse Molen, de fraaie kerststal in de kerk, de rea-
lisering van de 'keukenkast' in het kerkportaal (met lang
houdbare levensmiddelen en persoonlijke verzorgings-
producten voor hen die niet kunnen rondkomen) en de
kerstattentie voor alle vrijwilligers te memoreren.

Ook bracht hij het overlegplatform ‘Samen Servaes’ van
kerk, parochietuin, cc Servaes, Gilde, | Meet, Wojstap en
Lima ter sprake. Het eerste onderwerp daar aan de orde
komt is een goede aansluiting op de traverse.

Hij dankte de vele vrijwilligers voor hun inzet en gaf aan
blij te zijn met de toevoeging van een notulist aan de
locatieraad.

Daarna gaf hij het woord aan pastor Joost Jansen. Hij
zette de supervrijwilliger Maria van Schijndel in het
zonnetje. Voor een verslag hiervan zie pagina 2.



Loosbroek

Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 49, 5472 P) Loosbroek
Parochiespreekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: loosbroek@parochieheiligeaugustinus.nl

0413-229418 of 06-30264961
06-15204058

Telefonisch  Riet Bronts

bereikbaar  Betsy Kézér

Banknummer: NL 09 RABO 0129 8017 04

Opbrengst speciale collectes

Oktober Wereldmissiedag  School € 133,93

Wereldmissiedag  Kerk  €122,02
December Adventsactie Kerk € 83,70
Kerstactie

(zieken)bezoekgroep

Opvrijdag 15 december werden er kerststukjes gemaakt
door 8 vrijwilligers van deze groep met de 14 kinderen
van groep 8 van onze basisschool. Er werd hard gewerkt.
Met al het meegebrachte groen werden 65 mooie
kerststukjes gemaakt.

Deze werden na schooltijd door vrijwilligers en kinderen
gebracht naar de oudste parochianen binnen onze
geloofsgemeenschap, ook op Laverhof, naar degenen
die hetlaatste jaar hun partner zijn verloren, naar zieken
en mensen met een flinke beperking.

Op de foto geven Saar de Wit en Feike van Lanen een
kerststukje aan de oudste van onze geloofsgemeen-
schap, Doortje Roefs, 93 jaar.

Zingen op Laverhof

Op 24 december hebben ruim 20 koorleden afkomstig
uit hetkerkkoor, Simul Canto en Servanto twee vieringen
opgeluisterd metkerstliederen op Laverhof. Ditwas leuk
om te doen. Ton Harterink begeleidde op het orgel.
Onder de pauze was er koffie/thee met heerlijk stukje
kerstbrood.

Zilveren jubileum koor Servanto

Zondag 28 januari heeft Servanto dit gevierd met een
viering in de kerk, daarna koffie/thee met iets lekkers
achter in de kerk met de kerkgangers en daarna een
lunch met leden, dirigente, pianist en partners.

Het koor zingt meerstemmige geestelijke en profane
liederen, meestalin het Nederlands en Engels en luistert
elke vierde zondag van de maand de viering in de kerk
op. Het telt 24 leden, de dirigent is Lieke Beirnaert en de
pianist is meestal Huub Sperber.



Vastenactie voor Zimbabwe

In de vastentijd - van Aswoensdag tot Pasen - besteden
we weer aandacht aan de Vastenactie. Het project van
2024 richt zich op Zimbabwe. Speciaal op vrouwen,
jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen
in de districten Gutu en Bikita, de districten met het
grootste gebrek aan water en andere middelen van
bestaan.

Waterpunten

Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het
veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het
huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen
vergroten hun kwetsbaarheid.

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor
thuisgebruik, voor het land en de dieren, installeert
Vastenactie vier waterpunten met pomp, zonnepanelen
en opslagtanks. Deze zijn bestemd voor 1600 mensen,
verdeeld over zo'n 20 dorpen.Die punten krijgen een
pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere
put ook een grote opslagtank van 5000 liter. Zo kunnen
voedselzekerheid en inkomenszekerheid verbeteren.
Bij elk waterpunt komt een gemeenschappelijke tuin.

Betrokkenheid bevolking

De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door
mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en
tuinen. Lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw
en lokale zaden wordt ingezet voor de moestuinen.

Na de oplevering van de tuinen zorgt de gemeenschap
zelf voor het onderhoud en de beveiliging.

Naaigroepen

Voor extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van
een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding
kunnen maken en verkopen. Ook schooluniformen.

En natuurlijk horen de naailessen erbij.

Onze parochie

Inonze parochie worden de Vastenzakjesvoor deze actie
samen met het parochieblad bezorgd. U kunt dit project
ondersteunendoor eenvastenzakje, gevuld met contant
geld of een eenmalige machtiging, in de collectebus in
de kerk of in de brievenbus bij De Rots, de kerk of het
locatiesecretariaat te stoppen.

U kunt ook doneren op IBAN NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Maak het verschill

Opbrengst kerstpakkettenactie

Berlicum/Middelrode

De kerstpakkettenactie in Berlicum/Middelrode was
weer een groot succes.

Dankzij het vrijgevend winkelend publiek én de
vrijwilligers vanuit de parochie en de Vincentius-
verening hebben we een driehonderd gezinnen in de
gemeente Sint Michielsgestel kunnen verblijden met
een goed gevuld kerstpakket.

Onze hartelijke dank daarvoor.




Vormelingen 2023

We hebben een paar weken geleden ons vormsel
gedaan en na het vormsel hebben we de laatste bijeen-
komst gehad van het vormsel traject. In deze laatste
bijeenkomst hebben we zelf een geloofsbelijdenis
gemaakt en gepraat over hoe het vormsel ging.

Daarna hebben we het gehad over het vervolg, we
hadden het over of we nog samen terug wilden naar de
kerk en mee willen helpen metde vormsel en communie
bijeenkomsten.

Aan het eind van de bijeenkomst vroeg Isabel degenen
die gelezen hadden tijdens de vormselviering of we het
leuk vonden lector te worden. Dat zagen we wel zitten
dus de parochie is 2 jonge lector rijker, 1za Tomczyk en
Elise Koster.

Voorbereidingen vormseltraject

De voorbereidingen voor het nieuwe vormseltraject zijn
weer in volle gang.

Op woensdag 7 februari is er een informatieavond voor
jongeren uit groep acht (of middelbare school) en hun
ouders. Wil je meer informatie over het vormseltraject
dan zien we je graag op 7 februari.

De informatieavond is van 18.30-19.30 uur in De Rots
(Kerkwijk 44 Berlicum). Het zou fijn zijn als je je aanmeldt
via de mail: pastorisabel@parochieheiligeaugustinus.nl
en mocht je dit zijn vergeten dan ben je nog steeds van
harte welkom.

Nieuws van de communiewerkgroep

De eerste kinderbijeenkomst van 2024 vond plaats op
9 januari. De communicanten hebben uitleg gekregen
over de Bijbel en samen gesproken over vriendschap,
het hebben van spijt en over vergeving.

De volgende kinderbijeenkomst zal één van de hoogte-
punten uit het traject zijn. De communicanten gaan dan
samen broodjes bakken boven het vuur. Dit zal zijn
rondom het verschijnen van dit parochieblad, begin
februari. We hopen op mooi weer, zodat we een gezellig
samenzijn kunnen hebben rondom de vuurkorven.

We blikken ook nog kort terug op Kerstmis, met mooie
foto's van het kerstspel dat is gespeeld in Dinther,
Loosbroek en Middelrode door enthousiaste kinderen
uit onze parochie.
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Dinther - kerk in de sneeuw
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Berlicum/Middelrode - kerststalroute
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De paden van het leven zijn soms moeilijk begaanbaar... Heeswijk - abdij in de sneeuw




