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Parochiebestuur
 
Die Kerk, die parochiegemeenschap, is kwetsbaar, zoals
menselijke verbanden kwetsbaar zijn.
Ook onze parochie blijkt kwetsbaar te zijn. Met spijt moet
ik u vertellen dat het voltallige parochiebestuur is
afgetreden.
Karin van der Heijden-Poort (vicevoorzitter), Lisette
Baltussen (secretaris) en Sebastiaan Franssen (penning
meester) hebben aan onze bisschop mgr. De Korte hun
ontslagbrief geschreven. Bij alle drie was, ondanks de
goede collegiale samenwerking, wegens diverse     
omstandigheden de motivatie tot besturen weggeëbd.
 
U begrijpt dat we als parochie in een moeilijke situatie
zijn beland. Onze parochie Heilige Augustinus zit nu
zonder bestuur. Gelukkig komen er ook andere krachten
los. Ik ben intensief met de bisschop De Korte, vicaris-
generaal Theo Lamers en opbouwwerker Ton Lansdaal
in gesprek. In korte tijd zullen we er voor zorgen dat de
werkzaamheden van een parochiebestuur worden
geborgd en doorgang vinden. Tegelijkertijd zal de
vicaris-generaal Theo Lamers het pastoresteam Guido
Dieteren, Frank van Roermund o.praem. en Isabel van
Baal nabij zijn. De gegeven omstandigheden nopen
hiertoe.
 
Joost Jansen o.praem. waarnemend pastoor
 
De redactie van het parochieblad bedankt het terug
getreden bestuur voor hun inzet.

Foto voorkant: Interieur kerk Dinther rond 1930

Voorstellen: Ton Lansdaal
 
Beste parochianen,
 
Vanwege de bestuurlijke situatie van de parochie Heilige
Augustinus heeft (waarnemend) pastoor Joost Jansen de
bisschop gevraagd om tijdelijke ondersteuning vanuit
het bisdom voor de (bestuurlijke) dossiers die er zijn. De
bisschop heeft mij gevraagd om deze ondersteuning te
gaan bieden in de vorm van de functie van secretaris /
penningmeester.
 
Wie ben ik nou eigenlijk
Ik ben Ton Lansdaal, 42 jaar oud, en ik ben sinds mei
2017 werkzaam als opbouwwerker voor het bisdom van
’s-Hertogenbosch.
Daarvoor heb ik -na mijn studie bestuurskunde- ruim 
12 jaar gewerkt als beleidsadviseur bij een gemeente.
Vanuit mijn rol als opbouwwerker ben ik als interim
bestuurder bij enkele parochies binnen ons bisdom
actief. Daarnaast organiseer ik de jaarlijkse bijeenkomst
voor parochiebesturen en vrijwilligers, waarbij ruim 250
personen worden ontvangen.
 
Samen met uw waarnemend pastoor, het pastoraal
team, de pastoraatsgroep, het secretariaat en de vele
vrijwilligers hoop ik een bijdrage te leveren aan deze
mooie parochie.
Samen in verbondenheid met Christus, bouwen aan de
toekomst van de parochie Heilige Augustinus.
Uiteraard zal ik uw parochie ondersteunen zo lang als
dat nodig is, maar ik hoop dat er binnenkort weer een
nieuw bestuur uit uw midden kan worden gevormd.
 
U kunt mij bereiken indien nodig via het e-mailadres van
het secretariaat van de parochie:
secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl
 
Hartelijke groet,
Ton Lansdaal
Secretaris/penningmeester a.i.
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"Even op adem komen"
 
Voor velen onder ons is de vakantieperiode inmiddels aan-
gebroken. Even afstand nemen van alle normale bezigheden.
De een blijft heerlijk thuis, de ander neemt letterlijk afstand
en verruilt zijn thuisbasis voor een vakantiebestemming in
binnen- of buitenland. Heerlijk trouwens dat het ook allemaal
weer kan na die stressvolle coronajaren. Voor iedereen is het
goed is om op geregelde tijden gas terug te nemen. Hard
werken is voor niemand ongezond, als het maar kan worden
afgewisseld met perioden van ontspanning. En een vakantie
kan hiertoe gelegenheid bieden.
 
Pas geleden, bij de verjaardag van mijn een na oudste broer,
sprak ik een achterneef van mij die net geslaagd is voor zijn
middelbare school. Ongeacht welke school je hebt doorlopen:
het is op het einde toch altijd een drukke en spannende tijd.
En áls het dan klaar is breekt er een heel bijzondere    vakantie
aan. Dat heb ik hem gezegd: langer dan hij ooit nog zal mee
maken en zonder enige verplichting, en bovendien met een
fijn vooruitzicht op het starten van een vervolgopleiding.
Ik herinner mij dit alles nog heel goed uit de tijd dat ik in die
situatie verkeerde: een heerlijk ontspannen gevoel. Zo'n
typische lange, onbeschreven-blad-vakantie - zo zei ik tegen
mijn achterneef - maak je niet snel meer mee dus geniet ervan!
 
Voor mij is vakantie nú bij uitstek een tijd om mijn horizon te
verbreden. Letterlijk, omdat ik het fijn vind om samen met een
medebroeder naar het buitenland te gaan en dan in een hele
nieuwe omgeving te zijn. En figuurlijk, omdat ik dan meer tijd
neem voor het lezen van boeken en het kennismaken met de
plaatselijke cultuur, die toch weer altijd verschilt van wat ik
gewend ben.
Het zijn in een nieuwe omgeving, het bezichtigen van mooie
plaatsen en natuurgebieden, het fietsen en wandelen: dit alles
werkt voor mij als het herschikken van mijn 'harde schijf', mijn
brein. Dat lucht op en geeft nieuwe energie om het 'gewone
leven' daarna weer met enthousiasme op te nemen.
 
Ik hoop dat dit voor ieder van u ook geldt: nieuwe energie
opdoen door éven op adem te komen. Ik wens u allen een fijne
vakantietijd toe!
Pastor Frank van Roermund o.praem.

 2 Uit de bestuurskamer
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 4 Verslag Lourdesbezoek
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Lourdes in de meivakantie

Rikkie, Bodie en ik gingen naar Lourdes samen met mijn
moeder/oma, die hotelleidster is van de Lourdesgroep
Valkenswaard.
Eigenlijk zouden wij al in 2019/2020 zijn meegegaan met
de jongerenreis vanuit onze parochie, maar helaas ging
deze reis niet door ivm corona.
Doordat wij met zijn drietjes meegingen, zei mijn man
Herman: ik ga ook gezellig mee,  ik wil dat ook wel eens
meemaken/zien.
 
Rikkie, Bodie en ik mochten daar misdienaren/acolieten.
We hebben al meteen bij de mooiste mis mogen helpen
op zondagochtend in de Mariagrot. We hadden wel geen
grote taak maar stonden wel mooi vooraan en blijkbaar
ook volop in beeld. In Nederland werden we op tv gespot.
Hoe bijzonder was dat, live op tv in NL.
We waren een klein beetje natgeregend en hebben na
de mis snel de kleren te drogen gehangen, zodat ze weer
droog waren voor de mis 's-avonds.

's Avonds hadden we de sacramentsmis. Wij moesten
ons opstellen bij de Bernadettekerk en vandaaruit liepen
we in processie naar de ondergrondse basiliek. Alle
andere mensen zaten al binnen toen het buiten keihard
begon te regenen. Dus je snapt wel: we kwamen als
verzopen katjes de kerk binnen.

Ook mochten we bij de Internationale mis misdienaren/
acolieten. Dit was voor mij/ons als vrouwen ook al heel
bijzonder. Want in sommige landen, vooral Frankrijk,
mogen vrouwen niet helpen. Dus onze bisschop had
erop aangedrongen dat wij vrouwen ons niet mochten
weg laten sturen bij deze mis. Dat is uiteindelijk dus ook
niet gebeurd. We hadden daar als vrouwen een goed
statement gemaakt en de bisschop was trots op ons.

Rikkie en Bodie hadden ook een belangrijke taak tijdens
deze mis, ze kregen speciale kleding aan en mochten de
mijter en de staf van de bisschop dragen. Dit was een
bijzondere taak, je loopt direct achter de bisschop aan
de kerk in, dus volop in de picture.
 
Bij de afscheidsviering, op de laatste avond, mochten we
ook weer misdienaren/acolieten.
Rikkie en Bodie mochten de kandelaars dragen en ik
mocht wieroken, dus we stonden alle drie voorop in het
defilé.
 
Het was een supermooie week in Lourdes, met een super
leuke groep mensen. We vonden het alle drie zo leuk,
dat we vaker mee willen gaan om te helpen en om te
misdienaren/acolieten.
Vanuit ons dorp was ook nog Ria Verkuijlen met haar
twee kleinzoons met ons meegegaan.
 
Annemarie van Aarle
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Processie van het Heilig Bloed
Boxtel 
 
Deze processie van het Heilig Bloed wordt ieder jaar
gehouden op drievuldigheidszondag, dat is de zondag
na Pinksteren. Dit jaar was het op 4 juni.
En is zeker de moeite waard om eens naar te gaan kijken.
Er lopen veel figuranten mee in mooie kledij, die iets uit
de bijbel uitbeelden.

Maria Ommegang
Bergen op Zoom 
 
Op de laatste zondag van juni wordt deze in Bergen op
Zoom gehouden. De christelijke dankstoet trok dit jaar
als vanouds weer door de Bergse straten, dit jaar met
het thema: ‘Jij doet er toe’. Er liepen weer honderden
deelnemers mee in de dankstoet, die al een traditie is
sinds 1945. Bijbelse episodes werden vertoond in de
vorm van theater, voordrachten en muziek.
Op bijgaande foto ziet u David en Goliath.
 
De Maria Ommegang zoals die in Bergen op Zoom
gehouden wordt, is uniek in Nederland en België.
De stoet vond haar oorsprong in 1943.  De toenmalige
kapelaan Ooijens beloofde dat, wanneer zijn stad zwaar
oorlogsleed bespaard bleef, Maria de daaropvolgende
jaren geëerd zou worden met een Maria Ommegang.
En zo was de eerste dankstoet in 1945 geboren.

Vakantie en geloven
 
Tijdens een fietsvakantie in Flevoland en de Noordoost
polder kwamen we onder andere in het mooie plaatsje
Urk, gelegen aan het IJsselmeer. Het bleek er met al die
toeristen een gezellige boel te zijn, mede door het fraaie
zonnige weer.
 
Het viel op, dat hier wel heel veel mensen een kerk
binnenliepen. Het was woensdagmiddag en bijna 14.00
uur. Een mevrouw stond bij de ingang en nodigde uit
voor een samenzang. Wij waren benieuwd, hoe dat zou
zijn en schoven ook in de kerkbanken. Ieder kreeg een
boekje met 100 liederen erin. De aanwezigen mochten
steeds een verzoeknummer doen en dat lied werd dan
ingezet met begeleiding van een delegatie van een
jongerenkoor en orgelspel. De aanwezigen zongen uit
volle borst. Wat een geluid kwam daaruit zeg! Ik keek
eens om me heen en telde grofweg 400 mensen. De kerk
zat bijna vol. Het deed ons denken aan “Nederland zingt”,
wat we weleens op de tv zien. Tussendoor zong het koor
apart een paar liederen en werd er 3x een gedicht
voorgelezen. Het was een indrukwekkend geheel! Dit
zou ’s avonds nog een keer zijn en zo op 8 woensdagen
in de zomer.
 
Wat later besloten we nog te eten in Urk en namen plaats
op een terras. Onze aandacht werd gewekt door 2
echtparen van rond de 70 jaar. Zij hadden hun bestelling
gedaan en hadden alvast een drankje gekregen. Na een
tijdje sprak één van hen de serveerster aan, dat ze wel
lang op hun eten moesten wachten. “De schollen liggen
in de frituur”, antwoordde deze “en zijn zo klaar”.

 
Na een minuut of 10 was hun geduld echter op en zei
een heer van het gezelschap op boze toon tegen de
serveerster, dat ze hen aan het lijntje hield. “We moeten
nog naar de kerk”, zei hij “en hebben geen tijd om zolang
te wachten”. Het viertal stond op en verliet zonder de
drankjes te betalen het terras. Anderen op het terras
reageerden afkeurend op deze stampij.
 
We realiseerden ons, dat er tussen geloven in theorie en
in praktijk brengen een groot verschil kan zitten.
 
Toos van Boxmeer
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Katholieke ‘massa’
 
Ver terug in de vorige eeuw maakte mijn natuurkunde
leraar op de RK Bisschoppelijke Kweekschool, frater
Leonides zaliger, mij  tijdens een les duidelijk wat het
woord ‘massa’ toch wel te betekenen had.
Mijn interesse daarvoor was niet bijster groot. Toch blijk
ik toen vele schriftjes te hebben volgeschreven met
wetenswaardigheden waar ik nu geen touw meer aan
kan vastknopen. In een oude doos heb ik ze bewaard.
Op een door ouderdom vergeelde pagina staat achter
het woord ‘massa’ het volgende geschreven: ‘de totale
hoeveelheid materie in een object; massa wordt uit-
gedrukt in kilogram (gewicht is massa bepaald aan de
hand van de graviteit of door de inertie van dat object)’.
Die tekst heb ik vroeger blijkbaar een keer ‘in de kop
gestampt’. Nog enigszins een begrijpelijke definitie. Wat
tussen haakjes staat echter mag Joost weten.
Waarom vertel ik u dit alles? Wel, al weer enkele jaren
geleden geleden las ik een interview in het Brabants
Dagblad dat journalist Tom Tacken had met bisschop
Gerard de Korte.  Tacken stelde hem onder meer de
vraag: ‘Is de kerk momenteel een sterfhuis?’ De Korte wil
daar niet aan. Hij ziet kansen om nieuwe katholieken te
werven. Ieder schaap telt. Als Tacken opmerkt dat er een
aantal geloofsgemeenschappen in het bisdom zich heeft
afgescheiden uit onvrede over de conservatieve koers
van zijn voorgangers, zegt de bisschop onder meer het
volgende: ‘Dat betreur ik uiteraard. Laten we alleen niet
vergeten dat het hier om kleine groepen gaat. Er is nog
best veel katholieke ‘massa’.’ Op dat moment dacht ik
enigszins verbijsterd: ‘Wat bedoelt hij daar nou mee’
Wordt het succes van de katholieke kerk gemeten in
massa, de ‘totale hoeveelheidmaterie in een object’ (zie
boven) uitgedrukt in kilogrammen gelovigen? Ik heb
sterk de indruk dat door De Korte de katholieke massa
geteld wordt in het aantal kerkgangers, het aantal kerken
en parochies, het aantal priesters en pastoraal werkers.
Als dat maar op peil blijft dan gaat alles nog naar wens
in het bisdom.
 
Waar is de christelijke zorg voor de mensen die het
hardst geholpen moeten worden, de vluchtelingen, de
armen, de eenzamen, de verslaafden, de mensen met
een beperking, de ouderen, de ernstig zieken? Moet dat
niet de ‘christelijke instelling’ zijn,  die Paus Franciscus al
meerdere jaren voorhoudt aan alle leidinggevenden in
de Kerk? Niet de ‘massa’ is belangrijk maar liefde en zorg
voor mensen die het nodig hebben.
 
Hoe een oud-leraar je na ruim zestig jaar al niet tot
denken kan aanzetten! De goede man moest eens
weten. Moge hij rusten in vrede.
Jan van der Krabben 

Rommelmarkt
voor het vastgoed van de geloofsgemeenschap
Loosbroek
 
Deze goed en ruim gesorteerde rommelmarkt is op
zaterdag 9 september tussen 10.00 en 14.00 uur op het
parkeerterrein van Lunenburg Events & More.
Parkeerterrein voor auto’s wordt aangegeven.
De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het
vastgoed (kerk, pastorie, tuin en begraafplaats) van de
geloofsgemeenschap Loosbroek.
Van harte welkom!

Hemelvaartviering
Middelrode
 
Op donderdag 18 mei vierden we met ongeveer 80
personen Hemelvaart op het grasveld naast de kerk van
Middelrode. Het was om 9.30 uur, bij aanvang van de
viering, nog maar 10 graden. Gelukkig zorgde de zon
voor een hogere gevoelstemperatuur. Het was een
mooie viering met als voorganger Frank van Roermund
en met medewerking van het Petruskoor. Daarna bleven
de meesten napraten onder het genot van koffie of thee
met koek.
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Kerkschatten en kerkinventaris
van de H. Willibrorduskerk 
 
In de laatste weken is er enkele keren intensief overleg
geweest tussen vertegenwoordigers van de werkgroep
Kerkschatten en kerkinventarisatie van de Heeswijkse
H. Willibrorduskerk , leden van de locatieraad Heeswijk-
Dinther en Joost Jansen, over de kerkschatten, die vanuit
de Willibrorduskerk gaan verhuizen naar de
St. Servatiuskerk en andere plaatsen.
 
Als eerste heeft de parochie het zwarte driestel, dat
destijds geschonken is door Jonker Alberic aan
Pastoor Maas voor de uitvaart van Jonker Louis, terug
geschonken aan het kasteel, dat het graag in hun
collectie wil opnemen. De officiële overhandiging zal in
een van de komende maanden plaatsvinden.
 
Als tweede zijn de schilderijen van de Drie Dobbelstenen
aangeboden aan het religieuze museum in Uden,
Museum Krona. In de sacristie hangen ze zeker niet meer
goed (te vochtig) nu de kerk niet meer gebruikt wordt.
In Museum Krona worden ze op verantwoorde wijze
bewaard en te zijner tijd ook tentoongesteld.
 
Er is verder een lijst gemaakt van objecten die eventueel
naar de St. Servatiuskerk kunnen gaan, zoals het
mobiele altaar dat de Antoniuskapel kan gaan verrijken,
de doopvont en nog vele andere objecten die daar
gebruikt zullen gaan worden of de kerk zullen versieren
in een mooie vitrine.
 
Op deze manier komen steeds meer herkenningspunten
van de kerk van Heeswijk in de Sint Servatiuskerk van de
locatie Heeswijk-Dinther.

Pastor Guido op vakantie
 
Tijdens zijn vakanties mag pastor Guido Dieteren graag
gaan duiken. Samen met zijn vrouw Rieneke heeft hij al
méér dan 200 duiken gemaakt, op vele mooie plekken
in de wereld. Hun favoriete bestemming is toch wel
Egypte: “De Rode Zee is zó helder, het koraal heeft zulke
mooie kleuren en de vissen zijn er zo divers. Het lijkt alsof
je in een aquarium zwemt.”
 
Wat hem vooral aanspreekt bij het duiken is dat je alle
focus nodig hebt om verantwoord bezig te zijn, zeker
wanneer je op dieptes van 30 tot 40 meter komt. “Door
dat duiken best technisch is, vraagt het alle concentratie.
Hierdoor ben ik helemaal bezig met het hier en nu en
heb ik helemaal geen tijd om aan andere dingen te
denken”
 
In juni zijn Guido en Rieneke naar Bali geweest, één van
de mooiste duikbestemmingen op aarde. Daar hebben
ze o.a. gedoken naar het beroemde wrak van de USAT
Liberty, een 120 meter lang Amerikaans bevoorradings
schip, dat in de Tweede Wereldoorlog door de Japanners
is getorpedeerd. Maar ook zijn ze onder water op zoek
gegaan naar de kleinste zeepaardjes ter wereld.
 
Op de foto zien we pastor Guido bij het Hamada-wrak,
een 65 meter lang vrachtschip, dat in 1993 tijdens een
storm is gezonken. En terwijl alle duikers hun armen
altijd overdwars houden, verraden de handen van Guido
direct dat hij een duikende pastor is.
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Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus
Het is raadzaam om voor de actuele stand van zaken voor alle vieringen de website, de digitale nieuwsbrief, MijnRKK-app,
Facebook en/of de kerkberichten in weekblad De Brug in de gaten te houden. 
 

 datum  locatie  tijd  soort viering  voorganger

 zo 23 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren
    Loosbroek  09.30 uur   Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
    Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren

 zo 30 juli  Heeswijk-Dinther  10.00 uur  Eucharistie voor de hele parochie  Frank v Roermund/Guido Dieteren
 Augustinuszondag       

 zo 06 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering   Guido Dieteren
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren

 zo 13 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
 Maria ten  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 Hemelopneming  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 20 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
    Loosbroek   09.30 uur  Woord- en Communieviering   Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger

 zo 27 aug  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering   Isabel van Baal
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 03 sept  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering/Vormselvoorbereiding Isabel v Baal/Guido Dieteren
 Dag van gebed  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
 voor de schepping Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger

 zo 10 sept  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
 Ziekenzondag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Joost Jansen
   Heeswijk-Dinther  10.45  uur  Eucharistieviering / Gildemis Sint Barbara  Joost Jansen

 zo 17 sept  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering / Gildemis Sint Joris  Frank van Roermund
 Opening   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal
 Vredesweek  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal

 zo 24 sept  Heeswijk-Dinther  10.00 uur  Eucharistieviering hele parochie  Pastoresteam
 Einde van de      Parochiedag voor de hele Augustinusparochie 
 Vredesweek        

 zo 01 okt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering bij de Kilsdonkse molen  Joost Jansen/Isabel v Baal/Guido

Dieteren

 zo 08 okt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger

 zo 15 okt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
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Metten en lauden zondag 08.00 uur
Metten en lauden weekdagen 07.00 uur
Eucharistieviering zondag  10.30 uur
Eucharistieviering weekdagen 12.15 uur
Vespers elke dag  18.00 uur

Gebedstijden in de Abdij
 

 

Vervoer voor kerkbezoek in Middelrode
 
Graag attenderen we Berlicumse parochianen erop
dat, als zij in Middelrode een viering willen bijwonen
maar met vervoersproblemen zitten, er een beroep
kan worden gedaan op autovervoer door mede-
parochianen. Schroom niet u te melden als u wilt dat
wij voor u vervoer regelen. Dit vervoer wordt u gratis
aangeboden.
Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat 073-5031215
of per e-mail 
berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl 

  maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 

Vakantiesluiting De Rots
 
In verband met de zomervakantie is Parochiecentrum
De Rots gesloten van:
 

 
Het telefoonnummer 073-5031215 blijft 24 uur per
dag bereikbaar.

 zo 22 okt  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 Wereldmissiedag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 29 okt   Loosbroek  10.00 uur  Eucharistieviering hele parochie/Allerheiligen  Pastoresteam
 Augustinuszondag       

 do 02 nov  Berlicum/Middelrode  19.00  uur  Woord- en Communieviering / Allerzielen  Avondwakegroep
   Heeswijk-Dinther  19.00 uur  Woord- en Communieviering / Allerzielen  Guido Dieteren

 zo 05 nov  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
 Willibrordzondag  Loosbroek  09.30 uur  Woord-en Communieviering / Allerzielen  Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  09.00 uur  Eucharistieviering / Gildemis Sint Willibrord  Joost Jansen
 
 Zomaar, zonder erg
 
En dan zomaar, zonder erg, staat er naast je bed in een
oude balk een mariabeeldje.
Heel bijzonder om op deze manier tijdens je vakantie in
slaap te mogen vallen.

Oktober - Rozenkransmaand
 
Loosbroek
Op dinsdag 3 oktober is er een Mariaviering om
19.00 uur.
Berlicum/Middelrode
elke maandag om 19.00 uur het Rozenkransgebed in
De Rots.

Welkom op Parochiedag 24 september
 
Deze dag start met een eucharistieviering in de St
Servatiuskerk van Dinther op zondag 24 september.
De locatieraad is druk doende met het voorbereiden
van de activiteiten daarna in cc Servaes/Ontmoetings
tuin.
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Onder de Toren
In gesprek met Nelly van Kreij-van den Hurk
 
Het is een warme middag als ik bij Nelly aankom. De koffie en heerlijke aardbeitjes staan al klaar.
Nelly (73) is geboren en getogen in Heesch. Met Ad is ze in Middelrode gaan wonen en samen hebben ze vier zonen
gekregen. Sinds 5 jaar wonen ze in een appartement aan het Kloosterhof in Berlicum, vanwege dat Ad sinds die
tijd rolstoelgebonden is. Ze hebben 9 kleinkinderen.
Nelly voelt zich echt betrokken bij de kerk. Dat is zo gegroeid. Er is ook wel een tijd geweest dat dat wat minder
was, maar sinds de kinderen geboren zijn, en door andere omstandigheden, hoort zij toch heel erg graag bij de
geloofsgemeenschap.
“Ik kan op zondagochtend een viering op televisie kijken, maar ik fiets net zo graag even naar Middelrode om de
mensen weer even te zien en gedag te zeggen. Want dát vind ik belangrijk. En ik voel me daar thuis. Daarom ga ik
graag”, aldus Nelly. “Ook is er, in de oneven weken, op maandagochtend om 10.30 een viering in Berlerode. Oók
omwonenden zijn welkom!”

Nelly is al zo’n 12 jaar kosteres in Middelrode. Samen
met Lieke, Henriëtte en Sjan verzorgen ze bij toerbeurt
alles rondom de viering. “Lieke helpt mij altijd. Ik kan het
ook zelf hoor, maar omdat je weinig aan de beurt bent,
kan ik soms iets vergeten.” Toch heb je elkaar nodig, om
niet constant aan de beurt te zijn. Voor de uitvaarten is
Hein koster.
 
Sinds kort is ze aangesloten bij de Pastoraatsgroep.
Daar was ze voor gevraagd, omdat er vanuit de locatie
Berlicum/Middelrode nog geen mensen aangesloten
waren. Ze moet nog een beetje ontdekken wat de
pastoraatsgroep allemaal doet. Maar dat komt wel. Ze
is er wél achter gekomen hoe complex het geworden is
met drie geloofsgemeenschappen. “Want met 3 kerken
en 5 dorpen, waar het overal net wat anders gaat, is het
een hele klus voor het pastoresteam”, zegt Nelly, “Ik heb
daar wel begrip voor gekregen”.
In ieder geval denkt de pastoraatsgroep, samen met de
drie pastores, mee over de catechese en over de liturgie
in de kerken. Vroeger heeft Nelly ook in de liturgiegroep
gezeten in Middelrode. “Ik heb altijd interesse gehad in
liturgie” zegt Nelly, “ook in de Bijbel. Ik houd héél erg van
de verhalen, die interesseren mij áltijd. Je moet ze wel in
de context plaatsen waarin het gebeurde. Toen leefden
de mensen anders dan nu. De maatschappij verandert
steeds, maar het is goed om te weten dat je mee mag
veranderen.”
 
Daarnaast leest ze ook graag boeken. Haar liefde voor
teksten heeft ze meegekregen van Theo van Veldhoven,
destijds haar leraar bij de toerustingscursus die ze
volgde via de kerk. “Verhalen zeggen veel, en je kunt er
heel veel uithalen en in je opnemen. Bijvoorbeeld een
verhaal vertelt iets over personen, over hoe de
verhoudingen zijn. Daardoor kun je ook weer nadenken
over je eigen verhoudingen. Maar ook een gebed is
waardevol. Daarin leer je om iets te vragen, bijvoorbeeld
als je het moeilijk hebt.

 
Niet dat problemen daardoor sneller opgelost worden,
maar je hebt een plek waar je iets kwijt kunt”. Teksten
zijn echt een passie van Nelly. Je ontdekt steeds weer
iets nieuws. Nelly zou er wel úren over kunnen vertellen.
 
Om rust te vinden in haar lijf en geest, gaat ze wekelijks
samen met een vriendin naar de yogales. “Dat doe ik al
jaren en dat vind ik heel prettig En ik probeer voldoende
te bewegen, want dat is goed voor mijn lijf”.
 
Nellly wil mij nog graag op een titel van een boek wijzen,
die er voor haar uitspringt:
“Terwijl de boer slaapt”.
“Als je daar over nadenkt, dan besef je dat het leven een
geschenk is. Als je dát geschenk voelt, dan ben je
dankbaar!”
 
Nelly, ik denk dat je op je plek zit in de pastoraatsgroep!
 
Marion van den Boom
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Berlicum / Middelrode
Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE  Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar maandag en donderdag van 09.30 tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. (24 uur per dag bereikbaar)
Banknummer: NL37 RABO 0106 9057 08   

05 april Ilona Drost  42 jaar
03 juni Daan de Bever 86 jaar
14 juni Miep van Zoggel-Timmers 89 jaar
22 juni Marietje Swanenberg-van Wanrooij 85 jaar
29 juni Martinus van Doorn 88 jaar

Voor wie de klokken luidden
 

Gemengd Koor St Petrus Berlicum
 
Het koor heeft afscheid moeten nemen van 2 trouwe
leden: Miep van Zoggel en Marietje Swanenberg. Beiden
waren trouwe en loyale leden en beiden hadden ook een
behoorlijke staat van dienst: Miep was 43 jaar lid en
Marietje zelfs 47 jaar.
Miep verloor haar man Wim op relatief jonge leeftijd,
maar heeft het leven daarna weer op de rit gezet. Naast
haar leven op de boerderij, en moeder van 4 kinderen,
was ze trouw op de repetities en bij de diensten. Ze was
een goede sopraan, had humor, en altijd wel haar
woordje klaar.
Ook Marietje heeft vroeg afscheid moeten nemen van
haar man Bernard, maar ook zij heeft het leven daarna
weer opgepakt. Ook zij had een druk bestaan: een eigen
bedrijf, een grote tuin, en 2 kinderen. Zij ontbrak ook
zelden. Ze was een mooie warme alt, hield van praten
en gezelligheid, en had ook de nodige humor in huis.
We hebben van beiden afscheid genomen in mooie
uitvaartdiensten, uiteraard met zang van het “eigen”
koor. Als koor kunnen we alleen maar geweldig dank
baar zijn dat we 2 zulke kanjers zoveel jaren als lid
hebben gehad.
 
Nieuwe leden van harte welkom
Maar: met het wegvallen van wederom 2 leden krijgen
wij als koor langzaam maar zeker een probleem.
We hebben dringend behoefte aan (bij voorkeur) iets
jongere leden.
Dus: als U iemand kent die graag in een kerkkoor zingt:
kom gerust eens binnenlopen bij onze repetitie op
donderdagavond in De Rots (aanvang 19.30 uur) of bel
met de secretaris Harry van de Veerdonk: 0613274446

Ziekenzondag
 
Op zondag 10 september is het ziekenzondag in de
geloofsgemeenschap Berlicum/Middelrode.
 
De R.K. geloofsgemeenschap Sint Norbertus wil op deze
zondag de dialoog tussen zieke en gezonde mensen
extra bevorderen. Zij doet dit onder andere met het
samen vieren tijdens een woord- en communiedienst en
met koffie en een gezellig samenzijn na afloop van de
viering. De viering wordt samengesteld door de
parochiële bezoekgroep Berlicum/Middelrode, zij
tekenen ook voor de organisatie van deze dag.
 
Daadwerkelijk de zieken licht geven en hen genezen is
een voorbeeld van Hem hoe we kunnen leven.
Wij zijn samen (zieken en gezonden, armen en rijken)
als we in vol vertrouwen onze handen openen en ons
inzetten voor de kwetsbare medemens.
In deze viering geven wij licht aan de zwakke en kwets
bare mens in onze geloofsgemeenschap.
Deze ziekenzondag is voor iedereen.
 
De ziekenzondag 2023 begint in Berlicum/Middelrode
om 9.30 uur in de kerk van het Allerheiligst Sacrament
in Middelrode. Aansluitend aan de viering tot ongeveer
13.00 uur is er koffie in de Moerkoal , waar iedereen voor
uitgenodigd wordt met gelegenheid tot ontmoeting.
 
Wij nodigen hierbij ook iedereen uit, ziek en gezond, om
deze bijzondere zondag bij te wonen.

18 juni Ted Klerkx

Gedoopt
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Heeswijk - Dinther 
Sint Servatiuskerk, Sint Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiespreekuur in cc Servaes, Raadhuisplein 24
elke dinsdag 19.00 uur tot 20.00 uur 
Mailadres: heeswijkdinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. (24 uur per dag bereikbaar) 
Banknummer Heeswijk:  NL42 RABO 0333 6049 97 
Banknummer Dinther:    NL57 RABO 0111 6011 18

20 april Hanneke van der Velden 75 jaar
27 april Rudolph Reinders 69 jaar
02 mei Annie van Kessel-de Visser 84 jaar
10 mei Sietske Poort- van Vooren 72 jaar
24 mei Frits Verhagen 88 jaar
26 mei Toon van Sleuwen 95 jaar
27 mei Frans Dortmans 90 jaar
30 mei Gerrie van der Wielen 89 jaar
03 juni Jos Schuts 72 jaar
10 juni Hans van den Akker 57 jaar
12 juni Ria van den Berg-van den Heuvel 86 jaar
19 juni Yvonne van Heijnsbergen  46 jaar
22 juni Truus Broeren- van der Velden 94 jaar
23 juni Toon Ketelaars 89 jaar
10 juli Wim Verhoeven 89 jaar

Wij namen afscheid van

Heilig Hartviering op Den Dolvert
 
Het H. Hartbeeld is in 1927 opgericht bij gelegenheid van
het 25-jarig herderschap van pastoor Der Kinderen. Het
beeld is in 2000 aangewezen als Rijksmonument.
Een keer per jaar is er bij dit H. Hartbeeld op den Dolvert
een openluchtviering. Zo ook dit jaar.
Gelukkig was het weer prima. Op zondag 18 juni kwamen
er dus velen naar Den Dolvert om daar een Woord- en
Communieviering bij te wonen.
Pastor Isabel van Baal was de voorganger. Zij maakte er
samen met koor Amicanto een heel inspirerende en
mooie viering van. Heel bijzonder was dat enkele van de
aanwezige kinderen uitgenodigd werden om te komen
helpen. Om te collecteren, maar ook om echt iedereen
persoonlijk de vrede te gaan wensen.
Een woord van dank aan allen die hun bijdrage aan deze
viering hebben geleverd. Speciaal ook voor hen die voor
plaatsing van tafels met de altaarbenodigdheden, voor
de stoelen en voor het geluid hebben gezorgd.

Koningsmis gilde Sint Barbara
 
Leden van gilde Sint Barbara kunnen zich op zaterdag
2 september tot koning of jeugdkoning schieten. Om dat
te bekrachtigen vindt de koningsmis plaats in onze kerk
op zondag 10 september. De viering wordt voorgegaan
door pastor Joost Janssen met de muzikale omlijsting
van het gildekoor van Dinther o.l.v. René Habraken. 
Jan van den Broek en Stan van Zutphen nemen in deze
viering afscheid als koning en jeugdkoning. Daarna is de
installatie van de nieuwe koning en jeugdkoning.
Iedereen is welkom om deze koningsmis bij te wonen op
zondag 10 september om 10.45 uur . Na afloop volgt de
vendelhulde en bent u welkom in het Gildehuis.
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Loosbroek

Telefonisch  Riet Bronts: 0413 229418 of 06 302 649 61
bereikbaar: Betsy Kézér: 0413 229791 of 06 152 040 58

Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 49, 5472 PJ Loosbroek
Parochiespreekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: loosbroek@parochieheiligeaugustinus.nl

 Banknummer: NL09 RABO 0129 8017 04

Goede doelen wereldwijd
 
Op zondag 4 juni werden 14 goede doelen
gepresenteerd, die vanuit Bernheze wereldwijd worden
behartigd. Dit gebeurde in onze parochietuin.

Dodenherdenking
 
Deze vond plaats op donderdag 4 mei vanaf 19.45 uur
op onze begraafplaats.
Er werd een welkomst- en openingswoord uitgesproken
door Martien van Boxmeer. Erik van Haaren speelde op
de trompet het Signaal Taptoe. De kranslegging door de
families De Vries - Langenhuizenen en Lunenburg was
hierna. Daarna was er 2 minuten stilte. Erik speelde het
Wilhelmus. Tot slot werd er een gedicht gelezen door
Wilma Nuijen.
Voor alle aanwezigen was er daarna koffie/thee in
parochiezaal De Spier.

“Effe elkaor treffe”
donderdag 28 september in De Wis vanaf 10.30 uur 
 
Ook de gemeente Bernheze wil stimuleren, dat mensen
regelmatig anderen ontmoeten om daarmee eenzaam
heid voor te blijven. Vandaar dat we deze bijeenkomst
georganiseerd hebben. De gemeente betaalt de koffie/ 
thee met iets lekkers voor alle aanwezigen.
Aansluitend kan vanaf 11.30 uur in de kerk de tentoon
stelling van fotoclub Bernheze bezocht worden.
We zouden het fijn vinden om ook u te treffen bij deze
bijeenkomst.
 
Als u van plan bent te komen, meld dit dan
vóór 23 september bij Ria van der Wijst, tel. 229411 of
riavanderwijst@gmail.com of bij Toos van Boxmeer, tel.
229771 of toosvanboxmeer@outlook.com
Hebt u vervoer nodig, geef dit dan tevens door.

01 mei Jop de Gruiter 43 jaar
15 mei Thea Bronts - Lamers 83 jaar
06 juni Marie de Mol - van Tuijl 79 jaar
02 juli Miet van Menzel - Lange 85 jaar

Overleden:
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MIVA-collecte 2023

Stichting MIVA ondersteunt mensen met onmisbare
vervoermiddelen en communicatiemiddelen. Zo wordt
hulp bereikbaar voor de meest kwetsbaren.
Op 27 augustus is de MIVA-collecte in onze kerken.
Kenia
Dit jaar vraagt Stichting MIVA dringend aandacht voor
het arme en uitgestrekte noorden van Kenia. Hier heeft
het al meer dan drie jaar niet geregend.
De mensen leven er in armoede en lijden honger.
Vooral kinderen raken ondervoed of komen zelfs te
overlijden. En ze gaan vaak niet naar school.
Maar het is met name onderwijs dat veel kan betekenen
en de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken.
Doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar!  is juist
daarom het thema van dit jaar.
Vervoer
De enorme afstanden en de zeer slechte infrastructuur
bemoeilijken dit. “Het wegennetwerk omvat zo’n 1000
kilometer, bijna volledig bestaand uit zand- of gravelwe
gen. Vervoer is cruciaal om iedereen te kunnen bereiken.
Alleen daarmee kunnen we onmiddellijk helpen waar
dat nodig is.”, aldus Zuster Pauline.  Maar één auto is
voor Zr. Pauline en haar collega’s niet genoeg in dit
enorme gebied.
Tijdens de kerkcollecte op 27 augustus zamelt MIVA dus
geld in voor nog vier stevige auto’s die opgewassen zijn
tegen het ruige landschap in Kenia zodat nog meer
kinderen naar school kunnen. Helpt u mee?
Donatie overmaken?
IBAN: NL42 INGB 0000 0029 50
t.n.v. MIVA te ‘s-Hertogenbosch

Inheemse volken en natuurbescherming

Tijdens de VN-top in Montreal zijn bijna 200 landen het
eens geworden over maatregelen om ecosystemen en
dier- en plantsoorten te beschermen. De rechten van
inheemse volkeren zullen daarbij worden gerespec
teerd. En dat is helemaal zo gek nog niet. De gebieden
van de ongeveer 476 miljoen inheemsen behoren tot de
soortenrijkste van de aarde. Inheemse volkeren bezitten
eeuwenoude kennis waarmee ze kwetsbare gebieden
beschermen. 
In het verleden ging het inrichten van beschermde na
tuurgebieden vaak gepaard met het verdrijven van de
daar wonende mensen. Bij het creëren van het Kruger
Nationaal Park in 1926 omheinde de regering het gebied
en verbood zij de oorspronkelijke bewoners er te komen.
Zelfs nu nog handelen regeringen volgens het principe:
mensen eruit ten behoeve van het natuurherstel.
De plannen voor het Ngorongoro Nationaal Park in
Tanzania zorgden afgelopen zomer voor kritiek, omdat
daar wel 70.000 Masai verdreven dreigen te worden.

Het uitsterven van soorten nam de laatste jaren toe.
Maar waar inheemse volken leven gaat het met de
natuur juist goed.
Satellietbeelden van het Amazonegebied laten zien dat
door inheemsen bewoonde gebieden meestal gespaard
zijn gebleven van de toegenomen branden.

De kerk kan internationaal een bewustzijn scheppen dat
niet alleen het Amazonegebied ons allemaal aangaat,
maar ook de regenwouden in Zuidoost-Azië en Afrika,
de koraalriffen van Australië en de pijnboombossen van
de Himalaya. Wij moeten stoppen met het financieren
van de vernietiging van de natuur en het gebruik van
fossiele brandstoffen. Hierbij sluit de uitspraak van Paus
Franciscus om milieuvernietiging te maken tot onder
werp van internationaal strafrecht wonderwel aan.  

Oktober - Wereldmissiemaand

Wij vragen nu al aandacht voor:
08 oktober  Wereldmissiedag van de kinderen
22 oktober Missiezondag
Zojuist werd bekend dat de Wereldmissiemaand in
het teken staat van de christenen in Libanon.
Vanaf eind augustus meer info op www.missio.nl.
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Communicanten 2023 / Fotografie: George Blanken

Vormselvoorbereiding
 
Hoi allemaal,
10 mei hadden wij weer een vormselvoorbereiding. Deze
bijeenkomst stond in het teken van vrienden en bidden.
We begonnen met een gedicht van Fleur.
We hebben allemaal een gebedssnoer gemaakt. Elke
kleur kraal stond voor een andere betekenis. Groen
stond voor dieren en natuur, oranje voor familie, geel
voor school, rood voor liefde, bruin voor hobby’s, paars
voor foutjes en blauw voor vriendschap.
Ook hebben we uitleg gekregen over het Onze Vader en
het Weesgegroet Maria. We kregen uitleg over wat deze
gebeden precies betekenen. We leerden dat bidden   
eigenlijk praten met God is en dat je dat dus ook in eigen
woorden kan doen.
Wij vonden het weer een fijne bijeenkomst.
Groetjes Dieke van Grinsven en Fleur Steenbakkers

Nieuws van de Communiewerkgroep
 
Op 14 mei was de grote dag waar alle communicanten
naar toe hebben gewerkt: de Eerste Heilige Communie.
En wat was het een mooie dag! De zon scheen volop, de
kerk zag er feestelijk uit en de banken zaten vol met 
familie en bekenden. Wat hebben de communicantjes
genoten! Tijdens de vieringen hebben ze gelezen en
geholpen met het klaarmaken van de tafel. Ook was er
muziek van het familiekoor en de fotograaf heeft mooie
plaatjes vastgelegd ter herinnering aan het ontvangen
van de Eerste Heilige Communie. 
Na deze grote dag was er nog een afsluitende kinder- 
bijeenkomst en de dankviering. Tijdens deze viering
werd een mooi bedrag uitgereikt aan het goede doel:
hulpdienst Lichtpunt! De communicanten hadden
samen een bedrag van maar liefst € 415,00 gespaard
hiervoor. Lichtpunt kan hier weer veel mensen mee
steunen die het moeilijk hebben. Goed gedaan! Voor
deze groep is het communieproject hiermee ten einde.
Wij hopen alle kinderen na de zomervakantie weer te
zien bij de gezinsvieringen.
Vanaf september beginnen we met een nieuwe groep
communicanten. In het voorjaar van 2024 zullen zij hun
eerste communie ontvangen. In de tweede schoolweek
na de zomervakantie worden de aanmeldingsbrieven
uitgedeeld in groep 4. Mocht je geen brief ontvangen
dan kun je contact opnemen met Pastor Isabel van Baal.
Al enkele jaren blijkt de opening van het communie
project een groot succes: de vossenjacht bij Kasteel
Heeswijk wordt met veel plezier ontvangen. Komend jaar
willen we hiermee weer gaan starten en zijn we weer op
zoek naar Bijbelse figuren. Mocht u als Bijbels figuur mee
willen doen, stuur dan een mail naar pastor Isabel. We
hopen weer veel communicantjes te mogen begroeten. 
Ook zijn we altijd op zoek naar mensen die de huidige
werkgroep willen versterken, mocht je het leuk vinden
of meer informatie willen laat het weten.
pastorisabel@ parochieheiligeaugustinus.nl

Doopvoorbereiding
 
Wilt u uw kind laten dopen? 
Voor  meer informatie kunt u zich wenden tot het 
secretariaat van een van de locaties of bij het
centrale parochiesecretariaat.
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