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De kar trekken
 
Overal zijn vrijwilligers actief in onze parochie: Heeswijk-
Dinther-Loosbroek-Berlicum-Middelrode.
Het zijn er velen. God zij dank. Op alle terreinen van kerk
en samenleving zijn vrijwilligers broodnodig. Zij zorgen
ervoor dat onze maatschappij leefbaar blijft en niet ten
onder gaat aan het louter toepassen van de wetten en
bepalingen. We herinneren ons uit een recent verleden
waartoe dit kan leiden: toeslagen, weet u het nog?
Vrijwilligers zijn dienstbaar aan het ‘hart van de zaak’.
 
Onder al die vrijwilligers in onze parochie zijn er ook die
coördineren, aanjagen, op een mooie en bijzondere
manier verantwoordelijk zijn. Aan die vrijwilligers is er
een tekort. De vergrijzing slaat toe. Hoeveel expertise er
ook onder de zeventig- en tachtigjarigen is, we hebben
ook nood aan de veertig-, vijftigjarigen. En natuurlijk de
zestigjarigen! Zij die ouder zijn willen graag hun kennis
en kunde delen met generaties die na hen komen.
 
Waar zijn de mensen van de middengeneratie? Stap naar
voren en neem je verantwoordelijkheid! Pas was ik bij
een prachtig concert in de kerk van Loosbroek. Ik kwam
aan de praat met een vrouw van rond de vijftig. Ze
leefde met me mee dat ik zoveel moeite moest doen om
een nieuw parochiebestuur bijeen te brengen. Haar
medeleven bemoedigde me. Ik vond het fijn. Ik heb wel
gezegd: ‘Als jouw generatie niet opstaat, dan redden we
het niet.’
 
Dus… Wie gaat mee de kar trekken in bijvoorbeeld de
locatieraad, de pastoraatsgroep, het parochiebestuur?
U weet me wel te vinden.
 
Joost Jansen waarnemend pastoor

Het Dinthers Marialied
 
Lieve Vrouwe, zie wij knielen
voor uw beelt’nis biddend neer.
Denk aan ons, o zoete Moeder
in uw glorie bij den Heer.
 
Heil u, heil u, Moeder zoet.
Lieve Vrouwe, wees gegroet.
 
Houd beschermend over Dinther
lieve Vrouw, uw moederhand.
Zegen ouders, zegen kinderen,
zegen alle huis en land.
 
Heil u, heil u, Moeder zoet.
Lieve Vrouwe, wees gegroet.
 
Laat ons steeds uw kinderen blijven
zoete Moeder van Gods Zoon.
Leid ons aan uw hand o Moeder
naar den hemel voor Gods troon.
 
Heil u, heil u, Moeder zoet.
Lieve Vrouwe, wees gegroet
 
Tekst: pastoor A Lathouwers
Muziek: Meester J W Croonen

Meditatie bij de voorkant
 
Op de voorkant van dit nummer van ons parochieblad
zien we een afbeelding van Maria. Maria speelt natuurlijk
een belangrijke rol in ons katholieke geloof.
In iedere katholieke kerk is een Mariabeeld aanwezig.
Meestal staat dit beeld in een aparte Mariakapel of een
Mariahoek.
Wat mij iedere zondag weer opvalt, is dat er altijd
kaarsjes bij Maria branden, zowel vóór als ná de viering.
Mensen vinden blijkbaar veel troost in hun gebeden bij
Maria. Juist in de meimaand willen we aan Maria extra
aandacht geven en staan er heel vaak prachtige bloem
stukken bij haar beeld.
Het Mariabeeld op de voorkant staat in de St Servatius
kerk van Heeswijk-Dinther. Het beeld benadrukt Maria
als de moeder van Jezus. En dan is Jezus hier niet een
zwakke, afhankelijke baby, maar een regerend Koning
van het heelal. De kroon op zijn hoofd en de aardbol in
zijn hand benadrukken dit nog eens. Bijzonder is dat
onze Augustinusparochie een eigen Marialied heeft.
 
pastor Guido
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Durf te getuigen!
 
Wanneer u dit nummer van het parochieblad ontvangt hebben
we Pasen achter de rug. Maar niet de Paastijd, want die duurt
zelfs tot en met Pinksteren. Pasen is voor ons christenen het
allerbelangrijkste feest dat niet met een paar dagen over is;
we nemen er maar liefst 50 dagen voor!
 
Nu begrijp ik goed dat Pasen voor velen best een moeilijk feest
is om te bevatten. We vieren immers dat Christus is verrezen
uit de doden. En laten we eerlijk zijn, Verrijzenis uit de doden
behoort - op z'n zachtst gezegd - nu niet direct tot onze
ervaringswereld… En toch… en toch… het gaat allemaal terug
op het authentiek getuigenis van hele gewone, respectabele
mensen, van vrouwen die zeggen het lege graf te hebben
aanschouwd en de verrezen Christus te hebben ontmoet. En
niet alleen zij, maar later ook de apostelen en mensen uit hun
directe kring. Zij hebben met de verrezen Heer gegeten en
gedronken na diens verrijzenis.
Nogmaals, allemaal moeilijk te bevatten, maar het gaat bij dit
feest uiteindelijk niet om een verstandelijk begrijpen maar om
geloof in het getuigenis. Verstandelijk begrijpen en geloven
zijn twee verschillende dingen. En: wat onbegrijpelijk is, is niet
automatisch onwaar.
 
De Verrijzenis als centraal geloofsmoment van het christelijk
geloof verlangt dus 'n geloofssprong, juist voor ons, moderne
mensen. Het verlangt een houding van bescheidenheid ten
aanzien van de reikwijdte van ons verstand.
De Verrijzenis, het perspectief op een leven na de dood, betreft
een werkelijkheid die ons verstand nu eenmaal ver te boven
gaat en die alleen met een gelovig en nederig hart kan worden
verstaan.
 
Ik hoop dat u die dit leest die geloofssprong wilt maken, samen
met mij, en het uitzicht op een leven na de dood voor ieder
van ons als een geschenk van God blijmoedig wil aanvaarden.
 
Pastor Frank van Roermund o.praem.
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 1. Na mij de rest.
 2. Hij is zo oud als Jeruzalem. 
 3. Hij weet van de duivel geen moer. 
 4. Twee geloven op een kussen, daar slaapt de domi

nee tussen. 
 5. Hij weet waar Petrus de wijnfles heeft. 
 6. Zij bidt Onze Lieve Heer van het dak. 
 7. Hij kwam van het vagevuur in de hemel. 
 8. Iemand van Pontius naar Herodus sturen. 
 9. Hij is naar Rome geweest, maar heeft de St. Pieter

niet gezien. 
10. Water bij de plantjes doen. 

A sleutel  F Pilatus
B wijn G paus
C duivel H zondvloed
D kruis I Methusalem
E hel J kwaad

Even puzzelen
 
Sommige personen en plaatsen hebben in het geloof
een belangrijke rol gespeeld en daardoor komen zij in
spreekwoorden en gezegdes voor.
In onderstaande uitdrukkingen staat steeds één foutief
woord. Probeer uit de gegeven antwoorden telkens het
juiste woord te vinden. Weet je ook wat de betekenis van
deze uitdrukkingen is? 

Keuze uit onderstaande antwoorden:

De antwoorden kunt u vinden op pagina 6.

Bezoek nieuwe burgemeester
Loosbroek
 
Bij zijn rondgang door Loosbroek voor een eerste
kennismaking met het dorp, heeft Mark de Man ook de
kerk bezocht.
Hij toonde zich heel geïnteresseerd in hetgeen Ria van
der Wijst en Theo de Mol hem vertelden over vieringen,
lichtpunt, schuldhulpmaatje, ziekenbezoekgroep,
inspiratieavond, onderhoud van alles, de kleding-
inzameling, fietsenverkoop, rommelmarkt, de tot
standkoming van het hekwerk, de leien, het orgel en de
vele vrijwilligers.

www.parochieheiligeaugustinus.nl
heeft een opfrisbeurt gekregen

Enkele maanden geleden begon onze veel bekeken en
geraadpleegde parochiewebsite ineens storingen te
vertonen. Uit onderzoek bleek, dat veroudering van het
gebruikte systeem de oorzaak was. Achter de schermen
werd een nieuwere versie geïnstalleerd. Die is inmiddels
voor U zichtbaar en te gebruiken.
Op de website staat de agenda van elke locatie, het
nieuws, de zondagse preek en de tarieven. Ook vindt u
er digitale formulieren om afspraken te maken, hoe
contact te leggen met je locatie of met het secretariaat.
Ook lees je over de vele vrijwilligers en hun taken binnen
onze parochie.
We wensen de vernieuwde website hoge kijkcijfers toe
en een vast plekje op uw computer!

Nieuwsbrief
 
Weet u dat in onze Augustinusparochie regelmatig een
Nieuwsbrief verschijnt?
Via deze digitale Nieuwbrief kunnen wij u op de hoogte
houden van de parochie-activiteiten en nieuwsfeiten en
ontvangt u steeds de meest actuele informatie.
Wilt u onze parochie Nieuwsbrief voortaan ook in de mail
ontvangen? Stuur dan een e-mail naar:
secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl
Heeft u een tekst voor de Nieuwsbrief?
Die kunt u mailen naar:
pastorguido@parochieheiligeaugustinus.nl

Bezoek nieuwe burgemeester
Heeswijk-Dinther

Mark de Man is de nieuwe burgemeester van Bernheze.
Op 22 maart bezocht hij tijdens zijn kennismakingstour
door de gemeente de kern van Heeswijk-Dinther.
Op het programma stond ook de St Servatiuskerk.
Hier mochten de R.K. Geloofsgemeenschap Heeswijk-
Dinther samen met de Protestantse Gemeente Dinther
hem begroeten. Het was een warme ontvangst, waarbij
mooie gesprekken over diaconie en geloof ook een
plekje kregen.
En… hij genoot van het uitzicht vanuit de toren.
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Interessant om te doen!
Rondleidingen in het Damianenklooster
 
Het Damiaancentrum organiseert rondleidingen door
het kloostergebouw aan de Schijndelseweg 46 in
Sint Oedenrode, meestal op de woensdagmiddagen,
aanvang 14.00 uur en worden verzorgd door Hans
Lakwijk of een van de andere oud-seminaristen. Zij laten
je het gebouw zien aan de hand van verhalen van
vroeger. Je krijgt zo een uniek inkijkje in een bijzondere
wereld.
Aanmelden kan telefonisch 0413-291200 of per e-mail:
hanslakwijk@gmail.com.

Rondreizende expositie stalen kruisen
Abdij van Berne
 
Van 8 april tot en met 20 mei is er een reizende
tentoonstelling te bezoeken van stalen kruisen, ter
nagedachtenis aan de vele slachtoffers als gevolg van de
oorlog in Oekraïne. Deze tentoonstelling heeft als doel
'vrede en hoop voor Oekraïne'
With love to Ukraine.

Busbedevaart 2024 naar Lourdes
 
Van donderdag 5 september tot en met vrijdag
13 september 2024 is er een bedevaart naar Lourdes
vanuit de Augustinusparochie Berlicum/Middelrode,
Heeswijk-Dinther, Loosbroek en omstreken. Heen met
de dagbus en terug met de nachtbus.
Iedereen kan mee: jong en oud(er), ziek of gezond,
gelovig of niet gelovig. Wie er al ooit was, zal het beamen:
“Lourdes is een gevoel dat niet in woorden is uit te
drukken. Soms lijkt het alsof de hemel de aarde raakt. Je
moet het zelf meemaken!”
 
Al jarenlang werken Helma Jansen en Lonneke van
Vessem samen aan een betekenisvol ontmoeten in
harten van mensen. Naast het standaard bedevaarts
programma (onder andere een viering bij de Grot,
deelname aan de processies en de internationale mis)
ondernemen zij ook eigen activiteiten: bezoek aan de
baden, het maken van een stadswandeling en het lopen
van de weg die Bernadette zelf vanuit de schaapskooi
liep.
 
De Lourdesreis 2024 begint op donderdag 5 september
in een comfortabele dagbus vanuit de Augustinus-
parochie (opstapplaats Mercuriusplein Berlicum) naar
Nevers in Frankrijk. Hier is de overnachting in het
klooster waar Bernadette heeft geleefd. De volgende
dag is in de loop van de avond de aankomst in Lourdes
in 3*hotel Gloria met verblijf op basis van volpension.
Donderdag 12 september is het vertrek uit Lourdes in
de late middag/avond. Met aankomst in Berlicum op
vrijdag 13 september in de loop van de dag.
 
Heeft u interesse, neem dan contact op met
Helma Jansen, via telefoon 06 30 72 53 02 of
via e-mail helmajansen@live.nl

Bezoek vanuit de parochie
 
Als parochie vinden wij het erg belangrijk om onze
parochianen pastoraal nabij te zijn. Maar vaak weten
wij niet van uw persoonlijke situatie.
Dus stelt u bezoek vanuit de parochie op prijs of kent
u misschien iemand in uw omgeving die een pastoraal
bezoek op prijs zou stellen, neem dan contact op met
het parochiesecretariaat:
06-81976646 of secretariaat@parochieheiligeaugus
tinus.nl.
U wordt dan in contact gebracht met de bezoekgroep
van uw geloofsgemeenschap. In overleg wordt geke
ken of iemand van hen of een van de pastores bij u
op bezoek komt.
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Liturgische schikking  
van bloemen, planten en vruchten 
 
Ter gelegenheid van Wereldsgebedsdag is dit stuk
gemaakt. Als ondersteuning van de oecumenische
viering in de protestantse kerk van Dinther op zondag
3 maart  voor de katholieke geloofsgemeenschappen uit
Loosbroek en Heeswijk-Dinther en voor de protestantse
gemeente.
Corrie Versluis, lid van de protestantse gemeente aldaar,
maakte dit mooie stuk, zoals zij vaker liturgische
bloemstukken maakt.
 
Dit keer stond op deze dag het Palestijnse volk centraal.
Er zijn weinig bloemen gebruikt, omdat er in Palestina
weinig bloemen zijn. De klaprozen in het midden van de
schikking staan voor de herdenking van de oorlogs
slachtoffers. Daarachter ligt een tak van de Jasmijnstruik.
Van jasmijn maken de Palestijnen thee. Jasmijn betekent
passie, reinheid, naastenliefde, vreugde en vriendschap.
Er zijn veel verschillende cactussen te zien én op een rij.
Cactussen vormen daar vaak de natuurlijke afscheiding
tussen de dorpen. Rechts staat een olijfboom, het teken
van onvergankelijk en overvloedig leven. Olijfbomen
kunnen duizenden jaren oud worden. Ze geven olijven
en olijfolie, wat belangrijke producten zijn in het bestaan
van de Palestijnen. Dat geldt ook voor de citrusvruchten,
die er overvloedig groeien. Alles wordt geplukt en
bewaard in rieten manden.

Bijbelse planten
(zie ook de foto's op de achterkant)
 
Planten spelen een belangrijke rol in de Bijbel.
Veel planten, die in de Bijbel worden genoemd, hebben
nog steeds een belangrijke plaats in de hedendaagse
cultuur en zijn vaak terug te vinden in keukens en tuinen.
Dat zijn bijvoorbeeld mosterd, munt, kaneel, komijn,
druiven, granaatappels, dadelpalmen, olijfbomen. Ook
zijn er nog de Christoffelplant, Christus’ vergissing,
Christusdoorn, Judaspenning en Jacobskruid en nog wel
meer.
De olijf staat vaak symbool voor vrede en voorspoed. De
duif die Noach meermaals losliet, kwam terug met een
olijftak en de heilige olie moest uit de olijven worden
geperst.
De granaatappel is een symbool voor rijkdom en over
vloed.
De druif komt veelvuldig voor in de Bijbel. Noach legde
een wijngaard aan. Jezus vergelijkt zichzelf met een
wijnstok en zijn discipelen met de ranken.
Kaneel komt in de Bijbel veelal voor in combinatie met
mirre en aloë, vaak als reukwerk.
 
Tuinen in de Bijbel
De eerste tuin, die in de Bijbel voorkomt is de Hof van
Eden: de paradijselijke tuin waarin Adam en Eva
mochten leven totdat zij daaruit werden verdreven,
omdat ze gegeten hadden van de Boom der Kennis van
Goed en Kwaad.
Jezus bad in Getsemane, de Hof van Olijven.
In het komische lied “Kloostertuin” laat Drs. P.
(1919-2015) een monnik aan het woord, die de tuin van
zijn klooster onderhoudt.
Hij is trots op de roomse kervel en het Benedictuskruid,
maar ergert zich mateloos aan de Judaspenning en het
Afgodskruid.

Antwoorden puzzel pagina 4
1H - 2I -3J - 4C - 5A - 6D - 7E - 8F - 9G - 10BOlijfbomen
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Onder de toren
In gesprek met Gerard van Krieken
 
Als ik aanbel bij de familie van Krieken, opent Gerard de deur voor mij. Hij is net terug van zijn dagelijkse bezoek
aan zijn voormalige bedrijf Vobra te Veghel. “Daar ga ik elke dag eventjes heen. Het blijft toch een beetje je kindje,
nietwaar? En zolang ik het kan, blijf ik dat doen” aldus Gerard.
Gerard is al ruim 60 jaar getrouwd met Jo van Empel. Samen hebben ze 2 dochters, 7 kleinkinderen en inmiddels
zijn ze ook de trotse overgrootouders van 2 achterkleinkinderen!
Gerard heeft destijds het bedrijf van zijn vader overgenomen. Achter hun huis stond de fabriek. Later is het bedrijf
verhuisd naar Veghel. Het is nog echt een familiebedrijf. Gerard weet dat ook zijn kleinkinderen interesse hebben
om in het bedrijf te komen werken. Zelf is hij al 20 jaar met pensioen. De oude fabriek in Loosbroek is in 2018 in
vlammen opgegaan. Dat was een zeer ingrijpende gebeurtenis. “Het is toch de plek waar je vader begonnen is met
zijn malerij”, zegt Gerard.

Vroeger zong Gerard in het koor waar Driek van den
Braak dirigent was. Driek kreeg al snel in de gaten dat
Gerard toch wel iets meer in zijn mars had. Dus kreeg
hij wat orgelles en een beetje notenkennis. “Maar ik heb
het ook veel zelf aangeleerd”, zegt Gerard, “ik had het op
een natuurlijke manier in me”. Hij was een tijdje dirigent
bij het vrouwenkoor van de KPJ en daarna nog bij een
dameskoor van de boerinnenbond.
 
Op een gegeven moment kwamen ze vanuit Dinther aan
hem vragen of hij daar dirigent wilde worden van het
mannenkoor. “Daar heb ik ja tegen gezegd, en daar ben
ik ook blijven hangen”, aldus Gerard. “Ik heb in het begin
meteen gezegd: ik kom hier om te zingen en om een
lekker borreltje te vatten en om wat plezier te hebben.
Maar zéker niét om de baas te spelen of ruzie te maken.
En dat is ook nooit gebeurd, het ging goed met elkaar.
Het was een gezellige club, en als je zolang al met elkaar
omgaat, wordt het ook een vriendenclub”, zegt Gerard.
En hij vervolgt trots: “We hadden écht een goéd koor! We
zongen missen van Gounod en de Deutsche Messe. We
kenden wel 10 tot 12 missen!”.
 
Een beetje perfectionistisch is hij wel. “Misschien iets té!”
zegt hij lachend. “Maar ik wilde het graag goed hebben.
Want het leukste aan dirigeren is als er mooi gezongen
wordt. Daar geniet ik van!”. Gerard vervolgt: “Als het bij
de repetitie niet goed ging was ik niet tevreden. Ik ging
dan niet mopperen maar reageerde dan vaak met een
grapje. Dan zei ik: ‘grutvoader is nie tevreje’. En dan
moest het maar opnieuw, net zolang tot het goed was.
Want je wilt dat de mensen die straks zitten te luisteren
ook kunnen genieten. En niet dat ze zeggen: ‘hè dat was
vals’. Nee, dát moet niet. Daar kan ik zelf ook niet tegen.
Daar krijg ik kippenvel van”.
Waar ze ooit begonnen met zo’n 30 mannen, zijn ze
tegenwoordig nog met 8 over. En nu heeft Gerard, mede
vanwege gezondheidsredenen, met pijn in zijn hart
besloten om te stoppen met dirigeren.

Gerard: “Heel erg jammer, ik heb het altijd met heel veel
plezier gedaan. Maar tja, je weet dat het een keer gaat
komen... en hiermee zal ook het koor ten einde komen
‘want’, zo zeggen ze, ‘wat moeten wij nog met 'n nieuwe
dirigent’”
Gerard: “Ik had natuurlijk al eerder kunnen stoppen,
maar dat wilde ik niet doen.
Je gaat door voor de koorleden en je doet het ook voor
de kerk en de gemeenschap. Dat het allemaal iets minder
wordt, dat mag je gerust laten zien, dat is totaal geen
schande. Dat is iets wat zó normaal is! Daarom zijn we
nog zo lang doorgegaan”. Het afscheid zal waarschijnlijk
rond de Ceciliaviering zijn. Gerard: “We proberen in ieder
geval nog dit jaar vol te maken”.
 
Hiermee wordt een heel groot hoofdstuk uit het leven
van Gerard en ook uit het leven van de koorleden
afgesloten. Namens de redactie kan ik alleen maar
bewondering uitspreken voor de tomeloze inzet die
jullie hebben getoond. Wij wensen jullie dan ook een
mooi en warm afscheid toe!
 
Marion van den Boom
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Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus

Het is raadzaam om voor de actuele stand van zaken voor alle vieringen de website, de digitale nieuwsbrief, Facebook en/of
de kerkberichten in weekblad De Brug in de gaten te houden. 
 

 datum  locatie  tijd  soort viering  voorganger

 zo 28 april  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistie / doopviering  Frank van Roermund/Isabel van  Baal
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering   Guido Dieteren
    Heeswijk-Dinther  10.45 uur   Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 05 mei  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering   Guido Dieteren
 Bevrijdingsdag  Loosbroek   09.30 uur  Woord- en Communieviering   Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren

 do 09 mei  Heeswijk-Dinther  09.30 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie  Frank van Roermund
 Hemelvaart  Openluchtviering      

 zo 12 mei  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal
 Moederdag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering   Frank van Roermund
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 19 mei  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal
 Pinksteren  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren
 ma 20 mei  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering Tweede Pinksterdag  Frank van Roermund
 Maria, Moeder       voor de hele parochie  
 van de Kerk        

 zo 26 mei  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
 Heilige Drie-  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal 
 Eenheid   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger

 zo 02 juni  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 Sacramentsdag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering/Eerste Heilige Communie Frank van Roermund/Isabel van  Baal

 zo 09 juni  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering   Frank van Roermund
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal/Guido Dieteren
       Openluchtviering Den Dolvert  

 zo 16 juni  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering  Joost Jansen
 Vaderdag  Loosbroek   09.30 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Joost Jansen

 za 22 juni  Berlicum/Middelrode  19.00 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal
       Gezinsviering - dankviering  
 zo 23 juni  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 30 juni  Heeswijk-Dinther  10.00 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie  Pastoresteam
 Augustinuszondag       
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Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag - donderdag 9 mei - is er in onze
parochie bij toerbeurt één viering; dit jaar in Heeswijk-
Dinther. Bij goed weer is dit een openluchtmis naast de
kerk bij het knekelhuisje. Als het weer het niet toelaat is
de viering in de St. Servatiuskerk. Bij Hemelvaart hoort
het dauwtrappen; sta daarom bijtijds op om te voet naar
de viering te komen, die begint om 09.30 uur.
Maar natuurlijk is op Hemelvaartsdag ook iedereen op
de fiets of met de auto welkom in Heeswijk-Dinther! Na
afloop is er alle gelegenheid om gezellig na te buurten.
Het pastoresteam gaat voor in deze viering. De zang
wordt verzorgd door het Mannenkoor.

Mariavieringen
Loosbroek en Berlicum/Middelrode
 
Loosbroek
Elke dinsdag in mei is er om 19.00 uur een Mariaviering,
bij goed weer bij de Mariakapel in de Parochietuin en
anders in de kerk. Dus op 7, 14, 21 en 28 mei. Betsie van
Haaren en Leny van Krieken zullen deze vieringen leiden.
 
Berlicum/Middelrode
In de meimaand bidden we de Rozenkrans op maandag
6 mei, maandag 13 mei en maandag 27 mei. 
Telkens om 19.00 uur in de Rots.

Hemelvaart 9 mei 08.00 uur  St. Joris Berlicum
Zondag 19 mei 08.00 uur St. Willebrordus Heeswijk
Zondag 19 mei 12.00 uur St. Barbara Dinther

Maria Meimaand in de Sint Jan

In mei komen ieder jaar weer verschillende gildes naar
de Sint Jan in Den Bosch.
De gildes van Berlicum, Heeswijk en Dinther luisteren de
volgende vieringen op.
 

 
Om 8.00 uur is heel vroeg maar in het ochtendgloren is
de dag het mooist. We hopen dus op de aanwezigheid
van een groot aantal inwoners van onze geloofsgemeen
schappen. 

 zo 07 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal

 zo 14 juli  Berlicum/Middelrode  09.30 uur  Eucharistieviering  Joost Jansen
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal/Guido Dieteren
       Donatusbedevaart  
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Joost Jansen
 

Donatusbedevaart
 
Op zondag 14 juli zal er om 9.30 uur in de Antoniuskerk
te Loosbroek een viering plaatsvinden ter gelegenheid
van de jaarlijkse Donatusbedevaart.
Het gilde Sint Barbara uit Dinther zal daarbij aanwezig
zijn en het gildekoor zal deze viering opluisteren.
Na afloop wordt de vendelgroet gebracht in de parochie
tuin en wordt er aldaar koffie/thee geschonken voor alle
aanwezigen.
Iedereen is van harte welkom!

Heilig Hartviering
Den Dolvert Heeswijk-Dinther
 
Traditiegetrouw is er op de derde zondag na Pinksteren
in Heeswijk-Dinther openluchtviering bij gelegenheid
van het Hoogfeest van het Heilig Hart. Dit jaar is de
viering op zondag 9 juni om 10.45 uur bij het Heilig
Hartbeeld op Den Dolvert. Dit beeld werd opgericht ter
herinnering aan het 25-jarig herderschap van pastoor
Der Kinderen in 1927.
Voorgangers zijn Guido Dieteren en Isabel van Baal.
Het mannenkoor zorgt voor de zang.
Als het weer het niet toelaat dit buiten te vieren is de
viering natuurlijk in de Sint Servatiuskerk.
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Vrijwilligersavond
Berlicum/Middelrode
 
Op woensdag 21 februari was de jaarlijkse vrijwilligers
avond voor de vrijwilligers van Berlicum en Middelrode.
De avond vond plaats in D’n Durpsherd. Er waren zo’n
90 vrijwilligers aanwezig.
 
Iedereen werd hartelijk ontvangen met koffie en iets
lekkers. Hans Boldewijn opende, als coördinator van de
vrijwilligers afdeling Berlicum-Middelrode, officieel de
avond door een mooie speech te houden.
Hij bedankte alle vrijwilligers meermaals en uitgebreid
voor hun, vaak tomeloze en geheel belangeloze, inzet
voor onze parochie. “Want”, zo sprak Hans, “zonder
vrijwilligers is er geen parochie. Het is moeilijk om een
passende beloning te vinden voor al het werk dat
gedaan wordt”. Hij hoopt toch dat er met deze avond
een blijk van waardering wordt afgegeven voor iedere
vrijwilliger.
 
Namens het pastoresteam nam Frank van Roermund
het stokje over van Hans en ook hij benadrukte de
waarde van de vrijwilligers. Tevens nam hij de gelegen
heid om te vertellen dat, ondanks dat de parochie
momenteel geen bestuur heeft, het pastoresteam alles
in het werk stelt om het vieringenrooster op orde te
hebben en om de overige werkzaamheden zo goed
mogelijk te laten doorgaan. En, zo sprak Frank, er wordt
achter de schermen hard gewerkt aan het in kaart
brengen van de werkzaamheden die gedaan moeten
worden door zowel het pastoresteam als het nieuwe
bestuur en er wordt gekeken wie welke verantwoording
moet dragen, zodat als we straks weer een bestuur
hebben, het voor een ieder duidelijk is wat er van hem/
haar verwacht wordt.
 
Als laatste nam Joost Jansen nog even het woord. Hij gaf
aan dat er inderdaad hard aan getrokken wordt om
nieuwe bestuursleden te vinden.
“Het is under construction”, aldus Joost. Hij benadrukte
dat we vooral goed moeten blijven communiceren. Dat
is een essentieel punt. Tevens gaf hij aan dat inbreng van
nieuwe ideeën altijd van harte welkom zijn.

 
Als entertainment was Casper Hoenderdos uitgenodigd
om twee mooie verhalen te komen vertellen. Casper is
een bevlogen verhalenverteller, en hij was vereerd om
dit te mogen doen voor onze vrijwilligers, temeer omdat
hij zelf ook in Berlicum gewoond heeft.
Daarna kon onder het genot van een hapje en drankje
de avond voortgezet worden. Er was volop gelegenheid
om met elkaar in gesprek te gaan en andere vrijwilligers
te leren kennen. Het was een mooie avond.
 
Tenslotte brengen we namens Hans Boldewijn nog even
onder de aandacht dat hij graag van werkgroepen hoort
als er vrijwilligers zijn die gaan stoppen.
Ook de vrijwilligers die de laatste tijd gestopt zijn graag
nog even doorgeven. Hij wil hen namens de parochie
graag persoonlijk bedanken. U kunt dit doen via het
secretariaat.
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Berlicum / Middelrode
Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE  Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar maandag en donderdag van 09.30 tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. (24 uur per dag bereikbaar)
Banknummer: NL37 RABO 0106 9057 08   

De Rots als trouwlocatie
van de gemeente Sint Michielsgestel
 
Wist u dat je kunt trouwen in de voormalige pastorie van
Berlicum… Onlangs heeft de eerste wettelijke trouwerij
van dit jaar plaatsgevonden in De Rots!
De zaal heeft 50 zitplaatsen en 10 staanplaatsen en is
ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel. De zaal is
van alle gemakken voorzien. Er is een mooie spreekstoel
voor de ambtenaar en ook is er een geluidsinstallatie
aanwezig waarop eigen gekozen muziek gedraaid kan
worden. 
Onlangs is de vloer in de grote zaal opnieuw in de lak
gezet. Er hangen twee mooie nieuwe schilderijen van De
Engelenman uit Den Dungen. En de zaal wordt verlicht
met twee mooie grote kroonluchters, wat het geheel een
chique aanzien geeft. Verder wordt de zaal voor die
gelegenheid feestelijk aangekleed. Eventueel is in over
leg ook eigen aankleding mogelijk. 
Het bruidspaar en hun familie/vrienden waren in ieder
geval zéér enthousiast over de mooie locatie en
aankleding!
Is er binnen uw familie of vriendenkring een trouwerij
op komst of kent u wellicht iemand die op zoek is naar
een mooie trouwlocatie binnen de gemeente
Sint Michielsgestel? U kunt voor vragen en/of een
bezichtiging altijd geheel vrijblijvend contact opnemen
met de coördinator van de Rots:
José Driessen 06-81976646 (bereikbaar op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 14.00 uur).

  7 nov 2023 Wilhelmina Suikers 71 jaar
   6 jan 2024 Johannes Abels 75 jaar 
 15 jan 2024 Riek den Otter  95 jaar
 31 jan 2024 Leo Verkaar 79 jaar 
 15 feb 2024 Antoon van Gaal  87 jaar 
 19 feb 2024 Anny vd Heijden-Heijmans 85 jaar
  1 mrt 2024 Joop Penninx-Groen 87 jaar

Voor wie de klokken luidden
 

 

Rondje TOG
brengt slagwerkers naar Mirroise kerk 
 
Muziekvereniging TOG uit Berlicum bestaat in 2024 maar
liefst 150 jaar!
Opgericht in 1874 heeft TOG (Tot Onderling Genoegen)
een rijke historie opgebouwd met pieken en dalen maar
kunnen we nog steeds spreken van een bloeiende en
gezonde vereniging waar iedereen, jong en oud, veel
plezier beleeft aan het samen maken van muziek.
Om dit feit te vieren zijn er door het jaar heen velerlei
muzikale activiteiten. Een daarvan is een ‘Rondje TOG’
waarbij op verschillende locaties in Berlicum door de
diverse afdelingen van TOG opgetreden wordt.
Het is de bedoeling dat het publiek op de fiets deze
locaties in Berlicum en Middelrode afgaat om te genieten
van de muziek. Een daarvan is de kerk in Middelrode
waar op zondagmiddag 23 juni onder de boog en voor
de trap de slagwerkgroep en malletband zullen optreden
om 13.30 uur en 15.00 uur. Hierbij bent u alvast van harte
uitgenodigd.
Overige info over het volledige programma volgt via
diverse sociale media, De Brug en de website van TOG: 
www.muziekverenigingtog.nl 
Een hartelijke en muzikale groet, Muziekvereniging TOG 
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Heeswijk - Dinther 
Sint Servatiuskerk, Sint Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiespreekuur in cc Servaes, Raadhuisplein 24
elke dinsdag 19.00 uur tot 20.00 uur 
Mailadres: heeswijkdinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. (24 uur per dag bereikbaar) 
Banknummer Heeswijk:  NL42 RABO 0333 6049 97 
Banknummer Dinther:    NL57 RABO 0111 6011 18

Fietserszegening 2024

Om het wielerseizoen in stijl te beginnen opende Pastoor
Joost Jansen bij de kerk van Dinther op 3 maart 2024 het
fietsseizoen met de traditionele fietserszegening voor
maar liefst 333 deelnemers.
 
Liefde kameraadschap
Hij heeft gesproken over de kwetsbaarheid als fietser.
Kwetsbaarheid maakt dat je de ander opzoekt, dat er
kameraadschap groeit, en vriendschap en liefde. Allen
kregen een herinneringskaartje met daarop het woord
van Jezus: Houd van elkaar zoals Ik van jullie houd.

  7 januari Jan van Oss   82 jaar
19 januari Diny Timmermans-Jansen   83 jaar
27 januari  Leo Voets   85 jaar
  7 februari Jo van Creij-Cleerdin   91 jaar
23 februari Toos van Eerd-Kézér    73 jaar
  2 maart Marie Coppens-van Esch 100 jaar
  6 maart Frans Rooijmans   83 jaar
23 maart Truus van Lieshout-van Oort     94 jaar
29 maart Astrid Rakhorst-van Rhijn   81 jaar
  3 april Martien Verbakel   91 jaar

Wij namen afscheid van:

Mogen zij voorleven in vrede en geluk bij God.

33ste carnavalsmis HDL

De carnavalsmis in de Sint Servatiuskerk was ook in 2024
traditiegetrouw het begin van het carnaval in HDL. Nu al
voor de 33ste keer. Deze traditie is te danken aan een
spontaan initiatief. De Stichting Carnaval HDL kreeg er
in 1990 lucht van dat pastoor Eric Smits voor de viering
van carnavalsmaandag voor prins carnaval Piet Jacobs
een intentie had staan. Al heel snel werd in samenspraak
het idee van een complete carnavalsmis geboren.
Op zaterdag 24 februari 1990 ging pastoor Eric Smits
voor in de allereerste carnavalsmis.
In de prachtig versierde kerk gingen de pastoors Joost
Jansen O.Praem., pater Wim van Meijgaarden sss en Eric
Smits samen voor in de viering op zaterdag 10 februari.
Een prachtige en heel bijzondere viering. Er was immers
veel ruimte voor het lichtvoetige en het carnavaleske
zonder afbreuk te doen aan de respectvolle viering.
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Loosbroek

Telefonisch Riet Bronts 0413-229418 of 06-30264961
bereikbaar Betsy Kézér 06-15204058    

Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 49, 5472 PJ Loosbroek
Parochiespreekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: loosbroek@parochieheiligeaugustinus.nl

 
 
 

Banknummer: NL 09 RABO 0129 8017 04

 25 februari Toon Sigmans 80 jaar
  8 maart Jo Gloudemans-van Driel 80 jaar
 10 maart Toon de Mol (Dorpsstraat) 77 jaar
 22 maart Ton Vogels 75 jaar

Overleden

 

Oecumenische viering
De viering was op zondag 21 januari in onze kerk en werd
voorgegaan door gastpredikant Henco de Bruijn van de
protestantse gemeente Dinther en door pastor Isabel en
pastor Guido van onze parochie.
Op bijgaande foto worden door Martien van Boxmeer
de drie geloofsgemeenschappen verwelkomd in de
personen van Jelle Nieuwland, Ria van Hemmen en Ria
van der Wijst, zoals Abraham zijn gasten verwelkomde.

Bijeenkomst voor nieuwe inwoners
Deze wordt om de twee jaar georganiseerd door De Wis
en onze geloofsgemeenschap en ondersteund door de
Kerncommissie. Op vrijdag 1 maart  was dat voor de
zesde keer. Er waren 40 personen naar De Wis gekomen
van de 60 die genodigd waren. Na het welkomswoord
was er een voorstellingsronde, gevolgd door een power
pointpresentatie over de Loosbroekse verenigingen,
een speeddate om elkaar beter te leren kennen en tot
slot werd er druk nagepraat.

Palmpasenactie
Vrijdag 22 maart heeft de (zieken)bezoekgroep samen
met de St. Albertusschool de Palmpasenactie gehouden.
Alle kinderen van de basisschool hadden in de voorbije
week heel veel fruit meegebracht , waar de benodigde
57 pakketjes van gemaakt konden worden. De kinderen
van groep 4 hielpen daarmee.
Tevoren gaf pastor Isabel uitleg aan groep 4/5 over de
Goede Week.
Na schooltijd brachten de kinderen met de vrijwilligers
de pakketjes rond naar de 14 Loosbroekse mensen op
Laverhof en naar de alleroudste en zieke mensen in
Loosbroek.

Palmpasengezinsviering
De palmpasengezinsviering was dit jaar op 24 maart in
onze kerk. Deze werd voorgegaan door de pastores
Isabel en Guido en opgeluisterd door het familiekoor.
Kinderen, onder wie de 8 communicanten, brachten hun
Palmpasenstok mee en palmtakken werden gewijd en
uitgedeeld.
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We hebben uw hulp nodig
De keukenkast moet bijgevuld worden
 
De openbare keukenkast in het voorportaal van de kerk
van Heeswijk-Dinther heeft uw hulp nodig.
In de kast staan lang houdbare levensmiddelen en
persoonlijke hygiëneproducten. Mensen die dit nodig
hebben, kunnen hiervan maximaal vier producten per
bezoek meenemen. Het is een laagdrempelig systeem
dat draait op vertrouwen. Je geeft anoniem en je neemt
anoniem.
Van onze keukenkast wordt dagelijks gebruik gemaakt
door inwoners van Heeswijk-Dinther en omstreken.
Hierbij is de vraag veel groter dan het aanbod. Wat wij
hopen dat er altijd staat, is vaak niet meer beschikbaar.
Vandaar deze oproep.
Het zou fijn zijn als ook u (tenminste als u zich dit kunt
veroorloven) af en toe iets in de kast wilt plaatsen. Wat
het altijd goed doet is: lang houdbare melk, koffie, soep,
sinaasappelsap, crackers, broodbeleg lang houdbaar,
groente en vlees in blik, wc-papier, maandverband,
tandpasta, shampoo en deo.
Namens degenen die uw hulp nodig hebben,
heel hartelijk dank. 
Sjackie van de Ven, Coördinator Keukenkast.

Pinksteractie 2024
Week Nederlandse Missionaris

Fera Agricola in Malawi:
“Ik geloof in het versterken van de gemeenschap”
Al in haar jeugd, toen ze nog in het jeugdkoor van de
kerk in Bolsward zong, wilde zij ‘naar de missie’.
Missionair werker Fera Agricola werkt sinds 2022 in
Malawi bij het Centre for Social Concern, opgezet en
gerund door de Witte Paters. “De ondersteuning die de
paters hier geven aan de sociaal zwakkeren spreekt mij
enorm aan. Deze mensen blijvend bereiken, dat lukt
alleen maar via de kerk.”
 
Maria Poulisse in Colombia:
“Anderen helpen en mijn geloof in God liggen in elkaars
verlengde”
“Al op de kleuterschool was ik vast van plan naar de
missie te gaan”, vertelt Maria Poulisse. Na een oproep
van de Communiteit der Camillianen werkt ze sinds de
jaren ’80 als missionair werker in de stad Barranquilla in
Colombia. Zij richt er richt CE Camilo op, een centrum
voor kinderen en jongeren met een beperking.
De stichting biedt aan zo'n 2000 mensen vakonderwijs,
revalidatie en voorlichting en beschikt ook over een
moderne orthopedische werkplaats.
Voor meer info: www.weeknederlandsemissionaris.nl.
 
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt de
inzet van missionarissen en missionair werkers
zoals Fera en Maria. Dit gebeurt samen met u tijdens
de Pinksteractie, waarvoor in onze kerken op 19 mei
Eerste Pinksterdag een collecte wordt gehouden.

Hulpdienst Lichtpunt
 
Kerstpakkettenactie HDL
Voor de eerste keer in een ander jasje gestoken.
Vanaf 2006 brachten inwoners in de week voor Kerstmis
hun gekregen of zelf samengestelde kerstpakket naar
de kerken in Heeswijk, Dinther en Loosbroek (ook de
Protestantse kerk). Van deze pakketten maakte de
werkgroep nieuwe pakketten al naargelang de grootte
van het gezin. Deze werden dan naar gezinnen gebracht
die moeten leven van een uitkering.
In december 2023 hebben wij bij de Jumbo en de Plus
inzamelacties gehouden van levensmiddelen.
De opbrengst was boven verwachting goed. We hebben
er net zoveel Kerstpakketten van kunnen maken als
voorheen. (70 pakketten)
Paaspakkettenactie HDL
De Paaspakkettenactie is al vanaf het begin (2010) een
actie geweest om gezinnen met kinderen te helpen.
We hebben alleen bij de Jumbo ingezameld. Omdat de
inwoners van HDL weten, dat wij de paaspakketten
bezorgen bij gezinnen die in HDL wonen, geven ze extra
veel. We hebben 40 pakketten kunnen samenstellen.
Namens alle gezinnen, die een Kerst- en/of Paaspakket
hebben ontvangen, willen wij iedereen bedanken voor
hun gulle gaven. Het is nog steeds ontroerend om vast
te stellen, dat veel mensen die het goed hebben voor
hun arme naasten zorgen.

14



Nieuws van de communiewerkgroep
Eerste Heilige Communie op zondag 2 juni
 
De grote dag van de Eerste Heilige Communie komt
steeds dichtbij: 2 juni is het zover! De voorbereidingen
zijn nog in volle gang. 
 
Een leuke activiteit was het maken van de palmpasen
stokken. Aan de hand van het verhaal van de Goede
Week zijn de stokken mooi versierd, in de kerk getoond
aan de parochianen en na afloop overhandigd aan de
bewoners van Laverhof.
 
Half april hebben de communicanten een rondleiding
gekregen in de kerk van Dinther. Met een boekje vol
vragen ging iedereen enthousiast op zoek naar de
antwoorden. Leuk om op deze manier nader kennis te
maken met de kerk, waar ook de communieviering zal
gaan plaatsvinden. 
 
Op zondag 28 april is er een bijzondere gezinsviering om
9.30 uur in Middelrode. Eén van de communicanten zal
in deze viering gedoopt worden, samen met haar broer.
Iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. 
 
Nog even, en we zijn helemaal klaar voor de grote dag!

Vormelingen 2024
door Daniëlle en Valentijn
 
Wij zijn Daniëlle en Valentijn en vertellen graag over onze
eerste twee vormsel bijeenkomsten.
Bij onze bijeenkomsten praatten wij over het geloof en
wat het vormsel betekent voor ons. Aan het begin van
iedere bijeenkomst steken wij een kaarsje aan en aan
het eind doen we een gebedje.
Bij de eerste bijeenkomst hebben wij gewerkt met een
schilderij. Op het schilderij staan de mensen die
belangrijk voor ons zijn. Ook zie je wie er welke kleur in
ons leven heeft gebracht, zoals onze ouders. Wij leerden
onszelf beter kennen en natuurlijk ook elkaar. Ook
leerden wij hoe het vormsel werkt en wat het nou precies
inhoudt.
Vervolgens gingen we bij de tweede bijeenkomst ook
nog naar een kerk in Loosbroek. En stelden wij ons voor
met een voorwerp dat bij ons past. Wij vertelden ook wat
het vormsel doet en betekent. In de kerk kregen wij ook
allemaal een bijbel, leerden we hoe we deze moeten
lezen en hoe we hierin verhalen kunnen opzoeken. We
gaan er in elke bijeenkomst in werken.
Het waren leuke bijeenkomsten en kijken nu al uit naar
de volgende!

Za 1 juni 10.00-11.30 uur De Rots, Kerkwijk Berlicum
Zo 2 juni 09.45-10.45 uur Sint Servatiuskerk Dinther

Gezocht: zangers voor het familiekoor
 
Vind je zingen leuk? Zo ja, dan ben je van harte welkom
om mee te zingen met het familiekoor.
We zoeken zangers voor de Eerste Heilige Communie
viering op zondag 2 juni. Zangervaring is niet nodig en
iedereen (jong en oud(er)) die het leuk vindt om te zingen
mag en kan meezingen. Diederik Elings - Oude Nijhuis is
de dirigent van dit familiekoor. Dus kom samen met je
opa/oma of met je zoon/dochter of met de buurman/
buurvrouw; iedereen is welkom!
 
Repetitie
We repeteren twee keer:

De meeste liederen zijn bekende liederen die we ook
tijdens de gezinsvieringen zingen.
 
Opgave
Zing je mee? Het is fijn als je je aanmeldt via
pastorisabel@parochieheiligeaugustinus.nl
Dan sturen we de muziek alvast via de mail en hebben
wij een idee hoe groot ons koor wordt.
Graag aanmelden voor woensdag 22 mei.
 
Wij hopen op een groot koor!
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