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Vorige week was het Hemelvaartsdag en komende zondag is het Pinksteren. Maar wat 
vieren we dan eigenlijk? En waarom valt Hemelvaart precies 40 dagen na Pasen en 10 
dagen vóór Pinksteren? De website ‘Vier.nu’ geeft antwoord op deze vragen over 
christelijke hoogfeesten. Ook legt de site uit welke tradities met deze dagen verbonden 
zijn. En het belangrijkste van alles: de site nodigt belangstellenden uit om de feesten in 
hun eigen kerk mee te vieren. 
Met Pasen vierde de Kerk dat Jezus uit de dood verrees. Hij verscheen daarna diverse 
keren aan zijn leerlingen. De teksten uit de Bijbel die daarover gaan, werden de 
afgelopen weken op zondag in de kerken voorgelezen. Op de 40e dag na Pasen verscheen 
Jezus voor de laatste keer aan zijn leerlingen en werd hij voor hun ogen in de hemel 
opgenomen, zo vertelt het evangelie. Zie daar: Hemelvaartdag. 
 
Pinksteren 
Voordat hij uit het zicht verdween beloofde Jezus aan zijn leerlingen dat hij een helper 
zou sturen: de Heilige Geest. Tien dagen ná Hemelvaart wordt deze Heilige Geest over 
hen ‘uitgestort’, zoals dat wordt genoemd. Dat is Pinksteren. Meer achtergronden over 
beide feesten zijn te vinden op de site ‘Vier.nu’. 
Op de pagina over Pinksteren is ook een pinksterkleurplaat beschikbaar, naar het 
voorbeeld van het glas-in-lood raam in de Sint-Pieter, waarop de Heilige Geest als een 
duif staat uitgebeeld. De vele vakjes op de kleurplaat bieden de mogelijkheid om de  
creativiteit de vrije loop te laten.  
Bezoek de website: Vier.nu 
 

WAT VIEREN WE MET PINKSTEREN? 

http://www.vier.nu/
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Waarschijnlijk heeft u wel gehoord van het ‘synodaal proces’ dat op dit moment zoveel 

aandacht krijgt in de katholieke wereldkerk.  

Maar wat is nu eigenlijk het synodaal proces? 
 

Twee vragen 

In oktober 2021 lanceerde paus Franciscus de 

grootste volksraadpleging ooit onder Rooms-

Katholieke gelovigen. Het was de eerste stap van 

een meerjarig ‘synodaal proces’. Het woord ‘synode’ 

betekent letterlijk ‘samen op weg zijn’. Met dit 

woord geeft de paus aan dat het erom gaat om als kerk samen een weg vooruit te 

vinden, met inbreng en medewerking van alle gelovigen.  

Het proces doorloopt verschillende fasen. In de eerste fase (2022-2023) hebben alle 

gelovigen over de hele wereld op verzoek van de paus laten weten hoe zij de kerk van de 

toekomst zien. In deze consultatie stonden twee vragen centraal: 

• Hoe gaat een synodale Kerk bij de verkondiging van het Evangelie samen op weg? 

• Waartoe nodigt de Heilige Geest uit om in dat ‘samen op weg gaan’ te groeien? 

 

Wereldwijd dezelfde wensen  

Overal ter wereld bleken de verlangens opvallend gelijkluidend: rooms-katholieke 

gelovigen willen een inclusievere, verwelkomende en luisterende kerk die meer vrouwen 

betrekt in functies en taken op alle niveaus. De opbrengst van deze fase is in oktober 

2023 besproken tijdens de eerste zitting van de wereldwijde synode in Rome. Voor het 

eerst hadden daarbij niet alleen bisschoppen, maar ook leken – mannen en vrouwen – 

stemrecht. Aansluitend op deze wereldwijde synodebijeenkomst betrekt de kerk 

opnieuw alle gelovigen bij dit proces van kerkvernieuwing. Parochies worden uitgenodigd 

om over het slotdocument van deze synode, ‘Een synodale kerk op zending’, op synodale 

wijze te reflecteren.  
 

EEN LUISTERENDE KERK 
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Synodaliteit vergt een bijzonder soort gesprek: het draait niet om discussie, lobbyen of 

elkaar overtuigen. Wel om open en ontvankelijk te luisteren naar wat de Geest op dit 

moment tegen de Kerk zegt. De grond voor het gesprek is niet het ‘ik’ of de eigen 

wensen, synodaal gesprek vraagt ontvankelijkheid en onderscheiding.  

 

De vrouw in de kerk 

Voor deze tweede fase van het proces werden vier thema’s aangereikt: 

1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn; 

2. Vorming in een missionaire Kerk; 

3. Deelname aan een verwelkomende Kerk; 

4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk. 

Als Augustinusparochie hebben wij gekozen voor het vierde thema: ‘Vrouwen in het 

leven en de zending van de Kerk’. Op 9 april hielden we hierover een gezamenlijk 

gesprek. We zagen verschillende reacties. De één zag de tekst (die ons werd aangereikt 

door Netwerk Katholieke Vrouwen) als een open deur, een vanzelfsprekendheid. De 

ander zag het als heel positief, eindelijk verandering. Het is duidelijk dat het voor ons niet 

meer van deze tijd is dat alleen mannen de leiding hebben. Het is fijn dat de paus in het 

synodale proces graag wil luisteren en wil horen wat er speelt in de kerk over de hele 

wereld. Daar wordt waardering over uitgesproken. Om als kerk toekomstgericht te 

blijven is het goed om open te staan voor de verschillende nieuwe ontwikkelingen in de 

samenleving. De terugrapportages uit de hele wereld vormen de agenda van de tweede 

wereldwijde synodebijeenkomst in 

oktober 2024. Zo gaan we met elkaar 

een spannende en hoopvolle tijd 

tegemoet.  
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ACTIEDAG BASISSCHOOL ’T PALET 

 

 

 

 

 
 

GIFT VOOR LICHTPUNT  

Op 19 april was Lichtpunt blij verrast met 

de check van € 1.000,- die men kreeg van 

de Rabobank Oss Bernheze. In de 

voorbereidingen was Lichtpunt benaderd 

door Casper Hoenderbos, die mede in de 

ledenraad van de Rabobank zit. Er is toen 

gesproken over Lichtpunt en de vele 

werkzaamheden voor mensen die het 

minder hebben. Casper gaf aan dat 

Lichtpunt een gerespecteerde werkgroep is 

die overal wordt benoemd. Daarom is het 

goed dat Lichtpunt contacten heeft met 

Schuldhulpmaatje en Ons Welzijn zodat ze hulp kunnen geven aan mensen, die het niet 

meer zelf kunnen redden. Zo probeert Lichtpunt problemen op te lossen, maar ook leuke 

dingen voor de mensen te organiseren. 

Op 18 april waren Ria van der Wijst, pastor Henco de Bruijn van de protestantse kerk 

Dinther en pastor Isabel van Baal uitgenodigd bij bassischool ‘t Palet om uitleg te geven 

over Lichtpunt. De school heeft op dinsdag 14 mei een speciale actiedag. Op die dag halen 

de kinderen geld op voor twee goede doelen waaronder Lichtpunt. ’s Morgens zijn er 

sportieve activiteiten en ’s avonds is er een markt waarbij de kinderen van alles verkopen 

voor het goede doel. Op woensdag 22 mei wordt het ingezamelde bedrag bekend gemaakt.  

Wij zijn heel blij en dankbaar dat ’t Palet heeft gekozen voor Lichtpunt als goed doel. 

Lichtpunt wil mensen helpen die buiten maatschappelijke verbanden vallen, want ieder 

mens telt mee! Lichtpunt helpt mensen in nood, zowel materieel (bv. kerstpakkettenactie) 

als immaterieel (bezoek en begeleiding). Lichtpunt is altijd op zoek naar mensen die zich 

mee willen inzetten. Mocht u het leuk vinden om aan te sluiten laat het ons weten. En 

mocht u hulp nodig hebben dan kunt u ook altijd contact opnemen. 

                                                         



 
 

Pagina 6 van 9 
  

Pinksteren 2024 

NIEUWSBRIEF 

 

 

 

DONATUSBEDEVAART IN LOOSBROEK 

Op zondag 14 juli vindt traditiegetrouw de bedevaart naar de heilige Donatus in 

Loosbroek plaats. Hieraan wordt meegewerkt door het Sint Barbaragilde en het 

Gildekoor uit Dinther, in een viering waarbij onze pastores Isabel en Guido voorgaan. 

Na afloop van de viering, die om 09.30 uur begint, is er een demonstratie vendelzwaaien. 

Vele pelgrims wisten de afgelopen jaren de weg naar Loosbroek te vinden, waar het na 

de viering goed toeven is met koffie, thee en eigengebakken cake. 

 

Maar wie was eigenlijk Sint Donatus? 

Donatus leefde waarschijnlijk in de 2e eeuw. Hij was officier in het Romeinse leger, die 

zich later door een goddelijk teken tot het christendom bekeerde en vele weldaden deed. 

Hij wordt vaak afgebeeld als een officier met een stel bliksemschichten in zijn hand. 

Donatus is een heilige en martelaar en wordt in het Rijnland, Nederland en België 

vereerd als patroon tegen onweer en bliksem.  

In Loosbroek is een stukje van het gebeente van Donatus bewaard gebleven dat als 

relikwie (een als heilig beschouwd overblijfsel) in de processie wordt meegedragen. 

 

Hoe lang kent Loosbroek de Donatusbedevaart? 

In 1899 is de Broederschap ter ere van de Heilige Donatus opgericht. De jaarlijkse 

bedevaart heeft sindsdien plaats op de tweede zondag in juli. De Pauselijke goedkeuring 

werd hiervoor in 1911 gegeven. 

Loosbroek heeft drie beeltenissen van 

Sint Donatus. Een klein beeldje dat in 

de processie wordt meegedragen, een 

beeld in de kerk aan een van de pilaren 

en het grote beeld van Donatus, dat 

buiten tegen de muur onder een afdak 

de bevolking van Loosbroek beschermt 

tegen onweer. In Loosbroek is ook een 

straat naar Donatus genoemd.  

We hopen veel pelgrims te mogen begroeten op zondag 14 juli. 
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Oproep om elkaar te helpen 
 

De keukenkast in het voorportaal van de kerk van Heeswijk-Dinther heeft uw hulp nodig!  

In de kast staan lang houdbare levensmiddelen en persoonlijke hygiëne producten. Mensen 

die dit nodig hebben, kunnen hiervan producten meenemen. Het is een laagdrempelig 

systeem dat draait op vertrouwen. Je geeft anoniem en je neemt anoniem. Van onze 

keukenkast wordt dagelijks gebruik gemaakt door inwoners van Heeswijk-Dinther en 

omstreken. Hierbij is de vraag echter veel groter dan het aanbod. Wat wij hopen dat er altijd 

staat, is vaak niet meer beschikbaar. Vandaar deze oproep. Het zou fijn zijn als ook u iets in 

de kast wilt plaatsen. Namens degenen die uw hulp nodig hebben, heel hartelijk dank. 

 

Bezoek vanuit de parochie 
 

Als parochie vinden wij het erg belangrijk om onze parochianen pastoraal nabij te zijn. Maar 

vaak weten wij niet van uw persoonlijke situatie. Dus stelt u bezoek op prijs vanuit de 

parochie of kent u misschien iemand in uw omgeving die een pastoraal bezoek op prijs zou 

stellen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat: 06-81976646, 

secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl. 

U wordt dan in contact gebracht met de bezoekgroep van uw geloofsgemeenschap. In 

overleg wordt gekeken of iemand van hen of een van de pastores bij u op bezoek komt. 

 

Bijbelreis naar Egypte 
 

Al méér dan 20 jaar organiseert pastor Guido Dieteren jaarlijks een Bijbelreis. Dit najaar gaat 

hij naar Egypte. Het wordt een 'Egypte-net-even-anders'-reis, want hij zal u meenemen 

verder dan enkel de bekende paden, om u het mooiste te laten zien wat Egypte te bieden 

heeft. En natuurlijk ligt de nadruk op het reizen samen met elkaar vanuit een Bijbels-

religieuze achtergrond. Deze 15-daagse geheel verzorgde Egyptereis wordt gehouden van  

zondag 10 november t/m zondag 24 november 2024. 

Verdere informatie bij pastor Guido Dieteren: guido.dieteren@casema.nl 
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COLOFON NIEUWSBRIEF 
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de R.K. parochie Heilige Augustinus. 
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44, 5258 KC Berlicum 
Telefoon: 073- 5031215. Spoed: 06-53647022 
Email: secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl     Website: www.parochieheiligeaugustinus.nl 

 
Pastoresteam: 
 
Guido Dieteren  
Pastoraal werker, teamleider 
E-mail: pastorguido@parochieheiligeaugustinus.nl 
 

 
 
 

Frank van Roermund o praem 
Priester 
E-mail: pastorfrank@parochieheiligeaugustinus.nl 
 
 
 
 
 

Isabel van Baal 
Pastoraal werker 
E-mail: pastorisabel@parochieheiligeaugustinus.nl 
 
 
 
Administrator/waarnemend pastoor:  
Joost Jansen o praem 
Priester 
E-mail: pastorjoost@parochieheiligeaugustinus.nl 
 
 
Deze Nieuwsbrief wordt verzonden naar iedere parochiaan, waarvan het emailadres bekend is.  
Mocht u de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of kent u juist iemand die de Nieuwsbrief ook zou willen 
ontvangen? Dan kunt u een email sturen naar: secretariaat@parochieheiligeaugustinus.nl. 
Heeft u een tekst voor de Nieuwsbrief? Die kunt u mailen naar: pastorguido@parochieheiligeaugustinus.nl 
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