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Opening seizoen
Terugblik parochiedag 29 september
 
Op zondag 29 september hebben we als Augustinus-
parochie het nieuwe pastorale seizoen 2024 – 2025
geopend. In een sfeervolle en zeer drukbezochte viering
ging het pastoresteam voor. De vier vormelingen van dit
jaar waren actief als misdienaar en acoliet. Ook waren
er veel kinderen in de kerk want aan het begin van de
viering stelden de veertien Eerste Communicanten zich
aan de kerkgangers voor. Speciaal voor hen en de
andere kinderen in de kerk was er daarna een
kindernevendienst. Hier maakten de kinderen engeltjes
die ze aan het einde van de viering aan de kerkgangers
uitdeelden.
 
In de viering was veel aandacht voor het jaarthema
‘Geloof, daar zit muziek in’, maar ook werd er gesproken
over de ‘Week van de Eenzaamheid’. Terecht werd er
gezegd dat het eigenlijk de ‘Week van Ontmoeting’ zou
moeten zijn, want eenzaamheid verdwijnt, daar waar
mensen elkaar ontmoeten.
Aan het einde van de viering was een héél bijzonder
moment waarin de pastores de drie nieuwe bestuurs-
leden voorstelden en hen zegenden.
 
Na de viering gingen we allemaal naar de Moerkoal om
elkaar als parochianen van de Augustinusparochie te
ontmoeten. En vanwege de landelijke ‘Week van de
Eenzaamheid’ organiseerde Bint die ochtend
‘De Langste Tafel’. Iedereen is dan welkom om (gratis)
mee te lunchen. Omdat deze twee evenementen deze
keer samenvielen, was dit een uitgelezen gelegenheid
om met het thema ‘eenzaamheid’, ‘samenzijn’ en ‘samen
delen’ met z’n allen in De Moerkoal aan te schuiven aan
‘De Langste Tafel’.
En het was toch druk….! Om iedereen te kunnen laten
lunchen, moesten al snel meer broodjes en beleg
gehaald worden bij de supermarkt.
Alles werd ondersteund door vele vrijwilligers én de vier
vormelingen, die als geweldige obers rondliepen en
iedereen van eten en drinken voorzagen. De lunch werd
opgevrolijkt met blokfluit en djembé muziek.
 
En zo is het een heel speciale dag van ontmoeting
geworden, waarop we met tevredenheid terugkijken.
Op de achterkant van dit parochieblad vindt u een foto-
impressie van deze bijzondere dag.
 
pastor Guido

Er zit muziek in het geloof
 
Ik zing graag en ik houd van muziek.
Kerkmuziek natuurlijk, dat ben ik aan mijn stand
verplicht. Ook klassieke muziek, popmuziek (als het
maar niet te hard is) en niet te vergeten de muziek van
Henk Habraken. Muziek heeft iets magisch en zou dit
ook zo zijn bij "het geloof"?
 
Muziek wordt magischer als er meerdere stemmen bij
elkaar worden gebracht. Lang niet altijd eenvoudig voor
de koren in onze parochie. Het is al een uitdaging om
éénstemmig gelijk te zingen, het is uitdagender om
vierstemmig te zingen: én als sopraan in het zelfde ritme
als de andere sopranen én dan ook nog de vier
verschillende stemmen – sopraan, alt, tenor en bas –
samen te laten klinken. De harmonie moet steeds     
gezocht worden. Je hebt dan ook nog hard en zacht, je
hoort bij Paaspop voornamelijk de bassen doordreunen
in onze dorpen als de wind uit het westen komt. Om te
zeggen dat in het geloof muziek zit, is ambitieus.
 
Hoe druk je uit dat het geloof vierstemmig of zelfs
veelstemmig is? En wat is dan geloof? Een jongetje komt
naar me toe en zegt me uitdagend: ‘Ik geloof niet in God’
Ik: ‘En ik geloof niet in die god van jou.’ Hij keek beteuterd.
Want die knaap heeft een bepaald beeld van God en ik
weer een heel ander beeld. Hoe brengen we in onze
parochie al die beelden die mensen van God hebben
met elkaar in gesprek? Als het al voor sommigen
mogelijk is om hiervoor woorden te hebben… Ik denk
dat we rond het geloof een heel orkest kunnen samen
stellen van allemaal verschillende uitingen van geloof.
Zal dit harmonieus kunnen klinken?
 
Als parochie zijn we geroepen om samen te geloven,
ieder met zijn eigen talent, ieder met zijn eigen inbreng.
Om in het taalspel te blijven: ieder met zijn eigen
instrument. Dat is een ‘hell of a job’. Het veronderstelt
dat je woorden en andere uitingen hebt voor waar je in
gelooft. De een zal goede woorden vinden voor zijn of
haar geloof, een ander zal zeggen: kijk eens naar mijn
inzet voor anderen, een derde zal met een kwetsbaar
lichaam slechts er kunnen zijn. Hoe breng je dit allemaal
bij elkaar zodat er muziek in zit?
 
Joost Jansen o.praem

Voorkant: Kerk Middelrode
De foto is gemaakt door Annemiek van den Bosch.
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  Onze barmhartige God heeft jou geroepen  
  tot het werk in onze Augustinus parochie.  
  Moge Hij jou nabij zijn met zijn Geest  
  zodat je geïnspireerd je werk kan doen.  
  Moge God jou nabij zijn door het voorbeeld  
  van zijn Zoon Jezus  
  Hij ging ons voor in Gods Rijk van vrede.  
  En moge God, die als een Moeder en Vader voor je is,  
  je kracht geven en plezier in het werk dat je te doen staat. 
  Zo zegene God je in de naam van  
  de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

Opening seizoen
 
Op zondag 29 september hebben we als Augustinusparochie
het nieuwe pastorale seizoen 2024 – 2025 geopend. In een
sfeervolle en zeer drukbezochte viering mochten wij als
pastoresteam voorgaan.
Aan het einde van de viering was een héél bijzonder moment.
Sinds de zomervakantie heeft onze parochie weer drie
bestuursleden: Clemens Regout (secretaris), Christa Neefjes
(penningmeester) en Alexander Nelissen (communicatie). We
zijn erg blij dat zij drieën, na een jaar zonder bestuur gewerkt
te hebben, het stokje oppakken en samen met het pastores
team en alle vrijwilligers hun schouders onder de parochie
willen zetten. Wij allemaal zien uit naar een constructieve en
goede samenwerking en we hebben daar alle vertrouwen in.
Daarom ook dat wij als pastores de drie bestuursleden
zegenden met de woorden:
 

 
Zoals Clemens namens de bestuursleden in zijn dankwoord
zei, was deze zegen voor hen een ontroerend moment. Het is
een bevestiging van het werk dat het parochiebestuur wil gaan
doen om onze Augustinusparochie te laten bloeien.
Moge zij én wij als pastoresteam én wij allemaal - ieder met
onze eigen inzet - daaraan een steentje bijdragen
 
pastor Guido Dieteren
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EuƬhaȸistieɮieȸinǕ dooȸ een pȸiesteȸ-pastoȸ.
Wooȸd en CommunieɮieȸinǕ dooȸ een pastoȸ ٢niet-pȸiesteȸ٣.
GeƫedsɮieȸinǕ dooȸ een pastoȸ.
OeƬumenisƬhe ɮieȸinǕ dooȸ een pastoȸ en een dominee.
Een aɮondɯake dooȸ een paȸoƬhieel ɮooȸǕanǕeȸ op de aɮond ɮóóȸ de uitɮaaȸt is
ook een optie.

De meest ɮooȸ de hand liǕǕende plek ɮooȸ een keȸkelijke aǔsƬheidsɮieȸinǕ is in één
ɮan onze dȸie keȸken. Deze liǕǕen in Middelȸode, in Dintheȸ en in voosƫȸoek. In de
keȸk zijn ɮeȸsƬhillende ɮoȸmen moǕelijk:

Kerkelijke aǔsƬheidsɮierinǕen

WHY CHOOSE US?
Our Huƫ platǔorm makes it easy ǔor your
entire Ƭompany to ɯork toǕether — ǔrom
marketinǕ, to sales, to Ƭustomer serɮiƬe.
EaƬh huƫ is poɯerǔul alone, ƫut they're eɮen
ƫetter toǕether.

Wilt u een ƫeroep doen op onze pastores ɮoor een
pastoraal Ǖesprek oǔ het reǕelen ɮan een uitɮaart,

dan kunt u ƫellen met ons ƫereikƫaarheidsnummer:
.אא0וגהבד-ה0

U˜tvaartˠˢ˚˘˟˜˝˞˛˘˗˘ˡ
Eén ɮan de taken ɮan pastoȸaat is mensen naƫij te zijn ȸondom ɮȸaǕen oɮeȸ leɮen
en dood en het ɮeȸzoȸǕen ɮan uitɮaaȸten. In onze AuǕustinuspaȸoƬhie zijn eȸ ɮeel
ɮeȸsƬhillende moǕelijkheden met ƫetȸekkinǕ tot ȸeliǕieuze aǔsƬheidsɮieȸinǕen. 
Dit doen ɯe altijd in samenspȸaak met de naƫestaanden.

AǔsƬheidsɮierinǕ ƫuiten het kerkǕeƫouɯ

Een ǕeƫedsɮieȸinǕ in het Ƭȸematoȸium oǔ in het ȸouɯƬentȸum.
Een ǕeƫedsɮieȸinǕ in de open luƬht oǔ andeȸe Ǖeɯenste loƬatie.
Het ɮeȸzoȸǕen ɮan een Ǖeƫedsmoment ƫij een niet-keȸkelijke ɮieȸinǕ.

Wanneeȸ mensen een uitɮaaȸt ɯillen ƫuiten het keȸkǕeƫouɯ, doet men niet
ɮanzelǔspȸekend een ƫeȸoep op de paȸoƬhie. ToƬh zijn eȸ ɯat ons ƫetȸeǔt
moǕelijkheden. 
We ɯillen als paȸoƬhieǕemeensƬhap aanɯeziǕ zijn, daaȸ ɯaaȸ ɯe iets ɮooȸ
paȸoƬhianen kunnen ƫetekenen. Ook hieȸƫij zijn ɮeȸsƬhillende ɮoȸmen moǕelijk:

Andere moǕelijkheden
Dit is sleƬhts een Ǖloƫaal oɮeȸziƬht ɮan de ɮeȸsƬhillende moǕelijkheden die ɮanuit
onze paȸoƬhie en dooȸ onze pastoȸes ɮeȸzoȸǕd kunnen ɯoȸden. Daaȸƫij staat ɮooȸop
dat ɯe samen met elkaaȸ zoeken naaȸ een peȸsoonlijk en passend aǔsƬheid, zoɯel ȷua
ɮoȸm als ɯat ƫetȸeǔt de inhoud, de ɯensen, de muziekkeuzes, etƬ.
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  Berlicum/Middelrode 10.00 uur
  Heeswijk-Dinther 10.45 uur
  Loosbroek 09.30 uur

Allerzielen
 
Sinds mensenheugenis wordt in de katholieke kerk op
2 november het feest gevierd van Allerzielen. Het is de
dag waarop wij onze gestorven medeparochianen willen
gedenken. Ook in onze geloofsgemeenschappen nemen
de gestorvenen een belangrijke plaats in. In iedere kerk
van onze Augustinusparochie staan de namen van de
overledenen van het afgelopen jaar vermeld op een
kruisje.
Allerzielen valt dit jaar op een zaterdag. Daarom lijkt het
ons passend om dit jaar aan te sluiten bij de zondags
viering.
Dat betekent dat op zondagochtend 3 november in onze
drie kerken een Allerzielenviering gehouden wordt,
waarin we speciaal de namen noemen van de
overledenen van het afgelopen jaar (2023 - 2024), maar
waar ook aandacht zal zijn voor al onze overledenen. In
deze vieringen zullen we voor onze overledenen bidden
en kaarsen aansteken.
Zo willen we met gebeden, symbolen, liederen, en
teksten hen herdenken die niet meer bij ons zijn, en
tegelijkertijd willen we meeleven met eenieder die een
dierbare moet missen. Daarmee geven we met elkaar
uiting aan ons verdriet en zoeken we troost bij God en
bij elkaar.
Hoewel voor de viering van zondag 3 november heel
nadrukkelijk diegenen zijn uitgenodigd die in het
afgelopen jaar een dierbare hebben verloren, bent u
uiteraard allemaal van harte uitgenodigd voor de
Allerzielenviering voor al onze overleden
parochianen.
 
De Allerzielenvieringen worden gehouden op
zondag 3 november in:

 

Bezoektip
Begraafplaats Orthen in  's-Hertogenbosch
 
Dit is de enige begraafplaats in 's-Hertogenbosch en is gelegen in de gelijknamige wijk Orthen aan de Herven 1
en werd aangelegd vanaf 1856. De totale oppervlakte bedraagt ruim 11 hectare.
Begraafplaats Orthen is met zijn oude bomen, lanen, gazons en hagen een park waar je kunt dwalen en mijmeren.
De meeste dagen kun je neerstrijken in het Theehuis voor een kop koffie of thee.
Op de begraafplaats staat de Bisschopskapel. In de crypte van deze kapel bevinden zich de graven van
verscheidene bisschoppen van het bisdom 's-Hertogenbosch.
De kapel, het lijkenhuis en diverse grafmonumenten genieten bescherming als rijksmonument.
Elke eerste zondag van de maand wordt er een rondleiding gegeven door de Kring Vrienden van
‘s Hertogenbosch vanaf 10.00 uur.

  De dood is niets  

  De dood is niets.  
  Ik ben slechts aan de overkant.  
  Ik ben mezelf. Jij bent jezelf.  
  Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.  
  Noem zoals je mij steeds genoemd hebt  
  Spreek tegen me zoals weleer,  
  Op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest  
  Lach om wat ons samen heeft doen lachen.  
  Denk aan mij, bid met mij.  
  Spreek mijn naam uit thuis, zonder hem te bena

drukken.
 

  Zonder zweem van droefheid  
  De draad is niet gebroken.  
  Waarom zou ik uit jouw gedachten zijn?  
  Omdat ik uit je gezichtsveld ben?  
  Nee, ik ben niet ver,  
  Juist aan de andere kant van de weg.  
  Je zie, alles gaat goed...  
  Je zult mijn hart opnieuw ontdekken.  
  Je zult de zuivere tederheid terugvinden.  
  Dus droog je tranen en ween niet,  
  Als je van mij houdt.  

  Augustinus van Hippo  
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Onder de toren
In gesprek met Chantal van Lith
 
Ik word hartelijk ontvangen door Chantal in haar woning in Middelrode. Hier woont ze samen met haar man Arjan
en haar twee kinderen Lars en Fleur. De plek waar ze wonen is speciaal. Hier stond namelijk voorheen haar ouder
lijk huis. Dus feitelijk woont ze al bijna haar hele leven op dezelfde plek! Naast haar woont haar broer met zijn gezin.
In het dagelijks leven is Chantal wijkverpleegkundige bij Zorggroep Elde Maasduinen in Boxtel. Daar werkt zij drie
dagen in de week.

Chantal is nu ongeveer zo’n 8 jaar vrijwilligster bij onze
Parochie. Het begon toen haar oudste (Lars) zijn eerste
communie deed. Dat was in de tijd dat Lonneke van
Vessem haar laatste jaar bij onze Parochie werkzaam
was. Chantal had dat jaar al veel opgepakt rondom de
communie maar er was geen echte werkgroep meer en
niemand die het overnam nadat Lonneke afscheid had
genomen.
Joost Jansen is daarop naar Annemarie van Drunen
gegaan en heeft haar gevraagd of zij niet de communie
werkgroep wilde doen. Haar jongste was toen net zo oud
als Lars. Toen hebben Annemarie en Chantal besloten
om het samen te gaan doen. Annemarie is later weer
gestopt en de jaren daarna wisselde de samenstelling
steeds. Er was altijd wel weer iemand die mee wilde
doen. “Meestal blijven ze een paar jaar meedoen tot de
jongste de communie heeft gedaan en dan stoppen ze
ermee”, aldus Chantal. “Maar in Berlicum is er altijd nog
wel iemand geweest die het overgenomen heeft”. 
 
Inmiddels heeft Chantal de communiewerkgroep achter
zich gelaten en is ze doorgestroomd naar de vormsel
werkgroep. Daarnaast helpt ze ook mee met de gezins
vieringen en is ze actief met de kerstviering voor de
kinderen. Want daar was ook niemand meer voor.
“Ik werd op een gegeven moment benaderd door een
parochiaan. Die belde mij met de vraag of ik misschien
alstublieft iets met de kerstvieringen wilden doen voor
de kinderen”, zegt Chantal. “Dus toen ben ik daar ook
mee gestart. Het is gewoon lastig om mensen te vinden.
En ook wel begrijpelijk. Ik snap dat het niet voor iedereen
aantrekkelijk is om iets voor de parochie te doen. Maar
ik vind het gewoon belangrijk dat sommige dingen wél
blijven bestaan. Dat de kinderen hun communie en
vormsel kunnen blijven doen en dat er met kerst gewoon
een viering is”.
 
De voorbereidingen voor de gezinsvieringen en het
vormsel vallen op zich mee. Maar met de kerstviering is
het hectisch omdat ze in een korte periode van twee
maanden een goed lopend kerstspel wil laten zien.
Chantal: “Eerst deed ik het alleen, maar gelukkig heb ik
er de laatste jaren iemand bij en dat is wel heel erg fijn.
Dat neemt de druk er wel een beetje vanaf”.

 
Want naast haar baan en het vrijwilligerswerk is Chantal
ook graag actief op het voetbalveld bij het 30+ dames
team van BMC en gaat ze eenmaal per week boksen bij
Funky Monkey. Ook lezen en wandelen zijn favoriet en
niet te vergeten leuke dingen doen met de kinderen!
Chantal: “Het leukste aan mijn vrijwilligerswerk is eigen
lijk gewoon het contact met de kinderen. En toch ook
wel de dankbaarheid van de mensen uit de parochie dat
alles door blijft gaan. Net zoals na de kerstviering, dan
is iedereen blij! En het geeft gewoon een goed gevoel,
dat het is gelukt en dat iedereen daarvan heeft kunnen
genieten. De waardering is het mooiste!”.
Haar plan is om nog door te gaan totdat haar jongste
(Fleur) haar vormsel heeft gedaan. Chantal: “Uiteindelijk
worden mijn kinderen ook ouder en dan is het fijn als
mijn taak dadelijk ook weer overgenomen wordt”.
 
Chantal, voor nu zijn wij in ieder geval heel erg blij met
jouw inzet!
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Kerststallenroute
Berlicum/Middelrode
 
Over twee maanden is het alweer Kerst!
Dat betekent dat we al weer beginnen met het
voorbereiden van de kerststallenroute ‘24/’25!
Het thema van dit jaar is *breng het licht*. Hoe dit verder
uitwerking krijgt, verklappen we nog niet. Dat kan ook
niet, want daarvoor zijn we op zoek naar jou!
 
We kunnen jouw hulp goed gebruiken
Ben jij een creatief organisatietalent die het leuk vindt
om in Berlicum en Middelrode wat sfeer te brengen met
kerst? Dan zouden wij het leuk vinden als jij je bij ons
organisatieteam aansluit. Naast tijd en nieuwe ideeën
komt het van pas als je affiniteit hebt met het bedenken
van activiteiten en/of digitale slimmigheidjes. Maar
schroom ook niet om je aan te melden als je gewoon zin
hebt om mee te doen! Stuur je contactgegevens naar
kerststallenberlicummiddelrode@gmail.com en wij
nemen contact met je op.
 
Je kerststal aanmelden?
Dat kan ook al, want zonder kerststallen zijn we nergens!
Stuur daarvoor je naam en adres uiterlijk 1 november 
naar bovenstaand mailadres. We houden je uiteraard
op de hoogte.
 
Saskia, Anneke en Marleen

Kerst-Inn
Loosbroek
 
Op vrijdag 20 december is er in de kerk om 19.00u. een
Kerst-Inn met medewerking van  musicalgroep Joy, het
kerkkoor, gemengd koor Servanto, gemengd koor Simul
Canto en dameskoor La Orféon.
Als opening en als afsluiting is er samenzang.
Na afloop is er koffie/thee met kerstbrood in De Wis.
Iedereen is van harte welkom.

Kerstmarkt op het Beukplein
Berlicum/Middelrode
 
Op vrijdagavond 13 december is er weer de jaarlijkse
kerstmarkt op het Beukplein in Middelrode.
Op het plein staan diverse kraampjes, er worden
liederen gezongen en in de kerk worden kerstverhalen
verteld. Het is een mooie gelegenheid om al in kerstsfeer
te komen.
U bent van harte welkom tussen 16.30 en 20.00 uur.
 
 

“Effe elkaor treffe”
Loosbroek
 
Op donderdag 26 september was er ’s middags een
bijeenkomst in De Wis georganiseerd in de Week tegen
Eenzaamheid.
Er waren 40 mensen uitgenodigd. Zij konden met elkaar
buurten onder het genot van een kopje koffie/thee met
een lekkere koek en daarna een drankje op kosten van
de gemeente Bernheze. Er kon ook meegedaan worden
met gym of koersbal of ernaar kijken mocht ook.
Monique van Ons Welzijn deed een woordje en pastores
Isabel en Guido hadden een verhaal over “Geluk en
uitzien naar of je verheugen op”.
Het was een geslaagde bijeenkomst.

Gospel zanggroep Sing & Joy
Wij zoeken zangers!
 
Zing je graag en heb je ervaring in een koor? Dan is
Gospel zanggroep Sing & Joy op zoek naar jou!
We zijn een enthousiaste zanggroep o.l.v. dirigent Dan
Loredan en bestaan al 2,5 jaar. Om de vieringen op te
luisteren in deze parochie zoeken we nog enkele koor
zangers. We bestaan uit Dan Loredan die zingt en bege
leidt op piano, een soliste-voorzanger, en 4 koorzangers
en een drummer op Cajun. Voor de koorpartijen zoeken
we nog meer zangers.
Heb je zin om te komen zingen of wil je graag informatie?
Neem dan contact op met Sabine Kerstens 0621270762
of mail naar zanggroepsingandjoy@gmail.com

Bezorger gezocht
Heeswijk-Dinther
 
Voor het bezorgen van het parochieblad zoeken wij een
vrijwilliger die vier keer per jaar 69 exemplaren wil be
zorgen in de Flerusstraat, Graaf Wernerstraat, Ridder
Robertstraat en de Hertog Janstraat in Heeswijk.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij
Rob Cremers (rjm.cremers@home.nl).
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Overzicht vieringen Parochie Heilige Augustinus
Het is raadzaam om voor de actuele stand van zaken voor alle vieringen de website (www.parochieheiligeaugustinus.nl), de
digitale nieuwsbrief, Facebook en/of de kerkberichten in weekblad De Brug in de gaten te houden. 
 
 zo 27 oktober  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 3 november  Berlicum/Middelrode 10.00 uur  Woord- en Communieviering / Allerzielen Werkgroep
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering / Allerzielen Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  09.00 uur  Eucharistieviering /  Sint Willebrordusgilde Joost Jansen
     10.45 uur  Woord- en Communieviering / Allerzielen Guido Dieteren

 za 09 november  Loosbroek  19.00 uur  Woord- en Communieviering / Gezinsviering Isabel van Baal
 Sint Maarten        
 zo 10 november  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 17 november  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal
 Werelddag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 voor de armen  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal

 zo 24 november  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 Christus Koning  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 01 december  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
 Eerste zondag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren
 van de Advent  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Ria van Hemmen

 zo 08 november  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren
 Tweede zondag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 van de Advent  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering / Gildemis  Joost Jansen

 zo 15 december  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 Derde zondag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal
 van de Advent  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 Adventsactie        

 zo 22 december  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 Vierde zondag  Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
 van de Advent  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 di 24 december  Berlicum/Middelrode 18.30 uur  Woord- en Communieviering / Gezinsviering Guido Dieteren
 Kerstavond  Loosbroek  17.00 uur  Eucharistieviering / Gezinsviering  Frank van Roermund
   Heeswijk-Dinther  18.30 uur  Woord- en Communieviering / Gezinsviering Isabel van Baal
   Heeswijk-Dinther  20.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal & Guido Dieteren

 wo 25 december  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Eucharistieviering  
 Hoogfeest van Kers
tmis

 Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal & Guido Dieteren

   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  

 do 26 december  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie Frank van Roermund
 Tweede Kerstdag      Heilige Stefanus  

 zo 29 december  Berlicum/Middelrode 10.00 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie Pastoresteam
 Heilige Familie      Augustinuszondag  

 wo 01 januari  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering   Parochiële voorganger
 Nieuwjaarsdag      voor de hele parochie  
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 zo 05 januari  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren
 Openbaring   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
 van de Heer  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering   Parochiële voorganger
       met gildekoor Barbara  

 za 11 januari  Loosbroek  19.00 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal
       Gezinsviering Driekoningen  
 zo 12 januari  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
 Doop van de Heer  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 19 januari  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 Week van gebed  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Oecumenische viering HDL  Henco de Bruin & Isabel van Baal & 
 voor de Eenheid      thema: Ja, ik geloof  Guido Dieteren

 zo 26 januari  Samen Op Weg-Kerk  10.00 uur  Oecumenische viering in Berlicum   Isabel van Baal & Guido Dieteren
 Einde week van
gebed

 Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 voor de Eenheid  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 02 februari  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger

 za 08 februari  Berlicum/Middelrode 19.00 uur  Woord- en Communieviering  Isabel van Baal
       Gezinsviering thema: Delen  
 zo 09 februari  Berlicum/Middelrode 10.00 uur  Toediening Heilig Vormsel  Mgr. Mutsaerts/pastores Isabel&Guido
   Loosbroek  09.30uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 16 februari  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren

 zo 23 februari  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 za 01 maart  Heeswijk-Dinther  09.11 uur  Eucharistieviering / Carnaval  Joost Jansen
 zo 02 maart  Berlicum/Middelrode 10.00 uur  Woord- en Communieviering / Carnaval Isabel van Baal & Guido Dieteren
   Loosbroek  09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
   Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger

 wo 05 maart  Heeswijk-Dinther  19.00 uur  Eucharistieviering / Aswoensdag  Joost Jansen

 zo 09 maart  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Woord- en Communieviering  Guido Dieteren
 Eerste zondag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 40-dagentijd  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund

 zo 16 maart  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermond
 Tweede zondag  Loosbroek  09.30 uur  Oecumenische viering HDL  Henco de Bruin & Isabel van Baal & 
 40-dagentijd      Wereldgebedsdag  Guido Dieteren

 zo 23 maart  Berlicum/Middelrode 09.30 uur  Woord- en Communieviering  Parochiële voorganger
 Derde zondag  Loosbroek  09.30 uur  Eucharistieviering  Frank van Roermund
 40-dagentijd  Heeswijk-Dinther  10.45 uur  Eucharistieviering  Parochiële voorganger

 zo 30 maart  Heeswijk-Dinther  10.00 uur  Eucharistieviering voor de hele parochie Pastoresteam
 Vierde zondag      Augustinuszondag  
 40-dagentijd        
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Geloof - daar zit muziek in!
Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk 
 
Vrijdag 6 september ben ik samen met pastor Isabel
namens alle parochianen, parochiebestuur en pastores
team van de Parochie Heilige Augustinus bij het afscheid
van Abt-emeritus Denis Hendrickx geweest. Wij hebben
hem een parochiekaars meegegeven en een kaart met
Cultuurbon. Deze bijeenkomst in de Abdijkerk werd
opgeluisterd met muziek en sprekers, waaronder Frank
als Prior administrator. Pastor Henco de Bruijn en
ouderlingen Jaap en Jelle waren ook aanwezig als
vertegenwoordiging van de Protestantse Gemeente
Dinther en omstreken. Later hoorde ik dat zij een, voor
deze geloofsgemeenschap vervaardigde, kaarsen-
standaard met toebehoren aan Abt-emeritus Denis
hebben gegeven als waardering voor het jarenlange
prettige onderlinge contact. Toen ik er zo over nadacht
is het heel mooi dat we als verschillende kerken allebei
het LICHT willen meegeven aan de Abt-emeritus van de
Abdij die het motto ‘Berna ut Lucerna’ (Berne als een
Licht) heeft. 
 
We luisterden in de afscheidsbijeenkomst samen naar
de woorden van ‘zorgen voor de kerk voor morgen’ (die
volgens Jezus niet ons vandaag moeten overheersen -
eigen interpretatie) en over het ‘nog-eens-uitwerpen van
onze netten’ (al dan niet over een andere boeg). 
 
We staan voor een nieuw kerkelijk jaar, een nieuwe fase
voor de Abdij en een nieuwgevormd bestuur van de
Heilige Augustinus Parochie. Het is mijn hoop en gebed
dat we hierin samen (blijven) optrekken, elkaar bemoe
digen en aanmoedigen om het licht van het evangelie te
laten schijnen in onze omgeving. Mogelijk op een manier
als nooit tevoren!

 
Zondag 15 september was het Open Monumentendag
waarin niet alleen onze interessante gebouwen en
geschiedenissen te zien waren, maar ook Gods trouw
door de tijden heen! Op diezelfde dag was ‘s middags
het Pleinfeest in Heeswijk-Dinther. Op de ‘informatie
markt’ mochten we dit jaar naast Schuldhulpmaatje en
Het Lichtpunt voor het eerst als ‘Kerken’ met een kraam
present zijn.
 
De banner ‘Pop-up-Kerk’ wapperde vrolijk in het mooie
weer en we deelden kleine kaarsjes uit als ‘Gods Licht
voor jou’ en er waren informatiefolders over onze acti
viteiten. Namens de Protestantse Gemeente Dinther en
de Parochie Heilige Augustinus kon ik daar samen met
de pastores Guido en  Frank, Mia en Ria de mensen van
de diaconie Lichtpunt HDL, laten zien waar onze beide
jaarthema’s voor staan: Als nieuw! Leven in het Licht van
Gods Koninkrijk. Geloof - daar zit muziek in!
Ik zie er naar uit!
 
Christa Neefjes, penningmeester Parochiebestuur  
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Berlicum / Middelrode
Sacramentskerk, Driezeeg 38, 5258 LE  Middelrode
Parochiecentrum De Rots, Kerkwijk 44, 5258 KC, Berlicum
Secretariaat bereikbaar maandag en donderdag van 09.30 tot 11.30 uur
Mailadres: berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. (24 uur per dag bereikbaar)
Banknummer: NL37 RABO 0106 9057 08   

Vervoer voor kerkbezoek in Middelrode
 
Graag attenderen we Berlicumse parochianen erop
dat, als zij in Middelrode een viering willen bijwonen
maar met vervoersproblemen zitten, er een beroep
kan worden gedaan op autovervoer door mede-
parochianen. Schroom niet u te melden als u wilt dat
wij voor u vervoer regelen. Dit vervoer wordt u gratis
aangeboden.
Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat 073-5031215
of per e-mail 
berlicummiddelrode@parochieheiligeaugustinus.nl 

 20 juni Truus Wijgergangs - Loeffen 90 jaar
 28 juni Frans van Esch 88 jaar
 12 juli Jan van Kreij 91 jaar
 19 juli Albert van Gaal 85 jaar
 17 aug Gerry Bogaards 81 jaar
 31 aug Hendrik van Gerven 88 jaar
 19 sept Piet van Uden 90 jaar

Voor wie de klokken luidden
 

 
 

De Rots
 
Sinds september 2022 is de Rots op de maandag en
donderdag geopend van 9.30 tot 11.30 uur voor bezoek.
Naast coördinator/secretaresse José Driessen, bestaat
ons team uit 4 vrijwilligers: Henriette Steenbergen en
Sjan van den Broek die om de beurt de maandagen voor
hun rekening nemen en Truus Wagenaar en Marion van
den Boom die om de beurt op de donderdag aanwezig
zijn.
 
Naast het beantwoorden van de telefoon en de email
biedt ons team u op deze beide dagen de mogelijkheid
om even binnen te lopen om bijv. een misintentie op te
geven, of een dopeling, communicant of vormeling aan
te melden. Heeft u een andere vraag of wilt u pastorale
ondersteuning, ook dan staan wij u graag te woord en
zullen wij proberen om u zo goed mogelijk vooruit te
helpen. Mochten we er onverhoopt niet uit komen, dan
kunnen wij u altijd doorverwijzen naar de juiste persoon
binnen de parochie die u wél verder kan helpen.
Uiteraard mag u ook gewoon een praatje komen maken.
Wij bieden u graag een luisterend oor en een kopje koffie!
 
Daarnaast hebben wij ook ieder onze eigen taken. Zo
zorgt Henriëtte voor de bestellingen van de hosties,
misboekjes en kaarsen. Ook maakt zij het rooster voor
het GSM team, rouleert mee in het GSM team en verzorgt
ze de was.

Sjan houdt de misintenties bij en zorgt zij ook voor de
vermelding daarvan in De Brug en in de kerk. Daarnaast
zorgt zij dat de boodschappen worden aangevuld.
Truus houdt zich bezig met de praktische organisatie
rondom een doop: zorgt dat het inschrijfformulier bij de
pastoor komt, noteert het in de agenda, maakt de
doopoorkondes en zorgt ervoor dat de doophandjes
kunnen worden voorzien van naam en datum. Tenslotte
houdt Marion de fundaties (de voor meerdere jaren
opgegeven misintenties) bij en behandelt zij ook de
kerkverlatingen. Tevens helpt zij met het klaarmaken van
de jaarlijkse brieven voor grafverlengingen en schrijft zij
nieuwe vermeldingen en mutaties in het doopregister.
Samen zorgt ons team er voor dat alles zo goed mogelijk
verloopt.
 
Voel u welkom en loop gerust eens binnen, de koffie
staat klaar!
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Heeswijk - Dinther 
Sint Servatiuskerk, Sint Servatiusstraat 1, 5473 GA Dinther
Parochiespreekuur in cc Servaes, Raadhuisplein 24
elke dinsdag 19.00 uur tot 20.00 uur 
Mailadres: heeswijkdinther@parochieheiligeaugustinus.nl
Telefonisch bereikbaar: 073-5031215. (24 uur per dag bereikbaar) 
Banknummer Heeswijk:  NL42 RABO 0333 6049 97 
Banknummer Dinther:    NL57 RABO 0111 6011 18

 28 juni Harrie Kuijs  85 jaar
 13 juli Nelly Kwantes-van Thiel 92 jaar
 19 juli Nel van der Pas-van der Doelen 90 jaar
 25 juli Maria van Schijndel-van der Steen 77 jaar
 28 aug Trees Sigmans- van der Biezen     95 jaar
 09 sep Annie van Gemert-van Hoof   90 jaar
 11 sep Maria Kluijtmans-van Zutphen 92 jaar

Wij namen afscheid van: Met invallers toch mooie vieringen
Op 28 juli en op 11 augustus bleek net voor aanvang van
de viering geen pastor aanwezig te zijn. Echt bijzonder
jammer, maar gelukkig werd het wel snel opgelost.
Beide keren bood er een parochiaan uitkomst. Met de
beschikbare teksten van een noodviering voor een
Woord- en Communieviering mochten zij samen met de
aanwezigen vieren. De kerkgangers waren er tevreden
over en spraken hun waardering uit.
Wij zijn beide invallers, waarvan eentje nog nooit was
voorgegaan in een Woord- en Communieviering, heel
erkentelijk.

Werk aan de kerk
Al jaren ondervindt de onderkant van de wanden in de
kerk zichtbaar last van vocht. Nu is er een proefstuk
gemaakt met afbikken en opnieuw afsmeren. 

Genoeglijke vrijwilligersmiddag
Als dankjewel voor hun belangeloze inzet organiseerde
de locatieraad Heeswijk-Dinther een gezellige en actieve
middag. Op 21 september werden onze vrijwilligers
hartelijk ontvangen in Gildehuis Heeswijk met koffie en
gebak. De middag bood de nodige variatie. Iedereen
genoot ervan en ging na afloop voldaan naar huis.  

Wegwerkzaamheden in Dinther
Op 7 oktober is er gestart met de herinrichting van de
doorgaande weg (Traverse). Ter hoogte van het kerk
plein duren de werkzaamheden tot de Kerst. Het gehele
traject tot de rotonde naar de Hulsakker duurt tot en
met de bouwvakvakantie 2025.
Dit zal de nodige overlast veroorzaken maar kerk,
kerkhof, ontmoetingstuin en cc Servaes zullen
bereikbaar blijven. Houd hier rekening mee en volg de
aanwijzingen.
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Loosbroek

Telefonisch Riet Bronts 0413-229418 of 06-30264961
bereikbaar Betsy Kézér 06-15204058    

Sint Antoniuskerk, Dorpsstraat 49, 5472 PJ Loosbroek
Parochiespreekuur elke donderdag van 18.30 tot 19.30 uur
Mailadres: loosbroek@parochieheiligeaugustinus.nl

 
 
 

Banknummer: NL 09 RABO 0129 8017 04

 03 juli Bertha de Vries-Langenhuizen 91 jaar
 19 juli Ton ter Heerd  75 jaar
 22 aug Dineke van Helvoort-van Niftrik  88 jaar
 26 aug Piet van Menzel 84 jaar
 24 sept Els Swelheim-Kruisinga 84 jaar

Overleden
 

 

Tuinwerkers
 
Op woensdagochtend wordt er in de parochietuin
gewerkt door Willy Lunenburg (Hanenbergsestraat),
Michel van Wanrooy, Henk Hanegraaf en Mari van der
Heijden. Het werk bestaat uit schoffelen, onderhoud van
de paden, harken, kantjes van het gazon afsteken,
snoeisel opruimen, etc. en Willie Lunenburg (Jan
Dobbelsteenstraat) houdt zich vooral bezig met het
snoeien van heggen en struiken. Laurens Nuijen maait
het gazon.
Op donderdagochtend wordt er op het kerkhof gewerkt
door Willy Lunenburg, Michel van Wanrooy en Jan van
Lieshout. Ook de strook naast de kerk wordt
onderhouden.
De vijver heeft onlangs een schoonmaakbeurt gekregen.
 
Willy Lunenburg zorgt dat beide ochtenden om 10.20
uur de koffie klaar staat voor de medewerkers. Er is dan
een pauze onder de overkapping achter De Wis of in De
Spier als het buiten te koud is.
Ria van der Wijst is de coördinator van beide groepen.
Genoemde personen zorgen ervoor dat het er rondom
de kerk keurig bij ligt.
 
Een bezoek aan het kerkhof en de parochietuin is dan
ook de moeite waard om overledenen te gedenken, om
even op een bank te verpozen, om er te wandelen of om
een kaarsje bij Maria in de Mariakapel aan te steken.

Opbrengst MIVA-collecte
 
De MIVA collecte op zondag 25 augustus heeft in onze
kerk € 98,80 opgebracht.

 
De tuin is ook jaarlijks één van de locaties voor het
Kunstenfestival, waarbij er dit jaar o.a. een burgerlijk
huwelijk werd voltrokken. Met de Donatusbedevaart
wordt er koffie gedronken en door het gilde gevendeld.
Het is ook op 31 augustus een gedenkwaardige plek
geweest voor de koffietafel ter gelegenheid van het
afscheid van Piet van Menzel, die twintig jaar op die plek
het gazon maaide.
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Adventsactie West-Flores in Indonesië
Al ooit van sorghum gehoord?
Wel, sorghum is een voedingrijk gewas dat goed tegen
droogte kan. Het is een vergeten graansoort, familie van
gierst. Een gewas, dat rijk is aan vitaminen, mineralen,
eiwitten en vezels.
Wat is er aan de hand?
Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om
voor voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor hun
gezin. Jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische
ondervoeding; hun hersenen en organen maken een
enorme groeispurt door in de eerste levensjaren.
Groeiachterstanden door te weinig of door eenzijdige
voeding kunnen levenslange gevolgen hebben.
In de regio Manggarai, op West-Flores, leven de meeste
mensen van de landbouw. Dat is een moeilijk bestaan.
Er is veel gebrek aan water. Vooral tijdens het droge
seizoen, dat steeds langer duurt. De boeren blijken on
voldoende in staat hun werkwijze aan te passen aan de
klimaatverandering. Hun gezinnen leven in armoede en
veel kinderen zijn ondervoed.
Wat willen we bereiken?
Adventsactie wil de bevolking ondersteunen bij het telen
en bereiden van voedzame gewassen. Doel is de voed
selzekerheid van boeren in Manggarai te verbeteren en
ondervoeding bij kinderen tegen te gaan. Partner Ayo
Indonesia laat de boeren kennismaken met sorghum.
Sorghum is gemakkelijk te verbouwen, groeit snel in
droge én natte omstandigheden. Het is bovendien
goedkoper dan rijst. Het is zaak de boeren te stimuleren
om over te schakelen op sorghum.
Hoe doen we dat?
De boeren krijgen zaden om sorghum te zaaien en ze
leren het gewas te kweken en te oogsten. Vervolgens
leren ze om er verschillende gerechten van te maken.
Zo is pap van sorghum echt superfood voor kinderen,
dat helpt tegen ondervoeding. De boeren leren de zaden
te vermeerderen, zodat ze deze kunnen delen met an
dere leden van de gemeenschap. Op termijn kunnen ze
de zaden ook verkopen.
Wilt u dit project steunen?
In de kerken van Loosbroek en Heeswijk-Dinther is er op
zondag 15 december een extra collecte. Uw bijdrage is
enorm welkom.
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie
Werkgroep MOV - Missie Ontwikkeling Vrede

Kerstpakkettenactie
Heeswijk-Dinther-Loosbroek
 
Ook dit jaar organiseert Hulpdienst Lichtpunt de
kerstpakkettenactie in Heeswijk-Dinther-Loosbroek.
Op 7 en 14 december gaan we levensmiddelen
inzamelen in de supermarkten in Heeswijk-Dinther-
Loosbroek. Van deze levensmiddelen gaan we op maat
gemaakte kerstpakketten maken voor de gezinnen die
moeten leven van een uitkering.
Wij hopen dat we weer net zoveel kerstpakketten
kunnen maken als vorig jaar, want toen was het een
groot succes.
 
Alvast bedankt voor de medewerking en het medeleven
voor de minder bedeelden onder ons.
De gezinnen zijn altijd heel blij met het kerstpakket en
ook ontroerd, omdat de inhoud van het pakket is     
geschonken door inwoners van Heeswijk-Dinther-
Loosbroek
 
Hulpdienst LICHTPUNT Heeswijk-Dinther-Loosbroek

Kerstpakkettenactie
Berlicum/Middelrode
 
Al enkele jaren trekken de parochie heilige Augustinus
en Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel samen op
om gezinnen met een smalle beurs een fijne kerst te
geven. Ook in 2024 wordt er weer nauw samengewerkt.
 
Er zijn in de gemeente Sint-Michielsgestel ongeveer 300
gezinnen die op of net boven het bestaansminimum
leven. Althans, dit zijn de gezinnen die bij de gemeente
bekend zijn. Het aantal ligt waarschijnlijk hoger omdat
er nog veel schaamte bestaat bij armoede. Het zijn     
tegenwoordig niet alleen migranten die moeilijk kunnen
rondkomen. Er zijn steeds meer mensen die ondanks
een inkomen het toch niet kunnen bolwerken.
Het doel is daarom om minstens 300 kerstpakketten weg
te geven. Er wordt ingezameld bij supermarkten in
Berlicum op zaterdag 30 november en 7 december.
 
Voor gezinnen met (kleine) kinderen doet Vincentius nog
iets extra's voor Sinterklaas. Met cadeaubonnen van de
plaatselijke speelgoedwinkel geeft de vereniging deze
kinderen het gevoel dat Sinterklaas hen niet is vergeten.
 
Op de website vincentiusgestel.nl staat meer informatie
over wat de vereniging doet om het leven van gezinnen
met een smalle beurs wat draaglijker te maken.
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Nieuws van de communiewerkgroep
 
De scholen zijn weer begonnen en ook het nieuwe
communiejaar is weer van start gegaan.
De eerste twee bijeenkomsten zijn reeds geweest.
De vossenjacht is elk jaar de start van het communie-
traject, waarbij de communicanten uit de verschillende
dorpen van onze parochie kennis kunnen maken met
elkaar en met veel figuren uit de Bijbel. Dit jaar was de
vossenjacht in de Parochietuin van Loosbroek.

Bij de tweede bijeenkomst hebben de kinderen het
projectboek “Blijf dit doen” ontvangen. Met dit kleurrijke
boek boordevol verhalen uit de Bijbel, opdrachten en
puzzeltjes zullen zij elke bijeenkomst aan de slag gaan.
De kinderen hebben zichzelf gepresenteerd tijdens de
Parochiedag op 29 september in Berlicum/Middelrode.
Nadat de communicanten zich hebben voorgesteld zijn
alle kinderen naar de Kindernevendienst gegaan voor
een mooi verhaal en een knutselopdrachtje. Tegen het
einde van de viering kwamen de kinderen weer terug in
de kerk en deelde ze van wat ze hadden gemaakt.
Het was leuk om met de communicanten kennis te
maken, zij stelden zichzelf één voor één voor. Zij hadden
een mooie zelfgemaakte bloem bij zich met een foto en
hun naam erop. Deze bloemen zijn tijdens de viering in
de vaas gezet en zullen met de communicanten het hele
traject mee reizen naar de gezinsvieringen en natuurlijk
ook naar hun Eerste Heilige Communie op zondag 18
mei 2025.

Voor alle jongeren in groep 8
 
Groep 8 is ook het moment om deel te nemen aan het
Vormseltraject. Binnen onze eigen Heilige Augustinus
parochie starten we het Vormseltraject in februari/
maart en dit loopt door tot halverwege het eerste jaar
van de brugklas.
Begin volgend jaar komt er een uitnodiging voor de
informatieavond, wij hopen jullie dan te zien. Wij hopen
dat jullie open staan om met ons deel te nemen aan het
vormseltraject.
De exacte informatie over het vormseltraject volgt na de
feestdagen. Mochten er vragen zijn dan mag je altijd
contact opnemen met pastor Isabel
(pastorisabel@parochieheiligeaugustinus.nl).
Wij kijken er naar uit om jullie begin 2025 te ontmoeten.
 
Vormsel werkgroep en pastor Isabel

De kerk
(Geschreven door Daniëlle)
 
De kerk is voor mensen
de mensen hebben allerlei wensen.
De kerk brengt hun samen
de mensen bidden en zeggen amen.
De kaars gaat aan
de mensen gaan staan.
Het lied begint
en het koor dat zingt.
Jezus brak het brood
helaas is Hij nu dood.
Jezus ging naar Jeruzalem
op Goede Vrijdag denken wij aan Hem.
Een buiging doen we hier en daar
maar zeker ook voor het altaar.
Een hostie voor ieder een
zonder communie krijg je er geen.
Iedereen heeft gehoopt
en als aller eerste werd je gedoopt.
De viering is klaar
de vormelingen staan voor het altaar.
De deuren gaan open
en de mensen kunnen weer naar buiten lopen.
EINDE!!!

Vormelingen
 
Hoi wij zijn Daniëlle, Sjors, Valentijn en Ralph.
Wij hebben een viering gehad in de kerk.
Vervolgens een bijeenkomst gehad en hebben daarin
hoofdstuk 3 en 4 behandeld.
Als eerst staken we de kaars aan en daarna hadden we
het gedicht wat ook in dit parochieblad staat gelezen.
Bij hoofdstuk 3 hadden we een armband gemaakt met
daar aan allerlei kleuren kralen.
Elke kleur had een betekenis daarna hebben we ook nog
vragen in moeten vullen.
Vervolgens hebben we ook nog in de bijbel gelezen.
Daarna nog de kaars uitgeblazen.
Toen gezellig samen geluncht en dat was het einde van
onze bijeenkomst en onze viering.

Doopvoorbereiding
 
Wilt u uw kind laten dopen? 
Voor  meer informatie kunt u zich wenden tot het 
secretariaat van een van de locaties of bij het
centrale parochiesecretariaat.
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